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Lezing Jan Pronk over wereldcrisis 
en afbraak internationale orde 
 

Oud-minister dr. Jan Pronk 
komt eind april naar de 
Maranathakerk voor een 
lezing over ‘de mondiale 
crisis en de afbraak van de 
internationale orde sinds de 
Tweede Wereldoorlog.’ Het 
specialisme van de oud-
politicus Pronk (PvdA) is de 
brede blik. Hij is minister 

geweest, Tweede Kamerlid en heeft een hoge functie bekleed bij 
de Verenigde Naties. Hij betrad het publieke podium tijdens het 
roemruchte kabinet-Den Uyl (1973-1977). In die jaren werd hij 
als 31-jarige wetenschapper minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking. Hij zette zich in voor 
armoedebestrijding, internationale solidariteit en gelijkheid. Hij 
combineerde zijn ministerschap met de functie van 
vicegouverneur van de Wereldbank. 
Woensdag 22 april, 20-22 uur. Toegang € 10. 
 

Reiszegen voor Erica en Mirjam van Dam 
bij vertrek naar Santiago de Compostela 
 

 
 

Erica van Dam en haar dochter Mirjam lopen in de week van 
Pasen een deel van de ‘Camino’, de middeleeuwse Sint 
Jacobsroute voor pelgrims richting Santiago de Compostela in 
Noord-Spanje. Ze wandelen vanuit Noord-Portugal. In de dienst 
van 22 maart deed ds. Mark van der Laan de Haagse pelgrims 
uitgeleide met enkele welgekozen woorden, afgesloten met een 
reiszegen. 
 

Bachcantate voor de zondag na Pasen, 
belofte van Christus in tijden van dreiging 

Deze maand staat er weer een Bachcantate op het programma, 
voor zondag 12 april. Het Haagse barokensemble Musica 
Poëtica onder leiding van Jörn Boysen voert dan een cantate uit 
die Bach speciaal heeft geschreven voor de zondag na Pasen. 
De titel luidt: ‘Am Abend aber desselbigen Sabbats’, BWV 42. 
Het thema is ontleend aan Johannes 20: 19-31, waarin wordt 
verteld hoe de discipelen, angstig bijeen achter gesloten deuren, 
plotseling Christus in hun midden vinden. Bachs onbekende 

tekstdichter behandelt een belofte voor alle tijden: wees niet 
bang voor bedreigingen uit een boosaardige buitenwereld, want 
waar twee of drie in Christus' naam bij elkaar zijn, zal hij hen 
beschermen. Voorganger is ds. Rob van Essen. De 
uitgangscollecte is bestemd voor de medewerking van Musica 
Poëtica aan de diensten in de Maranathakerk, vijf maal per jaar. 
 

Pasen 2026 
 

In de Goede Week gedenken en vieren we in een serie 
kerkdiensten de weg die Jezus in de week van Pasen is gegaan. 
In deze week lezen en beleven we het complete passie- en 
paasverhaal uit het Johannesevangelie. Zo gaan we met elkaar 
een weg in woord en muziek en van verstilling naar paasjubel. U 
bent van harte uitgenodigd om deze week met ons mee te 
beleven en te vieren.  
  

29 maart (10.30 uur): Palmpasen  
We beginnen de paasweek met het vieren van Palmpasen in 

een kerkdienst waarin het 
Bijbelverhaal over de intocht van 
Jezus in Jeruzalem centraal staat. 
Dit tafereel is afgebeeld in het 
keramische kunstwerk dat in de 
Tuinzaal hangt. Jezus wordt in een 
hosannastemming in de stad 
onthaald, later in de week zal die 
stemming echter omslaan. De 
teneur van deze zondag wordt 
treffend samengevat in de woorden 
van lied 556: ‘Heden hosanna, 
morgen kruisig Hem!…’. 
Voorganger in deze diens is ds. Ad 
Alblas.   

  
2 april (19.30 uur): Witte Donderdag 

Op Witte Donderdag gedenken we in een dienst van Schrift en 
Tafel het laatste Avondmaal van Jezus en de leerlingen. In deze 
viering gaan we letterlijk met elkaar aan tafel, vanaf het begin 
van de dienst zitten we met elkaar aan tafels die in een vierkant 
zijn opgesteld. In deze kring zullen we bidden, zingen, lezen we 
uit Johannes 13 het verhaal over Jezus die de voeten van de 
leerlingen wast en delen we brood en wijn.    
 

2 april (19.30 uur): Goede Vrijdag; m.m.v. sopraan 

Vanessa Guinadi 

Op Goede Vrijdag staan we in woord en muziek stil bij het lijden 
en sterven van Jezus. Dit doen we aan de hand van het 
lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes, wat we volledig 
gaan lezen (Johannes 18 en 19). Het lezen van deze 
hoofdstukken wordt afgewisseld met het zingen van de verzen 
van lied 587 (‘Licht voor de wereld’) en door aria's uit de 
Matthäus en de Johannes Passion van J.S. Bach. Ook zal er 
muziek van Hendrik Andriessen klinken. Het wordt dus een 
verstilde en muzikale dienst. Aan het einde van deze dienst 
worden de paaskaars en de tafelkaarsen gedoofd. Na het zingen 
van lied 590 (‘Nu valt de nacht’) verlaten we in stilte de kerk.  
 

5 april (6.00 uur): Paaswake 

In Johannes 20 lezen we dat Maria van Magdala vroeg op de 

eerste dag van de week, toen het nog donker was, bij het graf  

van Jezus kwam. Daar ontdekte ze dat de steen voor het graf 
 

Vieringen in de week van Pasen 
Palmpasen:   zondag 29 maart, 10.30 uur 

Vespers:   woensdag 1 april, 19.30 uur 

Witte Donderdag:  donderdag 2 april, 19.30 uur;dienst 

van Schrift en Tafel 

Goede Vrijdag:  vrijdag 3 april, 19.30 uur; m.m.v. 

sopraan Vanessa Guinadi 

Paaswake:  zondag 5 april, 6.00 uur; aansluitend 

paasontbijt 

Pasen:  zondag 5 april, 10.30 uur, m.m.v. 

sopraan Vanessa Guinadi 



 

Kerkdiensten april 2026 
Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur. 
 
Zondag 5 april, 06.00 u Paaswake, ds. Mark van der Laan 
Zondag 5 april  Pasen, ds. Mark van der Laan 
Zondag 12 april  ds. Rob van Essen, met Bachcantate 
Zondag 19 april  ds. Mark van der Laan 
Zondag 26 april   ds. Ad Alblas 
 

 

was weggehaald. In verbondenheid met Maria van Magdala  
verzamelen we ons op Paasmorgen in alle vroegte (6.00 uur) 
rond een vuurkorf voor de kerk. Met dat vuur ontsteken we de 
nieuwe paaskaars en vervolgens een kaarsje in onze eigen 
hand als symbool van de opstanding van Christus als het Licht 
der wereld. Met dat licht in de hand gaan we de kerk binnen, 
Daar vieren we vervolgens het hart van het Bijbels getuigenis 
met liederen, lezingen, een doopgedachtenis en een 
avondmaalsviering.  
 

5 april (10.30 uur): Pasen 
Vervolgens vindt er om 10.30 uur een feestelijke paasdienst 
plaats; De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! Als eerste lied 
klinkt die ochtend ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ (Lied 
216) op de melodie van Morning has broken. We lezen het 
verhaal over de opstanding van Christus uit Johannes 20. We 
lezen daar dat Maria van Magdala de opgestane Christus pas 
herkent wanneer Hij haar naam noemt: Maria! ‘Zo doet God met 
ons. Hij noemt ons bij name. Zoals Christus met Maria deed, zo 
doet God met ons’, zo schrijft de theoloog Miskotte. Weet u van 
harte welkom om het Paasfeest met ons te vieren. Ook in deze 
dienst zingt de sopraan Vanessa Guinadi. 
 

Paasontbijt 
Na de paaswake is er koffie en thee. Daarna is er om 8 uur een 
gezamenlijk paasontbijt in de gemeentezaal waar we elkaar rond 
een heerlijk en feestelijk ontbijt kunnen ontmoeten. Opgave voor 
dit paasontbijt kan via de intekenlijst op het mededelingenbord in 
de hal van de kerk of via predikant@maranathakerkdenhaag.nl / 
tel. 06 20 82 19 82. 
 

Bijbelkring over 1 Samuel 17, 15 april 
In de Bijbelkring vervolgen we onze serie over het Bijbelboek 1 
Samuel. In maart lazen we hoe David tot koning gezalfd werd, 
op 15 april lezen we het iconische verhaal uit 1 Samuel 17 over 
hoe de kleine David de grote Goliath verslaat. In de Bijbelkring 
zullen we dit Bijbelverhaal lezen en bespreken. Elke bijeenkomst 
van de Bijbelkring is apart te bezoeken, weet u van harte 
welkom. 
 

Hanne Glerum nieuwe ouderling, 
bevestiging zondag 19 april 

De kerkenraad 
is verheugd 
bekend te 
kunnen maken 
dat Hanne 
Glerum bereid 
is ouderling te 
worden en 
daarmee toe te 
treden tot de 
kerken- raad. 
Zijn 
bevestiging 
staat gepland 

op zondag 19 april. In deze dienst zal Hanne ook belijdenis van 
het geloof afleggen. In deze dienst zal Hanne dus eerst 
belijdenis doen en wordt hij vervolgens bevestigd in het ambt 
van ouderling. We zijn dankbaar dat Hanne zich als ambtsdrager 
wil gaan inzetten voor onze gemeenschap en kijken uit naar 
deze dienst waarin we het Bijbelverhaal lezen dat voor deze 
zondag op het rooster staat: het verhaal over de wonderbaarlijke 
visvangst uit Johannes 21.  
ds. Mark van der Laan 

Koffieconcert: zes pianisten vierhandig, 1 april 
Elke eerste woensdag van de maand is er ’s ochtends in de 

Maranathakerk een koffieconcert. Op 1 april klinkt er 

pianomuziek. Niet minder dan zes pianisten en een violist treden 

op. De pianisten vormen de Quatre Mains Groep ’s Gravenhage. 

Er klinken werken van o.a. Bach, Mozart, Schubert en Bennet. 

Het concert is van 10 tot 12 uur. Vanaf 9.30 uur is er inloop met 

koffie. De koffie (met koekje) en de muziek zijn gratis. Er gaat 

een mandje rond voor een vrijwillige bijdrage 
 

Nieuw: tweemaandelijkse filmavond in 

buurt- en kerkhuis Bethel, start 24 april 
Ds. Birke Rapp van de Bergkerk, diaconaal werker Noud Fortuin 

van buurt- en kerkhuis Bethel en ondergetekende hebben 

gezamenlijk een nieuwe activiteit opgezet: tweemaandelijkse 

filmavonden in Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30. Zaal 

open om 19 uur, om 19.30 uur start de film (met een hapje en 

een drankje). Na afloop is er een nagesprek. We trappen af op 

vrijdag 24 april met The Blind Side uit 2009. De film vertelt het 

verhaal van een dakloze tiener met een moeilijk verleden die 

wordt opgevangen door een liefdevolle familie, die hem steun 

biedt op school en in American football. Door hun hulp en zijn 

eigen doorzettingsvermogen groeit hij uit tot een getalenteerde 

speler en vindt hij zowel succes als een gevoel van thuis. De film 

gaat over gastvrijheid en over vertrouwen dat moet groeien. En 

gaandeweg wordt ervaren dat je veelvoudig terugontvangt van 

wat je geeft. Wees welkom op deze eerste filmavond. De 

toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage is welkom.  

ds. Mark van der Laan 
 

Dank voor kaarten en gebeden 
Hierbij dank ik de gemeenteleden en anderen die mij de 

afgelopen weken in het Hagaziekenhuis niet vergeten zijn. Dank 

voor alle warme aandacht: bloemen, kaarten en gebeden. Ze 

zijn me tot grote steun. Graag tot ziens! 

Tim de Gelder 
 

 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. T (070) 345 91 19 
Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18 
Margreet de Pous, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. T. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Andries Bogerd, organist@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 44 41 82 55 
Ledenadministratie 
Marco Kortleve, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. T. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Menno Horning, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl 
T 06 20 72 00 83. 
Publiciteit en Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 
Veilig in de kerk, vertrouwenspersonen PKN Den Haag 
Marijke Mootz, (070) 20 55 641 

 


