
Berichten 

Maranathakerk Den Haag / Maart 2026 

53ste Jaargang nummer 3 
 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 
 
 

Open kerk op alle zaterdagen tot Pasen 
 

Op alle zaterdagen tot Pasen is de 

Maranathakerk ’s middags van 14 

tot 16 uur geopend voor 

bezoekers. Het is een goed 

moment om in de ruimte van het 

gebouw tot rust te komen, om stil 

te worden of om te mediteren. Of 

om een kaarsje aan te steken. 
 

Vespers: intieme, kleine avonddiensten 
in de weken voor Pasen 
Kom je niet altijd toe aan de kerkdiensten op zondagmorgen? 
Denk dan eens aan de intieme, kleine avonddiensten (vespers) 
in de weken (veertig dagen) voor Pasen, op de woensdagen 25 
februari, 4, 11, 18, 25 maart, en 1 april. Telkens van 19.30 tot 20 
uur in de Maranathakerk.  
Bij de vespers kom je even tot rust in de ruimte van de kerk. We 
bidden samen een psalm, luisteren naar muziek, zingen enkele 
liederen, lezen een hoofdstuk uit de Bijbel en zijn stil. 
Welkom dus, en een mooie, goede, aandachtige 
veertigdagentijd gewenst. 
 

Op zoek naar de Vrede van God, 

verslag Cécile de Munnik uit India 
 

 
 

Op 24 juli 2025 vertrok ik. uitgezwaaid door twee dochters, met 

twee koffers en een rugzak naar India. Wat denkt een 

Nederlandse kerkgangster te vinden tijdens een drie maanden 

lang verblijf aan het Yoga Institute te Mumbai, India? En zou dat 

niet dichter bij huis zijn te vinden? 

Het antwoord op deze vraag is ‘rust’, of meer spiritueel 

uitgedrukt: het vasthouden van de Vrede van God, die zich op 

zondagmorgen en meer algemeen in de ochtend zo makkelijk 

laat vinden, maar in de loop van de week of de dag 

ondergesneeuwd lijkt te raken door de druk van werk, 

huishouden, reizen, nieuwsontwikkelingen, lichamelijke kwalen 

en algehele uitputting. Waarom lukte het mij niet die verbinding 

te blijven voelen, door de dag, de week, het jaar heen? Delen 

van het antwoord bereikten mij de afgelopen jaren online vanuit 

het Yoga Institute via filmpjes over ‘life concepts’, 

gezondheidstips en yogaroutines. Dit waren vaak eenvoudige of 

logische huis-, tuin-  en keukenoplossingen, die het leven, de 

emoties en de energiehuishouding daadwerkelijk beter bleken te 

maken, en die verrassend genoeg voort bleken te komen uit al 

eeuwenlang bestaande yogafilosofieën, waaronder Hatha, 

Samkia en Vedanta.  

Naarmate ik mij er meer in ging verdiepen, begon ik ook steeds 

meer overeenkomsten te zien tussen yogische concepten en 

westerse klooster-, kerk- en spirituele gebruiken en concepten. 

Het verschil echter met de yogafilosofie is gelegen in het feit dat 

het vinden van de Vrede langs verschillende wegen is 

doordacht.  

Door onder andere te beginnen met het trainen van ‘body en 

mind’, bracht de yogafilosofie ‘de Vrede’ voor mij binnen 

handbereik in het dagelijkse leven. Dat is wat ik beter wilde leren 

kennen en ondervinden door een cursus in Mumbai te volgen. 

Meer hierover wil ik graag met u en jullie delen in een lezing 

getiteld ‘Yoga en het vinden van de Vrede’, op woensdag 25 

maart in de Maranathakerk. Aanvang 20.15 uur, entree € 10. Na 

de pauze vragen en reacties. Graag tot dan! 

Cécile de Munnik 
 

Bijeenkomst van de Bonhoeffer-kring, 3 maart 
Op dinsdag 3 maart (aanvang: 20 uur) is de zevende en laatste 

bijeenkomst van de leeskring rond de Verantwoording van de 

Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die meewerkte aan het 

verzet tegen Hitler. Hij schreef deze tekst tijdens de 

jaarwisseling van 1942 naar 1943 om uit te leggen waarom hij in 

verzet kwam. Het was een waagstuk om deze tekst de 

afgelopen weken met elkaar te lezen, maar we ontdekten keer 

op keer hoe actueel zijn woorden in deze tijd zijn. We gebruiken 

voor deze kring het boek Dietrich Bonhoeffer, Waarom ik mij 

verzet. Met een essay van Kick Bras (Adveniat, 2025). Op 3 

maart lezen en bespreken we de tekst van pp. 46-48 met de 

tussenkoppen ‘Gevaar en dood’, ‘Zijn we nog bruikbaar’ en ‘Het 

perspectief van onderop’. In dit gedeelte zegt Bonhoeffer onder 

meer: ‘We zullen geen genieën nodig hebben, geen cynici, geen 

verachters van de mensheid, geen sluwe tactici, maar gewone, 

eenvoudige, waarachtige mensen. Zal onze innerlijke weerstand 

tegen wat ons wordt opgedrongen sterk genoeg zijn gebleven en 

onze oprechtheid tegenover onszelf meedogenloos genoeg om 

de weg naar eenvoud en oprechtheid weer te vinden?’ 
 

Bijbelkring over 1 Samuel 16, 4 maart 

In de Bijbelkring gaan we verder met een serie over het 

Bijbelboek 1 Samuel. In januari en februari lazen we 

achtereenvolgens over de geboorte van Samuel en over de 

roeping van Samuel. Op 4 maart lezen we uit 1 Samuel 16 hoe 

Samuel David tot koning zalft. Wanneer Samuel een van de 

zonen van Isaï tot koning moet zalven, wordt David in eerste 

instantie over het hoofd gezien. Als jongste zoon was David bij 

het vee in het veld achtergebleven. Maar dan blijkt dat niet zijn 

oudere en grotere broers, maar de jongere en kleinere David tot 

koning gezalfd moet worden. Want: ‘Het gaat niet om wat de 

mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt 

naar het hart’ (1 Samuel 16:7). In de Bijbelkring zullen we dit 

Bijbelverhaal lezen en bespreken. Elke bijeenkomst van de 

Bijbelkring is apart te bezoeken, weet u van harte welkom. 
  

De opstanding van Lazarus en Vincent van Gogh, 22 maart 

Op zondag 22 maart lezen we uit Johannes 11 het Bijbelverhaal 

over de opwekking van Lazarus. Bij dit Bijbelverhaal moet ik 

altijd denken aan het schilderij ‘De opwekking van Lazarus’ van 

Vincent van Gogh. Dit schilderij kent een opvallend detail: 

Lazarus heeft op dit schilderij een rode baard en lijkt daarmee 

verdacht veel op Vincent van Gogh. Hij schilderde het na een 

periode van diepe crisis. Als domineeszoon (en zelf ooit ook 

aspirant-predikant) putte hij hoop uit dit Bijbelverhaal. 

Van Goghs inspiratie voor dit schilderij lijkt zijn eigen hoop op 

een wederopstanding te zijn. 



 

Kerkdiensten maart 2026 
Diensten beginnen om 10.30 uur. 
 
Zondag 22 februari ds. Mark van der Laan, 
   met Musica Poëtica 
Zondag 1 maart  ds. Mirjam Elbers 
Zondag 8 maart  ds. Adrie Sterrenburg 
Zondag 15 maart  ds. Erika van Gemerden, S&T 
Zondag 22 maart  ds. Mark van der Laan 
Zondag 29 maart  ds. Ad Alblas, Palmzondag 
 

 

In het Bijbelverhaal gaat het over een zekere Lazarus uit 
Bethanië (niet te verwarren met de Lazarus uit de gelijkenis van 
Jezus over een rijke man en een arme bedelaar). De naam 
Lazarus betekent letterlijk ‘Gods hulpe’. Deze naam laat zien dat 
het in dit Bijbelverhaal om Gods ontferming over mensen gaat. 
Bethanië betekent letterlijk ‘huis van de arme’. Jezus gaat zijn 
weg met het oog op de arme, de mens die met lege handen 
staat en enkel kan vertrouwen op Gods hulp. In Lazarus zien we 
een mens die vastgelopen is, die niet tot zijn recht komt om wat 
voor reden dan ook. Jezus roept hem weg uit wat hem bindt en 
daar betrekt Hij de omstanders bij. Zo kan dit Bijbelverhaal 
zomaar aan ons eigen leven raken. Dat zullen we in deze 
kerkdienst proberen te ontdekken aan de hand van het schilderij 
van Vincent van Gogh. 
ds. Mark van der Laan 
 

Vastenactie 2026: hulp aan Oekraïners, 

dankzij auto’s en goederen van Friese Rijders 
Getroffen door de berichten 

van de laatste maanden uit 

het zwaar getroffen 

Oekraïne, waar de 

burgerbevolking en de 

steden dag en nacht 

belaagd worden door het 

Russische geweld, heeft de 

Diaconie van de 

Maranathakerk in 

samenspraak met de 

kerkenraad besloten de opbrengst van de komende vastenactie 

te bestemmen voor humanitaire hulp aan de Oekraïners. 

Aangezien we al een band hadden met de ´Friese rijders´ (ga 

naar frieserijders.nl) leek het ons een goede zaak aan deze 

stichting te doneren. Sinds het begin van de oorlog, inmiddels 

vier jaar geleden, organiseert zij acties om giften en goederen in 

te zamelen en hulptransporten naar Oekraïne te regelen. De 

´Friese rijders´ is een non-profit vrijwilligersorganisatie. 

Op zondag 1 maart zal de heer Joris Bergsma tijdens de koffie 

na de kerkdienst ons hierover komen vertellen. Zullen wij ons 

laten kennen door in de weken tot Pasen gul te geven? De rode 

vastenpot zal iedere zondag in de kerk staan, hopelijk gaat het 

lukken met een QR-code. U kunt natuurlijk ook doneren via 

NL52 INGB 0000 3125 88, ten name van Diaconie 

Maranathakerk Den Haag o.v.v. ‘Vastenactie 2026´.  
 

'Herzlich tut mich verlangen', vier bewerkingen 

van bekende melodie in de veertigdagentijd 
In vier kerkdiensten in de veertigdagentijd zal de 

aanvangsmuziek bestaan uit variaties op de melodie van het 

kerklied 'Herzlich tut mich verlangen', steeds van een andere 

componist. Andries Bogerd zal bewerkingen spelen van Johann 

Sebastian Bach (1685-1750), Johann Gottfried Müthel (1728-

1788), Max Reger (1873-1916) en Johannes Brahms (1833-

1897). 

De melodie is afkomstig van Hans Leo Hassler (1564-1612), een 

Duitse componist uit de Renaissance. Zijn muziek heeft 

Italiaanse en Duitse kenmerken. Hij geldt als wegbereider van 

de Duitse barok. De tekst bij de oerversie was een zestiende-

eeuws liefdesliedje, ‘Mein G’müt ist mir verwirret, das macht ein 

Jungfrau zart’. Later gebruikte Paul Gerhardt de melodie voor 

zijn lied ‘O Haupt voll Blut und Wunden’. Dit lied heeft grote 

bekendheid gekregen doordat Bach het als koraalmuziek heeft 

gebruikt in de Matthäus Passion. 
 

Koffieconcert met jazzy klanken, 4 maart 
Elke eerste woensdag van de maand is er van 10 tot 12 uur in 

de Maranathakerk een koffieconcert. Vanochtend treedt een 

muziekgroep op met een programma onder de titel 'Jazzy Jazz 

en Bossa Standards'.  Uitvoerenden zijn Wim Vrijman, Mario 

Mendes, Aude de Leeuw en Eric Stegeman. Aanmelden is niet 

nodig. De toegang is vrij. Er gaat een mandje rond voor een 

vrijwillige bijdrage. 
 

Concert op zondagmiddag met 

Hesce Mourits en Andries Bogerd 
Op zondagmiddag 29 maart is er van 17 tot 18 uur weer een 
klassiek concert in de Maranathakerk. Uitvoerenden zijn Hesce 
Mourits, cello, en Andries Bogerd, orgel. Op het programma 
staan werken van onder anderen Bach, Rheinberger en Fauré. 
Hesce Mourits is opgeleid aan het Koninklijk Conservatorium. Ze 
is ook componist. 
 

Kerkbalans – belangrijke actie, 
met ongewone brief 
Begin februari kreeg u de envelop voor de Actie Kerkbalans, die 
we langs deze weg nog maar eens in uw aandacht aanbevelen. 
We hebben uw aller financiële steun hard nodig om ons werk te 
kunnen voortzetten. Om u dat duidelijk te maken hebben we wat 
financiële informatie toegevoegd aan de brief. Dat die informatie 
niet ín de enveloppe zat, maar achterop de enveloppe was vast-
geniet was het gevolg van een foutje van de drukker. Hij was 
vergeten de achterkant van de brief met deze tekst te bedrukken 
en de enveloppen waren al dicht. We vonden het belangrijk dat 
u de informatie toch zou krijgen, dus daarom kozen we voor 
deze ongewone oplossing. Eigenlijk valt dat A4-tje zo nog extra 
op. Hopelijk hebt u het goed gelezen en onze zorgen begrepen. 
We zien uw bijdrage graag tegemoet!  
Carolien Gijsbers, kerkrentmeester 
 
 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. T (070) 345 91 19 
Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18 
Margreet de Pous, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. T. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Andries Bogerd, organist@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 44 41 82 55 
Ledenadministratie 
Marco Kortleve, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. T. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Menno Horning, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl 
T 06 20 72 00 83. 
Publiciteit en Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 
Veilig in de kerk, vertrouwenspersonen PKN Den Haag 
Marijke Mootz, (070) 20 55 641 

 

https://kerkliedwiki.nl/Hans_Leo_Hassler

