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Musica Poética speelt eigen

compositie van Jorn Boysen

In de kerkdienst van zondag 22 februari speelt het Haags
barokensemble Musica Poética een eigen compositie van zijn
dirigent, Jérn Boysen. Boysen is gespecialiseerd in muziek uit
de zeventiende en achttiende eeuw. Hij heeft verscheidene
stukken in de stijl van barokcomponisten op zijn naam staan.
Ditmaal is het een instrumentaal werk voor viool, violo da
gamba, cello en orgel.

Nieuwe wandteksten in hal van de kerk,
karakter gebouw wordt verduidelijkt
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In de hal van de Maranathakerk komt een welkomsttekst. Een
wandtekst, die voor iedereen die de kerk binnenkomt zichtbaar
is. Het idee is nog een vrucht van het jubileumjaar 2024 waarin
de Maranathakerk 75 jaar bestond. Op zondag 11 januari is na
de dienst uitleg gegeven.

De jubileumcommissie stelde destijds voor om opnieuw een
wandtekst in de hal van de Maranathakerk te plaatsen.
Achtergrond was de gedachte dat het goed is als de vele
bezoekers van het gebouw, overdag en ’s avonds, zich bij
binnenkomst realiseren dat ze een kerk binnenstappen.
Oorspronkelijk was bij de bouw van de kerk in 1949 in de hal
ook een tekst op de muur geschilderd: ‘De Meester is daar en
Hij roept U’. Deze tekst was gekozen door de eerste predikant,
ds. Willem Aalders. De tekst is bij de grote verbouwing van de
kerk in 2000 gesneuveld.

Het idee van een welkomsttekst in de hal wil de Maranathakerk
graag in ere herstellen. Bij de jubileumcommissie konden
suggesties worden gedaan. Daarvan is ruim gebruikgemaakt.
Uiteindelijk heeft de kerkenraad voor twee teksten gekozen,
waarvan de ene bij binnenkomst en de andere bij het uitgaan
van de kerk te zien zal zijn. Bij binnenkomst zal op de muur de
volgende psalmtekst geplaatst worden:

Verheugd was ik toen men mij zei:

“Wij gaan naar het huis van de HEER”

Psalm 122

Bij het uitgaan van de kerk zal een tekst komen te staan die — in
dubbel opzicht — nauw met de Maranathakerk verbonden is. Het
is het eerste couplet van Lied 992, een kerklied dat in Den Haag
is ontstaan. De woorden zijn van ds. Willem van der Zee, oud-
predikant van de Maranathakerk. De melodie in het Liedboek is
van dr. Arie Eikelboom, oud-kerkmusicus van de Maranathakerk.

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Willem van der Zee, Lied 992

Het ontwerp voor de
nieuwe teksten is gemaakt
door de Haagse
kunstenares Joeri van
Beek. Ze heeft gekozen
voor het lettertype Futura.
Deze letter is ontworpen in
1927 en is vooral na de
Tweede Wereldoorlog
breed toegepast in publieke
gebouwen,
wederopbouwarchitectuur,
op monumenten en ook in kerken, vooral in Nederland en
Duitsland. Volgens haar combineert het lettertype eenvoud met
waardigheid en moderniteit.

De wandteksten worden de komende tijd in de hal aangebracht.
Ze zullen daarmee een blijvende herinnering zijn aan het 75-
jarig bestaan van de Maranathakerk. (mvdl/jg)

“WAT VRAAGT DE HEER NOG MEER VAN O)
DAN DAT W1J RECHT DOEN EN TROUW
EN WANDELEN OP ZIIN WEG"

(WILLEM VAN DER 2EE, LIED $92)

De Bijbel in één jaar uitlezen; wie

gaat met ons de uitdaging aan?

Altijd al een keer de Bijbel van kaft tot kaft in één jaar willen
lezen? Dan dient zich nu een kans aan om deze uitdaging
daadwerkelijk aan te gaan. Per 1 maart start er namelijk een
gezamenlijk project van ds. Birke Rapp van de Bergkerk en van
mijzelf namens de Maranathakerk om met elkaar in een jaar tijd
de Bijbel helemaal uit te lezen. De hele Bijbel doorlezen geeft
meer inzicht in de opbouw van de Bijbel en in de verhaallijnen
die de verschillende boeken en verhalen met elkaar verbinden.
Het biedt ook een kans om relatief onbekende verhalen uit de
Bijbel te lezen en nog meer zicht te krijgen op de rijkdom van dit
Boek der Boeken.

ledereen die deze uitdaging aangaat, ontvangt een leesrooster
dat begint op 1 maart 2026 en eindigt op 28 februari 2027. In het
rooster wordt per dag aangegeven welke Bijbelgedeelten
gelezen kunnen worden. Het rooster volgt globaal de volgorde
van de Bijbelboeken, op zondagen worden telkens een of
meerdere van de 150 psalmen gelezen. Ook de vier evangelién
en de brieven uit het Nieuwe Testament worden verdeeld over
het jaar. Zo lees je stap voor stap de hele Bijbel in een jaar uit.
Het lezen van de dagelijkse Bijbelgedeelten zal ongeveer een
half uur per dag duren. Elke maand ontvangen de deelnemers
een korte inleiding over de achtergronden en
wetenswaardigheden van de te lezen Bijbelboeken.

Het vergt doorzettingsvermogen om consequent elke dag de
Bijbelgedeelten te lezen. Dat is de reden waarom wij aanbieden
om met elkaar een groep te vormen die deze uitdaging
gezamenlijk aangaat. Het lezen van de dagelijkse
Bijbelgedeelten doe je thuis, maar voor wie dat wil is er de
mogelijkheid eens per maand afwisselend in de Bergkerk en de
Maranathakerk samen te komen. Tijdens deze
terugkombijeenkomsten
kunnen we van elkaar
horen hoe het met het
lezen gaat. Zo wordt
zichtbaar en voelbaar dat
we dit samen doen. Er zal
ook ruimte zijn om met
elkaar te spreken over wat
de gelezen teksten aan
vragen of gedachten
hebben opgeroepen.

Wie interesse heeft, kan
zich aanmelden. Stuur een
mail aan bijbelineenjaardenhaag@gmail.com of bel mij, 06 20
82 19 82. Het rooster, de inleidingen en de data van de
terugkombijeenkomsten worden dan toegestuurd. De
startbijeenkomst is op dinsdag 24 februari om 20:00 uur in de
Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a. (mvdl)

(Beeld: Vincent van Gogh, Stilleven met Bijbel, 1885)




Kerkdiensten februari 2026

Diensten beginnen om 10.30 uur.

ds. Renske Oldenboom

ds. Mark van der Laan, Schrift en Tafel
ds. Erika van Gemerden

ds. Ad Alblas

ds. Mark van der Laan,

m.m.v. Musica Poética

Zondag 25 januari
Zondag 1 februari
Zondag 8 februari
Zondag 15 februari
Zondag 22 februari

Gedachtenis Ruud Condé

Op 12 januari is op 92-jarige leeftijd Rudolph (Ruud) Condé
overleden, echtgenoot van Esther Condé-Leihitu. Ruud verbleef
de laatste periode van zijn leven in verpleeghuis Houthaghe aan
de Toon Dupuisstraat. Ruud werd op 20 februari herdacht in de
bijeenkomst van PIGL in de Maranathakerk. Ruud had een
lange geschiedenis met de Maranathakerk. 53 jaar geleden
werd het huwelijk van Ruud en Esther in de Maranathakerk
bevestigd door ds. Wim van der Zee. De gedachtenis aan deze
predikant is altijd met hem meegegaan, in Houthage lagen nog
twee boeken van Van der Zee op zijn nachtkastje (waaronder
het boek 'De dood is van gisteren’).

De verbondenheid met de Maranathakerk is altijd gebleven en
Ruud heeft zich tot op hoge leeftijd voor onze gemeenschap
ingezet. In de wekelijkse bijeenkomsten van PIGL verzorgde hij
tot vorig jaar nog de lezingen uit het Bijbels dagboek. In ons
laatste gesprek vertelde hij dat de volgende generaties altijd het
uitgangspunt zijn geweest in zijn denken en handelen. Daarbij
speelde het overdragen van het geloof en het mogen vertrouwen
op Gods liefde en trouw een belangrijke rol. Zo kenden we Ruud
ook, als iemand die veel steun en kracht aan zijn geloof
ontleende. Voor Esther heeft hij jarenlang trouw en liefdevol
gezorgd. Bij onze laatste ontmoeting lazen wij de woorden van 1
Korintiérs 13 met elkaar, de woorden over geloof, hoop en liefde.
De grootste daarvan is de liefde, dat is wat blijft. Aan die liefde
vertrouwen wij Esther, de familie en iedereen die Ruud missen
zal toe.

Bijbelkring over 1 Samuel 3, 4 februari

In de Bijbelkring zijn we begonnen met een serie over het
Bijbelboek 1 Samuel. In januari lazen we in het eerste hoofdstuk
van dit Bijbelboek over de geboorte van Samuel, die later David
tot koning zal zalven. Op woensdag 4 februari (aanvang 20.00
uur) lezen we verder in hoofdstuk 3 over de roeping van Samuel.
Elke bijeenkomst van de Bijbelkring is apart te bezoeken, weet u
van harte welkom.

Zesde bijeenkomst van de Bonhoeffer-kring, 10 februari

Op dinsdag 10 februari (aanvang: 20.00 uur) is de zesde
bijeenkomst van de leeskring rond de Verantwoording van de
Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die meewerkte aan het
verzet tegen Hitler. Hij schreef deze tekst tijdens de
jaarwisseling van 1942 naar 1943 om uit te leggen waarom hij in
verzet kwam. Wat hij schreef, is in deze tijd onverminderd
actueel.We gebruiken voor deze kring het boek Dietrich
Bonhoeffer, Waarom ik mij verzet. Met een essay van Kick Bras
(Adveniat, 2025). Op 10 februari lezen en bespreken we de tekst
van pp. 44-46 met de tussenkoppen ‘Het lijden’, ‘Heden en
toekomst’ en ‘Optimisme’. In dit gedeelte van de tekst zegt
Bonhoeffer 0.m.: ‘Optimisme is in wezen niet een kijk op de
huidige situatie, maar het is een levenskracht, een kracht van
hoop terwijl anderen zich hebben neergelegd bij de feiten.” Hij
beschrijft in dit gedeelte hoe optimisme een kracht is om vanuit
onze verantwoordelijk voor toekomstige generaties aan een
hoopvolle toekomst te bouwen.

Dit is de voorlaatste bijeenkomst van deze kring, de laatste
bijeenkomst is op 3 maart.

Vastenmaaltijd in de Maranathakerk en in de Bergkerk

Op zondag 22 februari begint de veertigdagentijd, de tijd van
bezinning en inkeer ter voorbereiding op Pasen. Op
woensdagavond 25 februari is er om 18.00 uur een
vastenmaaltijd in de Maranathakerk. Dit is een eenvoudige
maaltijd waaronder we aan de hand van diverse gespreksvragen
met elkaar in gesprek gaan over de vraag wat deze

veertigdagentijd voor ons betekent en hoe wij deze bezinning in
ons persoonlijk leven vorm kunnen geven. Aansluitend begint
om 19.30 uur de eerst vespers in de veertigdagentijd. U kunt
zich voor deze maaltijd opgeven via de lijst in de hal of door een
e-mail te sturen naar predikant@maranathakerkdenhaag.nl of te
bellen met 06 20 82 19 82.

Ook in de Bergkerk staat halverwege de veertigdagentijd een
vastenmaaltijd gepland met een korte liturgische viering. De
maaltijd met viering vindt plaats op 9 maart en begint eveneens
om 18 uur. Aanmelding voor deze maaltijd kan bij Margriet den
Heijer: margriet@betheldenhaag.nl / (070) 36 067 07.

ds. Mark van der Laan

Koffieconcert: Ernst Stolz en Jippe Holwerda

Op woensdagochtend 4 februari is er van 10 tot 12 uur weer een
koffieconcert. Jippe Holwerda, piano, begeleidt de violist Ernst
Stolz. Het programma bestaat uit drie delen: ‘Bach en zijn
vrienden’, muziek van de Weense klassiekers en een blokje met
‘extraatjes’. De toegang is vrij. Er gaat een mandje rond voor
een vrijwillige bijdrage.

Klassiek concert op zondagmiddag, 22 februari
Eind deze maand is er weer een
zondags
namiddag-
concert. De
pianist Manuel
Sanguino en
de violiste
Romée
Verbeeck
Ghoos treden
op. Ze leerden
elkaar kennen tijdens het Peter de Grote
Festival, een Nederlands-Russisch festival voor kamermuziek.
Ze bleven contact houden en studeerden gelijktijdig aan het
conservatorium van Amsterdam en daarna aan het
conservatorium in Brussel. Op het programma staan werken van
Mozart, Granados en Grieg.

Zondag 22 februari, 17 tot 18 uur. Toegang vrij, collecte.

Colofon

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl. T (070) 345 91 19
Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19
info@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkenraad

Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18
Margreet de Pous, scriba@maranathakerkdenhaag.nl

Predikant

ds. Mark van der Laan. T. 06 20 82 19 82,
predikant@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkmusicus

Andries Bogerd, organist@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 44 41 82 55
Ledenadministratie

Marco Kortleve, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl
Kerkrentmeesters

Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl
Penningmeester

Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl
Diaconie

Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. T. (070) 323 91 89
Autodienst

Menno Horning, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

T 06 20 72 00 83.

Publiciteit en Berichten

Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.
Bankrekeningnummers

NL21 INGB 0000 5830 00

PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek

NL52 INGB 0000 3125 88

Diaconie Maranathakerk

NL94 INGB 0009 6853 30

Stichting Steunfonds Maranathakerk

Veilig in de kerk, vertrouwenspersonen PKN Den Haag
Marijke Mootz, (070) 20 55 641




