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Wethouder Kapteijns ziet met
eigen ogen de energietransitie

De Haagse wethouder Arjen Kapteijns van energietransitie,
mobiliteit en grondstoffen heeft half september een werkbezoek
aan de Maranathakerk gebracht. Hij werd vergezeld door onder
anderen oud-wethouder Joris Wijsmuller, directeur van
Duurzaam Den Haag.

1 De wethouder wilde met
eigen ogen zien welke
stappen de kerk het
afgelopen jaar heeft
genomen om zelf in de
behoefte aan elektriciteit
en verwarming te

u X kunnen voorzien.
Kerkrentmeester Carolien Gusbers en projectleider Henk
Teutscher lieten de bezoekers alle hoeken van de kerk en de
tuin zien, zodat ze een goed beeld kregen van het
gecompliceerde project van energietransitie van een groot pand
dat alle dagen van de week intensief gebruikt wordt. Ook de
zoutbatterijen (kleine foto) op zolder werden geinspecteerd. Het
werkbezoek zou aanvankelijk een uur duren maar er was zoveel
te bespreken dat het gezelschap pas na twee uur terugkeerde
naar het stadhuis. (Foto: Klimaatfonds Den Haag)

‘Waarom ik mij verzet’, een leeskring

over Dietrich Bonhoeffer, start 14 oktober
‘De laatste vraag is niet hoe ik heldhaftig het toneel verlaat,
maar hoe een toekomstige generatie verder moet leven.’
Op 9 april 2025 was het tachtig jaar geleden dat Dietrich

b n J¥" M Bonhoeffer stierf. Bij de jaarwisseling

! . van 1942 naar 1943 schreef hij een
tekst die ook in deze tijd nog
onverminderd actueel is. Enkele
maanden voordat hij gearresteerd zou
worden, schreef hij een verantwoording
voor zijn verzet tegen het naziregime.
Een belangrijk uitgangspunt daarbij
was de verantwoordelijkheid die hij
voor toekomstige generaties voelde.
Denken en handelen voor de volgende
generaties, dat is wat hem bezielde. In

deze tijd waarin verschillende crises ons tegelijkertijd treffen, is
deze tekst van Bonhoeffer onverminderd actueel.

In de Maranathakerk gaan we de komende tijd in zeven
bijeenkomsten de tekst van deze verantwoording van
Bonhoeffer met elkaar lezen en bespreken. We gebruiken
daarbij het boek Dietrich Bonhoeffer, Waarom ik mij verzet. Met
een essay van Kick Bras (Adveniat, 2025), waarin predikant Kick
Bras een vertaling van deze tekst heeft opgenomen. We
beginnen op 14 oktober met een introductiebijeenkomst over het
leven en werk van Dietrich Bonhoeffer en de achtergronden van
zijn Verantwoording. Vervolgens lezen we verspreid over zes
bijeenkomsten deze tekst met elkaar, op 21 oktober starten we
met de eerste drie paragrafen (blz. 25-29 tot het kopje
‘burgermoed’).

Het complete overzicht van data van de bijeenkomsten is: 14 en
21 oktober, 18 november, 16 december, 13 januari, 10 februari,
3 maart. Alle avonden beginnen om 20 uur.

Bijbelkring Ruth,
vervolg op 1 en 22 oktober

Op 1 en 22 oktober (aanvang 20.00 uur) lezen we verder in het
Bijbelboek Ruth, op deze data lezen we achtereenvolgens
hoofdstuk 2 en 3 uit dit fascinerende boek uit het Oude
Testament. De Haagse theoloog Nico Riemersma vat de
boodschap van dit boek als volgt samen: ‘Ruth gaat over kracht,
over krachtige vrouwen als de Moabitische Ruth en de Judese
Naomi, en een krachtige man, Boaz, over vrouwen die initiatief
nemen en risico’s durven lopen, over God en mensen die trouw
zijn aan elkaar.’ Elke bijeenkomst van deze kring is apart te
bezoeken, weet u van harte welkom!

Dienst voor jong en oud, 5 oktober

Op zondag 5 oktober is er een kerkdienst die ik voorbereid met
de leiding van de kindernevendienst en de tienerkerk. Het thema
van deze dienst zijn de gaven die we van God hebben
gekregen. Daarover gaan we in deze dienst met elkaar in
gesprek. De dienst is zo opgezet dat u mogelijk iets over een
ander hoort wat u nog niet wist. Zo leren we elkaar (nog) beter
kennen. We lezen daarbij een gedeelte uit Romeinen 12, waarin
Paulus het beeld van het lichaam gebruikt om uit te leggen dat
we een gemeenschap vormen waarbinnen een ieder zijn of haar
eigen gaven heeft gekregen. In deze dienst zullen we ook het
avondmaal met elkaar vieren.

Michazondag, 19 oktober

Op zondag 19 oktober is het Michazondag. Deze zondag is een
initiatief van Micha Nederland, een netwerk van christelijke
organisaties die zich inzetten voor meer gerechtigheid in zowel
de wereld als in onze eigen leefomgeving. Het thema van deze
Michazondag is ‘(Her)stel je voor'. Centraal in deze dienst staat
het begrip herstel, in het bijzonder de Bijbelse principes van het
sabbatsjaar en het jubeljaar. Die herinneren ons eraan dat de
aarde rust nodig heeft, dat mensen bevrijd mogen worden van
onderdrukking en dat het nodig is om sociale structuren
rechtvaardig te maken. Dat zijn grote woorden, maar waar begin
je?

Op deze zondag gaan we aan de slag met ons
voorstellingsvermogen en onze verbeeldingskracht: wat als we



Kerkdiensten oktober 2025

Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.

ds. Erika van Gemerden

ds. Mark van der Laan, Schrift & Tafel
dr. Mirjam Elbers

ds. Mark van der Laan, groene dienst
ds. Ad Alblas, cantatedienst

Zondag 28 september
Zondag 5 oktober
Zondag 12 oktober
Zondag 19 oktober
Zondag 26 oktober

concreet doen wat de Bijbel ons leert over herstel? Want hoop
brengen begint met verbeeldingskracht, het vermogen om een
andere realiteit te zien en erin te geloven. Daar gaan we in deze
kerkdienst mee aan de slag, die ik voorbereid met de leden van
de commissie Groene Kerk.

Kaakoperatie

Op 28 oktober moet ik een kaakoperatie ondergaan, hierdoor zal
ik in de twee weken na deze operatie afwezig zijn. In deze
weken kan bij dringende zaken contact opgenomen worden met
ds. Jacob Korf (emeritus predikant): tel: 06-46 01 77 88. Ds.
Adrie Sterrenburg is bereid gevonden de kerkdienst van 2
november van mij over te nemen.

Ds. Mark van der Laan

Feest van Hanna en Robin

Op vrijdag 19
september vond in
de Maranathakerk de
kerkelijke inzegening
plaats van het
huwelijk van Hanna
van Dam en Robin
Stuip. Het werd een
vrolijke middag.

In de dienst, die
geleid werd door ds.
Mark van der Laan,
klonk muziek in de
stijl van de
internationale
pinksterkerken,
waarmee de
bruidegom is
opgegroeid.

Koffieconcert op 1 oktober

Elke eerste woensdagochtend van de maand is er in de kerk
een koffieconcert. Vandaag zijn de uitvoerenden Loes van
Hemert, piano, en Angela Duncan, dwarsfluit. Op het
programma staan gevarieerde, lichtklassieke werken,
afgewisseld met bewerkingen van musical- en filmmuziek. Het
concert is van 10 tot 12 uur en de toegang is vrij.

Gemeentemaaltijd op 8 oktober

De gemeentemaaltijd deze maand is op woensdag 8 oktober.
Inloop met drankje vanaf 17 uur, aan tafel om 18 uur, einde
19.30 uur. Aanmelden: via de intekenlijst in de hal , of een e-mail
aan frouckje@gmail.com. Kosten: € 5.

Cantatedienst op 26 oktober

In de kerkdienst van 26 oktober wordt een cantate van Dietrich
Buxtehude uitgevoerd. Het stuk heet ‘Herzlich lieb hab’ ich Dich,
o Herr’. Er zullen vier zangsolisten en zes instrumentalisten van
het Haagse barokensemble Musica Poética te horen zijn, onder
leiding van J6rn Boysen. Voorganger is ds. Ad Alblas.

Zondagmiddagconcert op 26 oktober
‘A Sentimental Journey’, is de titel van een concert voor viola da
gamba, viool en klavecimbel, van 18e-eeuwse componisten

Telemann, C.Ph. E. Bach en Abel. De vrolijke, intieme muziek
beweegt tussen ratio en ontroering. Uitvoerenden: Haags
ensemble The spirit of gambo. Zondag 26 oktober, 17-18 uur.
Toegang vrij, collecte.

Biodiversiteit in Den Haag —

hoe kunnen we die bevorderen?

Hoe staat het met de biodiversiteit in Den Haag? Wat kunnen wij
als burgers doen om biodiversiteit te bevorderen? En hoe
stimuleert het gemeentebestuur de biodiversiteit?

Deze vragen staan centraal op een informatie- en
discussieavond op woensdagavond 5 november.

* De Haagse stadsecoloog Marcus Bouma geetft zijn visie op het
grote belang van biodiversiteit in de stad.

* Brian Eisenburger van Duurzaam Duinoord vertelt wat de
burger kan bijdragen aan het bevorderen van biodiversiteit.

* Erwin de Jong, oprichter en mede-eigenaar van de
regeneratieve Tuinderij WlJdehorst, laat zien hoe op een
voormalige kwekerij het rijke bodemleven in korte tijd kan
terugkeren wanneer het roer duurzaam wordt omgegooid.
Sabine Velders-van de Voort vertelt over de burgercotperatie
Land van Ons waar WIJdehorst deel van uitmaakt.

De inleiders gaan ook met bezoekers in gesprek. Verder is er
een milieumarkt met organisaties die laten zien hoe je
biodiversiteit in de stad kunt bevorderen.

Datum: woensdag 5 november, 20-22 uur.

Locatie: Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag.
Toegang vrij, bijdrage in de kosten welkom.

Organisatie: werkgroepen Groene Dominicus en Groene
Maranathakerk.

Aanmelding via groenekerk@maranathakerkdenhaag.nl o.v.v.
‘Biodiversiteit.

Bijlage om te bewaren: Agenda van dag tot dag
Bij deze aflevering van Berichten en Kerk in Den Haag is een
bijlage gevoegd, een gedetailleerde agenda van de
Maranathakerk van dag tot dag, tot aan het einde van het jaar.

Colofon

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl. T (070) 345 91 19
Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19
info@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkenraad

Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18
Margreet de Pous, scriba@maranathakerkdenhaag.nl

Predikant

ds. Mark van der Laan. T. 06 20 82 19 82,
predikant@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkmusicus

Andries Bogerd, organist@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 44 41 82 55
Ledenadministratie

Marco Kortleve, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl
Kerkrentmeesters

Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl
Penningmeester

Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl
Diaconie

Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. T. (070) 323 91 89
Autodienst

Menno Horning, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

T 06 20 72 00 83.

Publiciteit en Berichten

Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.
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PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek

NL52 INGB 0000 3125 88

Diaconie Maranathakerk
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Stichting Steunfonds Maranathakerk

Veilig in de kerk, vertrouwenspersonen PKN Den Haag
Marijke Mootz, (070) 20 55 641
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