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Gemeenteavond over kerkelijke

advertentie-actie Gaza, 17 november

In dagblad Trouw is op 15 augustus een advertentie geplaatst
waarin 73 Nederlandse kerken de regering opriepen actie te
ondernemen tegen de oorlog in Gaza en de humanitaire ramp
die daar plaatsvindt (en — in slow motion — ook op de
Westoever). Het initiatief kwam vanuit onze kerkenraad. Er is
inmiddels tijd overheen gegaan waarin veel is gebeurd, maar er
blijft in Gaza nog een heel ernstige, onstabiele situatie bestaan.
De kerkenraad wil graag met de gemeenteleden in gesprek over
onze rol als kerk in de wereld om ons heen en daarbij ook het
besluit tot de actie van 15 augustus toelichten. We hopen u in
groten getale te zien op maandag 17 november om 19.30 uur.
Carolien Gijsbers

Gedachtenisdienst van overledenen,
zondag 23 november

Terwijl ik je mis gedenk ik je
terwijl ik je mis vier ik je naam

terwijl ik je mis noem ik je naam
je naam noemen geeft mij lucht

terwijl ik je gedenk dank ik je
om wie je was
om wie je nog bent

terwijl ik je dank

Je gedenk

je vier

je mis

zoek ik mijn weg verder.

Marinus van den Berg

Op zondag 23 november noemen wij in de kerkdienst de namen
van gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen
en steken we een kaars voor hen aan. Met het noemen van hun
namen gedenken we hen, benoemen we het gemis en
koesteren we de herinneringen. Met de woorden van een oud
joods gezegde: ‘Zolang iemands naam genoemd wordt, leeft
degene voort’. Net als vorige jaren is er aan het einde van dit
gedachtenisritueel voor iedereen gelegenheid om voor in de
kerk een kaarsje aan te steken. Velen dragen tijdens zo’n
gedachtenisdienst immers namen met zich mee van geliefden
die korter of langer geleden uit handen gegeven moesten
worden. Voor hen kan in deze dienst een kaarsje aangestoken
worden.

ds. Mark van der Laan

Zangers en zangeressen gezocht voor

(gelegenheids)cantorij op kerstochtend

Net als verleden jaar ben ik weer op zoek naar enthousiaste
zangers/zangeressen die willen zingen in de dienst op
kerstochtend. U hoeft geen koorervaring te hebben om mee te
zingen. Repetities vinden plaats op zondagochtend 7, 14 en 21
december van 09:00 tot 10:00. Als u enthousiast geworden bent
en mee wil zingen dan kunt u zich opgeven door te mailen naar
organist@maranathakerkdenhaag.nl of door mij op een
zondagochtend even aan te spreken. Familie, vrienden, buren

en bekenden zijn ook van harte
welkom om mee te zingen, hoe
meer zielen hoe meer vreugd!
Aan de gedachtenisdienst van
zondag 23 november werken twee
extra musici mee. Het zijn Laetitia
Sprij, mezzo-sopraan (foto), en
Hesce Mourits, cello. Er zal muziek
klinken van onder anderen
Rheinberger en van Duruflé klinkt
Andries Bogerd

zijn Pie Jesu.

Cantatedienst op eerste advent:

Nun komm der Heiden Heiland

Op zondagochtend 30 november, eerste advent, wordt in de
kerkdienst een cantate van Johann Sebastian Bach uitgevoerd.
Het is ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ (BWV 62), misschien wel
het bekendste en geliefdste stuk voor de adventstijd uit de
muziekgeschiedenis. De uitvoering is zoals altijd in handen van
instrumentalisten en zangsolisten van het Haagse
barokensemble Musica Poética onder leiding van Jérn Boysen.

Derde bijeenkomst Bonhoeffer-kring

over ‘burgermoed’, 18 november

Op 18 november is de derde bijeenkomst van de leeskring rond
de Verantwoording van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer,
die meewerkte aan het verzet tegen Hitler. Nieuwe deelnemers
zijn welkom!

Bonhoeffer schreef deze tekst tijdens de jaarwisseling van 1942
naar 1943 om uit te leggen waarom hij in verzet kwam. Wat hij
schreef is in deze tijd onverminderd actueel. We gebruiken voor
deze kring het boek Dietrich Bonhoeffer, Waarom ik mij verzet.
Met een essay van Kick Bras (Adveniat/Jongbloed, 2025). In dit
boek heeft de Bonhoefferkenner Kick Bras een vertaling van de
Verantwoording opgenomen. Zijn vertaling lezen we in deze
kring.

Op 18 november (20 tot 21.30 uur) lezen en bespreken we de
tekst van blz. 29 t/m 36 met de tussenkoppen ‘Burgermoed?’,
‘Succes’ en ‘Over domheid’. In dit gedeelte van de tekst
verwoordt Bonhoeffer een belangrijke drijfveer voor zijn verzet:
‘De laatste vraag is niet hoe ik heldhaftig het toneel verlaat,
maar hoe een toekomstige generatie verder moet leven...’

De overige data van de kring zijn: 16 december, 13 januari, 10
februari en 3 maart.-12-2025

Zoals elders in deze Berichten wordt aangekondigd, geeft auteur
Kick Bras op woensdag 26 november (aanvang 20.00 uur) een
lezing over Bonhoeffer en over het boek dat we voor deze kring
gebruiken.

Foto: Beeld Bonhoeffer door Alfred Hredlicka (1977) in museum Beelden
aan Zee, Scheveningen.

Groen festival ‘Stem van de Natuur’'met

bijdrage uit de Molukken, 15 november

Op zaterdag 15 november is in de Christus Triumfatorkerk
(Bezuidenhout) een ‘groen’ festival, ‘Stem van de Natuur’. De
organisatie berust bij ‘Geloven in groen’, het
samenwerkingsverband van alle groene kerken in Den Haag.
Ook de Maranathakerk maakt daar deel van uit.

Het geheel wordt met liederen van het strijdkoor Jan en Alleman
omlijst en er zijn lekkere hapjes en drankjes.

Er is ook een spreker, Semuel Sahureka, afkomstig van de

Kerkdiensten november 2025
Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.

Zondag 26 oktober ds. Ad Alblas, cantatedienst

Zondag 2 november ds. Adrie Sterrenburg

Zondag 9 november ds. Renske Oldenboom

Zondag 16 november ds. Ad Alblas

Zondag 23 november ds. Mark v.d. Laan, gedachteniszondag
Zondag 30 november ds. Rob v. Essen, eerste advent, cantate



mailto:organist@maranathakerkdenhaag.nl

Molukken in Indonesié. De inheemse bewoners van deze
eilandengroep — ook Ambon en Ceram behoren ertoe — dragen
de naam Allifuru. Semuel Sahureka is hun vertegenwoordiger in
Nederland. Het festival is van 13.30 tot 17 uur.

Meer informatie: geloveningroen.nl/festival

Kick Bras over betekenis Bonhoeffer in

christelijk denken na Tweede Wereldoorlog

% s J) - De Haarlemse theoloog en auteur
Kick Bras (foto) heeft zich
gedurende zijn leven ontwikkeld
tot een gezaghebbend kenner van
het leven en werk van de Duitse
kerkleider en verzetsstrijder
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945).
Kick Bras is bereid gevonden
woensdag 26 november in de
Maranathakerk een voordracht te
houden over de actuele betekenis
van Bonhoeffer. Na de lezing gaat
Kick Bras in gesprek met het
publiek over de geestelijke nalatenschap van Bonhoeffer en zijn
plaats in het christelijke denken in de twintigste en
eenentwintigste eeuw.
Woensdag 26 november, 20-22 uur. Toegang € 10.

Koffieconcert: piano en contrabas, 5 november
ledere eerste woensdagochtend van de maand is er in de
Maranathakerk een koffieconcert. Deze maand spelen de
Haagse pianist Barthold van Riemsdijk en contrabassist Juicy
Lakatos. De heren brengen een gevarieerd programma in
historische stijl, met jazz-nummers uit de jaren twintig,
afgewisseld met Franse chansons, blues en Nederlandse
liedjes.

Woensdag 5 november,10-12 uur. Toegang vrij.

Biodiversiteit in Den Haag, 5 november

Hoe staat het met de biodiversiteit in Den Haag? Wat kunnen wij
als burgers doen om biodiversiteit te bevorderen? En hoe
stimuleert het gemeentebestuur de biodiversiteit?

Deze vragen staan centraal op een informatie- en
discussieavond op woensdagavond 5 november, 20 uur.

Laatste hoofdstuk bijbelkring Ruth, 12 november
Op 12 november (20.00 uur) lezen we het vierde en laatste
hoofdstuk van het Bijbelboek Ruth. Het is een verhaal over hoop
en kracht, over initiatief nemen en risico’s durven lopen, over
God en mensen die trouw zijn aan elkaar. In het Liedboek staat
een lied over Ruth met een tekst van Fedde Schurer (lied 787):
‘Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten,

en dwing mij niet mijn weg terug te gaan,

ik heb 't verleden achter me gelaten

en altijd, altijd zal ik naast je staan.’

Elke bijeenkomst van deze kring is apart te bezoeken, weet u
van harte welkom!

Ds. Mark van der Laan

Opbrengst bazaar bekend, gift voor Oekraine

De definitieve opbrengst van de bazaar is € 13.731,52. Daarvan
gaat duizend euro naar De Friese Rijders, een hulporganisatie
van Friese vrijwilligers voor Oekraine.

INGEZONDEN
De Maranathakerk als huis

voor de Duinoordse ziel

Een kerk zit nooit om arbeid verlegen. Naast haar diaconale taak
met de ondersteuning van minder bedeelden is er het terrein van
de evangelieverkondiging waaronder de uitleg van de Schriften.
Ze viert ook het leven met muziek en gezang en onderhoudt
pastoraal de band met leden en belangstellenden.

Daarnaast is er deelname aan het zogenaamde ‘spreken van de
kerk’. Het hemeltergende lijden van het Palestijnse volk door de
strijd van Hamas en Israel leidde onlangs tot een initiatief van de

Maranathakerk om met andere kerken de Nederlandse regering
op te roepen tot bezinning en actie. Met deze humanitaire cri de
coeur kwam zij op het terrein van de politiek en het volkenrecht
waarvoor speciale deskundigheid is vereist. Sommigen zien dit
als een existentiéle kerkelijke taak, anderen vrezen dat het kan
leiden tot politiek activisme waarmede men verzeild raakt in de
sferen van de macht. Dat dit ook mis kan gaan bewijst de
stellingname van Nederlandse kerken rond 1960-1970 inzake de
dekolonisatie van het Papoeavolk waarbij Nederlandse kerken
kozen voor een politieke oplossing die de identiteit van het
Papoeavolk miskende. In Papoea heerst thans groot onrecht.
De overleden paus Franciscus maande tot voorzichtigheid en
beklemtoonde dat zielzorg en evangelieverkondiging de
kerntaken van de kerk zijn. En ruimte voor gebed, in het geloof
dat God de wereld regeert door zijn schepselen die volgens
Psalm 8 ‘heersen over de werken zijner handen’.

Bij het begin van een nieuw kerkelijk seizoen is het goed te
realiseren dat naast bijvoorbeeld het steunen van kerkasielacties
de Maranathakerk mijns inziens in eerste instantie geroepen is
zich te bekommeren om de nabije mens in haar eigen
Duinoordse omgeving. Koffieochtenden, concerten en lezingen
en bijvoorbeeld de bazaarmanifestatie passen in deze opzet.
Maar ook vormen van pastoraat waarmee eertijdse leden,
kerkverlaters en andere Duinoordse zielen op zoek naar
zingeving in de Maranathakerk een warm tehuis kunnen vinden.
Op weg naar een betere wereld in een proces van tasten en
zoeken.

Maarten van der Schaft

Colofon

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl. T (070) 345 91 19
Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19
info@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkenraad

Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18
Margreet de Pous, scriba@maranathakerkdenhaag.nl

Predikant

ds. Mark van der Laan. T. 06 20 82 19 82,
predikant@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkmusicus

Andries Bogerd, organist@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 44 41 82 55
Ledenadministratie

Marco Kortleve, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl
Kerkrentmeesters

Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl
Penningmeester

Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl
Diaconie

Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. T. (070) 323 91 89
Autodienst

Menno Horning, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

T 06 20 72 00 83.

Publiciteit en Berichten

Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.
Bankrekeningnummers

NL21 INGB 0000 5830 00

PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek

NL52 INGB 0000 3125 88

Diaconie Maranathakerk

NL94 INGB 0009 6853 30

Stichting Steunfonds Maranathakerk

Veilig in de kerk, vertrouwenspersonen PKN Den Haag
Marijke Mootz, (070) 20 55 641




