
dan ooit. De dialoogprogramma’s gaan door, met extra aandacht 
voor verwerking van emoties, zodat echte ontmoeting en begrip 
mogelijk blijven. Help daarom op deze traditionele kerkelijke 
‘Israëlzondag’ mee om jonge generaties perspectief te geven op een 
vreedzame toekomst. 
Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 00 
(PGG Maranathakerk), o.v.v. ‘Vredesproject Israël’. 
 

DE AGENDA  
 

Na de dienst: koffie/thee/limonade in de gemeentezaal. 
 

Iedere woensdag 10-12 uur. Koffieochtend in de tuinzaal. 
 

Kerkdiensten in de komende weken, 10.30 uur. 
Zondag 12 oktober, ds. Mirjam Elbers, Den Haag. 
Zondag 19 oktober, ds. Mark van der Laan, groene dienst. 
Zondag 26 oktober, ds. Ad Alblas, Leiden, cantatedienst. 
 

Woensdag 8 oktober, 17-19.30 uur. Gemeentemaaltijd. 
Inloop met drankje vanaf 17 uur, aan tafel 18 uur, einde 
19.30 uur. Aanmelden: via intekenlijst in de hal, of e-mail 
aan: frouckje@gmail.com. Kosten € 5. 
 

Dinsdag 14 oktober, 20 uur. Start Bonhoeffer-leeskring met 
ds. Mark van der Laan. Vanavond introductiebijeenkomst 
over leven, werk, betekenis en actualiteit van de Duitse 
theoloog, kerkleider en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer. 
We gebruiken daarbij zijn boek ‘Verantwoording’, met een 
samenvattend en verklarend essay van Kick Bras, ‘Waarom ik 
mij verzet’. Thema voor vanavond: ‘Geen vaste grond onder 
je voeten, wie houdt stand?’ 
Volgende avonden: 21 oktober, 18 november, 
16 december. Zie ook artikel in de Berichten van oktober. 
 

Woensdag 22 oktober, 20 uur. Bijbelkring over het 
oudtestamentische boek Ruth, met ds. Mark van der Laan. 
Vanavond: Ruth 3. Laatste avond: 12 november. 
 

Zondag 26 oktober, 17-18 uur, klassiek concert door Haags 
ensemble The spirit of gambo Titel: ‘A Sentimental Journey’,  
voor viola da gamba, viool en klavecimbel. Muziek van 18e-
eeuwse componisten Telemann, C.Ph. E. Bach en Abel. De 
vrolijke, intieme muziek beweegt tussen ratio en ontroering. 
Toegang vrij, collecte. 
 

Woensdag 5 november, 20-22 uur, Informatie- en 
discussieavond met milieumarkt over biodiversiteit in Den 
Haag – hoe kunnen we die bevorderen? 
Medewerkers: Haagse stadsecoloog Marcus Bouma, Brian 
Eisenburger (Duurzaam Duinoord), Erwin de Jong 
(regeneratieve tuinderij WIJde horst), Sabine Velders 
(burgercoöperatie Land van Ons). Toegang vrij, gift is 
welkom. 
Organisatie: werkgroepen Groene Dominicus en Groene 
Maranathakerk. Aanmelden via: 
groenekerk@maranathakerkdenhaag.nl, o.v.v. Biodiversiteit. 
 

Pastoraal contact. Ds. Mark van der Laan, predikant 
Maranathakerk. Tel. 06 20 82 19 82. 
E-mail: predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
 
 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 
 
 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 5 oktober 2025, derde zondag in de herfst 
Dienst voor jong en oud, thema: hoe zien wij elkaar? 

 

voorganger: ds. Mark van der Laan 
m.m.v. de leiding van de kindernevendienst en de tienerkerk 
organist: Andries Bogerd 
ouderling: Carolien Gijsbers 
diaken: Chris van Dam 
koster: Marian van Duijvenvoorde 
 

 

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL 
 

 

WELKOM en Calendarium 
 

AANVANGSMUZIEK 
Johann Gottfried Walther (1684-1748) 
Concerto del signor Vivaldi: I. Allegro 
 

DE VOORBEREIDING 
 

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui  
 

BEMOEDIGING  
o: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

DREMPELGEBED  
 

LIED 276 
‘Zomaar een dak’ 
 

INTRODUCTIE op het thema van de dienst 
 

SMEEKGEBED EN LOFLIED 274 
‘Wij komen hier ter ere van Uw naam’ 
 

DE SCHRIFT 
 

SCHRIFTLEZING Romeinen 12: 1-8 (BasisBijbel) 
God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en 
zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig 
offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te 
dienen. 2 Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de 
ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op 
een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen 
jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En 
alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. 
3 God heeft mij de taak gegeven om jullie geloof op te bouwen. 
Daarom zeg ik tegen jullie allemaal: vind jezelf niet belangrijker dan je 
bent. Wees bescheiden. Gedraag je op een manier die past bij de 
hoeveelheid geloof die God jou op dit moment heeft gegeven. Die 
hoeveelheid is bij iedereen verschillend. 4 Je zou het zó kunnen 
zeggen: Eén lichaam heeft veel lichaamsdelen, en die lichaamsdelen 
doen niet allemaal hetzelfde soort werk. 5Zo zijn wij met elkaar ook 
één lichaam in Christus. Wij zijn allemaal verschillende lichaamsdelen 
van dat ene lichaam. 6 We hebben allemaal van God verschillende 
gaven gekregen. Voor elke gave geeft God ons zijn hulp. 7 Wie de gave 
heeft gekregen om te profeteren, heeft die gave gekregen afhankelijk 
van de hoeveelheid geloof die hij heeft. Wie de gave heeft gekregen 
om andere mensen te dienen, krijgt Gods hulp om te dienen. Wie de 



gave heeft gekregen om les te geven in het woord, krijgt Gods hulp om 
les te geven. 8 Wie de gave heeft gekregen om andere gelovigen aan 
te moedigen in het geloof, krijgt Gods hulp om dat te doen. Wie de 
gave heeft gekregen om te geven, krijgt Gods hulp om dat bescheiden 
te doen. Wie de gave heeft gekregen om leiding te geven, krijgt Gods 
hulp om daar ook zijn uiterste best in te doen. Wie de gave heeft 
gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te 
doen. 
 

LIED ‘Dit is m’n hand en dat m’n voet’: 1, 2 

 
 

2 M'n hand kan niet zeggen tegen m’n voet: 
‘Ik heb jou niet nodig.’ 
Stel je eens voor, dan ging het niet goed. 
Niets is er overbodig. 
Want al kan ik met mijn handen ballen, 
zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd vallen. 
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, haar, 
Alles is nodig voor elkaar. 
Alles is nodig voor elkaar. 
 

GESPREK over de vraag: Hoe zien wij elkaar? 
 

LIED 975: 1, 3, 4 
‘Jezus roept hier mensen samen’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 
 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Variatonen über "Ah vous dirai-je Maman" 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 
d: …zo bidden wij: 
a: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

DE TAFEL 
 

NODIGING  
 

LIED 973 
‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ 
 

BEURTSPRAAK 
v: De HEER zal bij u zijn 
a: DE HEER ZAL U BEWAREN 

v: Verheft uw hart 
a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER 
v: Laten wij dank brengen 
 aan de HEER onze God 
a: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG 
 

TAFELGEBED  
v: ........ 
 

LIED 404 e (Sanctus en Benedictus) 
‘Heilig, heilig, heilig’ 
 

VOORTZETTING TAFELGEBED 
v: ........ 
 

GEBED OM DE HEILIGE GEEST 
 

LIED 408 e (Agnus Dei) 
‘Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt’ 
 

VREDEGROET 
v:  Vrede zij met u allen 
a: VREDE OOK MET U 
v:  Laten wij elkaar groeten met 
 de vrede van Christus 
Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet. 
 

ONZE VADER 
 

DELEN VAN BROOD EN BEKER waaronder MUZIEK  
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Triosonate III, BWV 527: II. Adagio e dolce 
 

DANKGEBED 

 

SLOTLIED 970 
‘Vlammen zijn er vele’ 
 

UITZENDING EN ZEGEN 
a: AMEN 
 

SLOTMUZIEK 
Léon Boëllmann (1862-1897) 
Menuet uit 'Suite Gothique', op. 25 
 

BESTEMMING COLLECTES 
U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken. 
 

Eerste collecte, in de dienst 
Voor de Diaconie van de Maranathakerk, ten behoeve van de 
Voedselbank. 
Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 88 
(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Voedselbank’. 
 

Tweede collecte, bij de uitgang 
Voor Kerk in Actie, een vredesproject in Israël, bestemd voor 
kinderen en jongeren van Joodse en Palestijnse huize. 
Toelichting. In Israël en Palestina groeien kinderen en jongeren op 
in angst en geweld. Het Rossing Center in Jeruzalem, 
partnerorganisatie van Kerk in Actie, leert hen een andere weg: 
dialoog, gerechtigheid en vrede. Docenten en schoolleiders krijgen 
training in vredeseducatie, jongeren leren omgaan met trauma’s en 
conflicten respectvol bespreken. Na de inval van Hamas op 7 
oktober 2023 en de reactie daarop van Israël is dit werk urgenter 


