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Gemeentereisje Maranathakerk 
zaterdag 28 juni naar Elburg 

Het gemeentereisje van 
de Maranathakerk gaat 
dit jaar naar Elburg. Na 
Den Bosch en Egmond 
en Bergen reizen we dit 
jaar oostwaarts. Elburg 
is een pittoresk 
vestingstadje uit de 
dertiende eeuw in de 
noordwesthoek van 
Gelderland, aan het 
Veluwemeer. 

Hoe bescheiden en overzichtelijk ook, het heeft de 
geïnteresseerde bezoeker veel te bieden. Het was in de 
Middeleeuwen een bloeiende Hanzestad. Tot de jaren vijftig van 
de vorige eeuw was de Zuiderzeevisserij een belangrijke bron 
van bestaan. Er zijn uitgebreide wandelmogelijkheden. 
Minstens zo interessant is, dat sinds zo’n veertig jaar een zeer 
actieve historische vereniging tal van activiteiten ontplooit, 
historische wandelroutes regelt en interessante publicaties 
verzorgt. Vanuit deze vereniging is ook de stichting ontstaan van 
het Joods Museum in de voormalige synagoge. Dit Museum 
Sjoel Elburg laat de joodse geschiedenis ‘op een dynamische, 
onorthodoxe, boeiende en eigenzinnige wijze’ zien. In een 
middeleeuws stadskasteel is verder een ander bijzonder 
museum gehuisvest, het Nationaal orgelmuseum. 
Het gemeentereisje naar Elburg gaat weer per comfortabele 
touringcar vanaf de Maranathakerk. De datum is zaterdag 28 
juni. De intekenlijst hangt in de hal. 
 

Veertigdagentijd begint, maaltijd op 

woensdag 5 maart als startpunt 
In de eerste week van maart begint de Veertigdagentijd, een 

periode van inkeer en bezinning ter voorbereiding op Pasen. Op 

woensdag 5 maart is er van 18-19 uur een maaltijd in de kerk 

waarbij we met elkaar in gesprek gaan over de vraag wat deze 

Veertigdagentijd voor ons betekent en hoe wij deze bezinning in 

ons persoonlijk leven vorm kunnen geven. De inloop is vanaf 

17.30 uur. U kunt zich voor deze maaltijd opgeven via de lijst in 

de hal of door een e-mail te sturen naar 

margreetdepous@gmail.com, tel. 06 58 88 50 63. Kosten: 

vrijwillige bijdrage. 

Start Bijbelkring op woensdag 5 maart 
Op woensdag 5 maart begint er een Bijbelkring. Deze Bijbelkring 
is ontstaan uit de catechesekring die de afgelopen maanden in 
de kerk plaatsvond. In deze Bijbelkring lezen en bespreken we 
een Bijbelgedeelte, waarbij we met elkaar proberen te 
ontdekken hoe de Bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde 
in ons persoonlijk leven vorm kan krijgen. De kring begint om 
20.00 uur, weet u van harte welkom. Ds. Mark van der Laan. 
 

Vespers in de Veertigdagentijd: 

‘Mensen hebben Hem gezien’ 
In de vooravond van de woensdagen in de Veertigdagentijd zijn 

er in de Maranathakerk weer vespers, als voorbereiding op 

Pasen. Het zijn korte bijeenkomsten van een half uur, met 

muziek, Bijbellezing, enkele liederen, een stiltemoment en 

gebeden. 

Het thema is dit jaar: ‘Mensen hebben Hem gezien.’ Johannes 

de Doper, Samaritanen, Galileeërs, ze hebben Jezus gezien en 

herkend. De dienstknechten van het Sanhedrin komen terug en 

melden: ‘Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens.’ 

Nicodemus durft te zeggen: ‘Sinds wanneer gaan we niet eerst 

na wát iemand precies heeft gezegd en gedaan, voor we tot 

beschuldiging overgaan?’ De man die weer kan zien, zet 

zorgvuldig op een rij wat hij zelf van Jezus heeft gehoord en 

ervaren. 

Al deze mensen hebben de werkelijkheid liefgehad. Met hun 

open ogen en oren zijn zij een baken in de actualiteit voor ons 

nu. In de zes vespers van de veertigdagentijd lezen we uit het 

evangelie van Johannes een aantal getuigenissen van mensen 

die Jezus hebben herkend als degene die ons de Vader doet 

zien. 

De data van de vespers zijn 12 maart, 19 maart, 26 maart, 2 

april, 9 april en 16 april. Aanvang: 19.30 uur.  
 

Afscheid ambtsdragers Erika van Gemerden 

en Sander Laman Trip 
Op 10 maart a.s. loopt de ambtstermijn af van ouderling Erika 

van Gemerden en van ouderling-kerkrentmeester Sander Laman 

Trip. Zij hebben zich in de kerkenraad 12 jaar lang ingezet voor 

onze gemeenschap, waar we hen zeer dankbaar voor zijn. In de 

kerkdienst van 9 maart zullen wij stilstaan bij het afscheid 

Sander en Erika als ambtsdragers en willen we hen bedanken 

voor het vele dat zij in de afgelopen jaren voor de 

Maranathakerk hebben betekend.  
 

Hoe de Joodse antiquairs uit het 

centrum van Den Haag verdwenen 
Ook de Haagse stadsgeschiedenis krijgt dit voorjaar weer een 

plaatsje in het activiteitenprogramma. Ditmaal is het onderwerp: 

het drama van de verdwenen Haagse Joodse antiquairs. Het 

stadscentrum telde tot de Tweede Wereldoorlog veel fraaie 

zaken van Joodse antiquairs. De historicus dr. Corien 

Glaudemans vertelt aan de hand van archiefstukken en verhalen 

van nabestaanden hoe tijdens de Duitse bezetting deze zaken 

werden leeggeroofd en op welke schaamteloze wijze dat 

gebeurde. Over de beroving van de Haagse Joodse antiquairs 

heeft ze uitvoerig onderzoek gedaan. 

Woensdag 19 maart, 14.30-16.30 uur. Toegang vrij. 

Lezing biografe Sandra Langereis 

over Erasmus als ‘dwarsdenker’ 
De grote humanist Erasmus was een veelzijdig Europeaan. Hij 

was schrijver, bijbelvertaler en nog veel meer. Over deze erflater 

van onze beschaving komt historicus dr. Sandra Langereis een 

avond vertellen. Ze heeft een alom geprezen biografie 

geschreven, ‘Erasmus, Dwarsdenker’, die veel tot nu toe 

onbekende aspecten van zijn boeiende leven belicht. Na haar 

voordracht gesprek met het publiek. 

Woensdag 26 maart, 20 uur. Maranathakerk. Toegang € 10. 

Bezoek van de Maranathakerk aan het 

kerkasiel in de Open Hof in Kampen 
Op zaterdag 1 maart leveren we vanuit de Maranathakerk een 

bijdrage aan het kerkasiel voor het Oezbeekse gezin Babayants 

in de Open Hof in Kampen. Het gezin, bestaande uit ouders 

Aleksandr (48) en Karine (41) en hun kinderen Aram (20), 

Ariana (13), Amelia (10) en Aleksa (2), verblijft al ruim tien jaar in 

Nederland en dreigt te worden uitgezet naar Oezbekistan. 

Daarom heeft de Protestantse Kerk in Kampen besloten hen 

onderdak te bieden in de vorm van kerkasiel. Net als indertijd in 

Den Haag is ook nu de hoop op een politiek besluit dat in 

Nederland gewortelde kinderen niet worden uitgezet. 

Om 14.00 uur beginnen we in Kampen met een viering rond de 

‘Tien woorden ten leven’ uit Exodus 20: 1-17 en de 

samenvatting die Jezus van deze geboden geeft in Mattheüs 22: 

37-40. In het tweede uur volgt een verdiepend gesprek over de 



  

Kerkdiensten maart 2025 
Diensten beginnen om 10.30 uur. 
 
Zondag 23 februari ds. Mark van der Laan, Musica Poëtica 
Zondag 2 maart  ds. Wilna Steenbergen, Schrift & Tafel 
Zondag 9 maart  ds. Mark van der Laan 
Zondag 16 maart  ds. Erika van Gemerden 
Zondag 23 maart  ds. Rob van Essen 

Zondag 30 maart  ds. David Schiethart 
 

 

‘Tien geboden’ als leefregel en als universele grondwet voor de 

mensheid.  

Wilt u op zaterdag 1 maart met ons meegaan naar Kampen? 

Meld u dan aan bij Jan Kouwenberg (jmkouwenberg@planet.nl 

of 06 23 67 24 67) of Mark van der Laan 

(predikant@maranathakerkdenhaag.nl of 06 20 82 19 82). We 

vertrekken gezamenlijk uit Den Haag en na afloop reizen we ook 

gezamenlijk weer terug. Ds. Mark van der Laan 

 

Gemeentemaaltijd op woensdag 12 maart 
Op woensdag 12 maart is er weer een gemeentemaaltijd. Het is 

een mooie gelegenheid om elkaar rond een lekkere en gezonde 

maaltijd te ontmoeten. De kosten van deze maaltijd zijn 5 euro. 

Vanaf 17.00 uur is de inloop en om 18.00 uur gaan we aan tafel. 

Rond 19.30 uur is de maaltijd afgelopen. U kunt zich voor deze 

maaltijd opgeven via de intekenlijst in de hal van de kerk of door 

een e-mail te sturen naar frouckje@gmail.com. 

Ook jubileumgift Maranathakerk voor 

Taal aan Zee in dank aanvaard 
Na de 

bazaargift van 

duizend euro in 

het najaar was 

het onlangs 

opnieuw feest 

in het gebouw 

van Taal aan 

Zee. Weer 

kwam de 

Maranathakerk 

op bezoek, ditmaal met een cheque van, om precies te zijn, 

€ 1.786,45. Het is het bedrag dat in de kerk vorig jaar is 

ingezameld voor de jubileumactie ‘75-jarig Maranathakerk’. 

Directeur Ingrid Suasso nam de cheque met een grote glimlach 

in ontvangst. Het geld zal worden besteed aan de aanschaf van 

lesboeken en aan buitenschoolse activiteiten. 

De directeur: ‘We zijn ontzettend dankbaar voor deze steun, die 

een direct verschil maakt in de taalontwikkeling en 

toekomstkansen van onze deelnemers. Dankzij donaties zoals 

die van de Maranathakerk kunnen we blijven bouwen aan een 

toekomst vol nieuwe kansen voor de nieuwkomers.’ 
Op de foto: Jan Goossensen en Helga Vermaas temidden van 

medewerkers en cursisten van Taal aan Zee. 

Restauratie orgel dringend nodig, eerste 

stapjes gezet in lange procedure 
Het Mense Ruiterorgel van de Maranathakerk is dringend aan 

een grote onderhoudsbeurt toe. Je kunt het ook een restauratie 

noemen. Het instrument dateert uit 1952 en ondanks kleine 

onderhoudsbeurten in de afgelopen decennia wordt het nu tijd 

voor een grotere ingreep. 

Wie het inspectierapport van de orgelbouwer leest, een rapport 

dat al enkele jaren oud is, is er bijna verbaasd over dat er nog 

geluid uit het instrument komt. Want praktisch alle mechanische 

onderdelen (hout, metaal, leer) vertonen ernstige gebreken. 

Allerlei materialen zijn aan het einde van hun levenscyclus en 

verlijmingen zijn vergaan. 

De restauratie zal naar schatting vijf maanden duren. Het hele 

binnenwerk moet worden gedemonteerd. De pijpen, houten 

windladen en mechanieken worden naar de werkplaats 

vervoerd. Alleen de orgelkassen, blijven op hun plaats. 

Achter de schermen worden inmiddels voorbereidingen getroffen 

om het ‘onderhouds- en instandhoudingsplan’ uit te voeren. Een 

restauratiecommissie uit de Maranathakerk buigt zich erover. 

Het instrument is overigens geen eigendom van de 

Maranathakerk, maar van de overkoepelende Protestantse Kerk 

Den Haag. 

Een belangrijke rol bij de restauratie is weggelegd voor 

landelijke culturele fondsen. Want er zijn tal van financiële 

fondsen die zijn toegesneden op het mogelijk maken van 

restauraties in de culturele sector. Het inventariseren daarvan en 

het maken van een goed geldwervingsplan wordt een prioriteit 

voor de komende maanden. Hopelijk zal deze zomer blijken hoe 

ver de voorbereidingen daarvan zijn gevorderd, en of er zicht is 

op voldoende voortgang. 

DUURZAME TIP 

Hele week anders eten  

Vanuit de commissie  Groene kerk willen we jullie elke maand 

een leuke tip aan de hand doen op het gebied van duurzaam 

leven. Vanuit ons geloof is goed voor de aarde zorgen immers 

een opdracht en alle beetjes helpen! Deze maand De Duurzame 

Tip van Jan Kouwenberg. 

Toen ik Jan een tip vroeg opperde hij een smakelijk recept voor 

een bonenschotel te plaatsen. Jan eet geen vlees en bonen en 

linzen zijn heel lekker en gezond als alternatief voor vlees. 

Toevallig is het begin maart – 3 tot en met 9 maart – de 

Nationale week zonder vlees. Misschien leuk om de uitdaging 

aan te gaan en de hele week andere alternatieven te eten dan 

een “AVG-tje” (aardappelen, groente, vlees.) Minder vlees eten 

is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je gezondheid. 

Op de site van de actie staan veel recepten: 

https://www.weekzondervlees.nl. 

Als je een leuke tip met ons wil delen, mag je ook een mailtje 

sturen aan jorinavanbergen@gmail.com 

 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. T (070) 345 91 19 
Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18 
Margreet de Pous, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. T. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Andries Bogerd, organist@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 44 41 82 55 
Ledenadministratie 
Marco Kortleve, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. T. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Menno Horning, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl 
T 06 20 72 00 83. 
Publiciteit en Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 
Veilig in de kerk, externe vertrouwenspersonen PKN Den Haag 
Marijke Mootz, (070) 20 55 641, Pieter Vos, (070) 20 55 642 
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