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Kerk op de Atlantikwall: bunkervondsten laten 

alledaagse leven van de oorlog zien 
Het is dit jaar een 

herdenkingsjaar: 

tachtig jaar na het 

einde van de 

Tweede 

Wereldoorlog. In de 

hal van de kerk is 

een expositie te zien 

van opgegraven 

vondsten uit 

bunkers van de 

Atlantikwall langs de 

Scheveningse kust. Tussen de voorwerpen valt het glaswerk en 

serviesgoed op: een gestolen juskom, flesjes voor drank en 

medicijnen. En een klein flesje met daarin een plukje haar van 

een geliefde (foto). 

De bunkers vormen een nog altijd zichtbaar en macaber restant 

van de oorlog. Na de bevrijding werd op het terrein van de 

Atlantikwall een christelijke kerk gebouwd, de Maranathakerk. 

De symboliek was groot: waar eerst oorlog en onrecht heersten, 

kwam nu een huis van vrede en recht. Hier overwon het goede 

het kwade (apostel Paulus). 

De bunkervondsten zijn geleend van het Atlantikwall Museum 

Den Haag. Het is een educatieve strichting die onder andere 

voorlichting wil geven over oorlog, recht en vrede. 

De Maranathakerk maakt ook deel uit van de wandel- en 

fietsroute langs het tracé van de Atlantikwall. Plattegronden van 

de route liggen op de balie in de kerk. 

Pasen: van verstilling 
naar uitbundige vreugde 
De week van Pasen in Maranathakerk brengt ons van verstilling 
naar uitbundige vreugde. U bent van harte uitgenodigd om deze 
gang in woord en muziek met ons mee te beleven.  
 
Palmpasen  
We beginnen op zondag 13 april (10.30 uur) met de viering van 

Palmpasen, waarin het verhaal 
over Jezus’ intocht in Jeruzalem 
centraal staat. Dit tafereel van 
Jezus die op een ezelsveulen de 
stad binnentrekt, is afgebeeld in 
het keramische kunstwerk dat in 
de Tuinzaal hangt. De kinderen 
kunnen in deze dienst weer 
Palmpasenstokken met allerlei 
lekkers versieren, een feestelijke 
manier om de Paasweek mee te 
beginnen. Palmpasen is een feest 
met twee gezichten, want door het 
feestgedruis heen is de teneur van 
Goede Vrijdag al voelbaar. Dat 

wordt samengevat in de laatste woorden van lied 556: ‘Heden 
hosanna, morgen kruisig Hem!…’.  
 

Witte Donderdag 
Op Witte Donderdag (19.30 uur) gedenken we in een dienst van 
Schrift en Tafel het laatste Avondmaal van Jezus en de 
leerlingen. In deze viering gaan we letterlijk met elkaar aan tafel. 

Vanaf het begin van de viering zitten we met elkaar aan tafels 
die in een vierkant zijn opgesteld met een open zijde aan de 
kant van de apsis. In deze kring zullen we bidden, zingen, lezen 
we het verhaal over Jezus die de voeten van de leerlingen wast 
en delen we brood en wijn.    
 

Goede Vrijdag; m.m.v. sopraan Leonor Alves 
Op Goede Vrijdag (19.30 uur) staat het muziekstuk Miroir de 
Peine (vert.: spiegel van verdriet) van Hendrik Andriessen 
(1892-1981) centraal. Dit muziekstuk reflecteert op vijf stadia uit 
de lijdensweg van Christus gezien vanuit het perspectief van zijn 
moeder Maria. Het muziekstuk wordt uitgevoerd door sopraan 
Leonor Alves en organist Andries Bogerd. In woord en muziek 
staan we aan de hand van dit muziekstuk stil bij het lijden en 
sterven van Jezus. 
 

Paaswake 
In verbondenheid met de vrouwen die op de Paasmorgen in alle 
vroegte naar het graf gingen, verzamelen we ons in alle vroegte 
(6.00 uur) rond een vuurkorf voor de kerk. Met dat vuur 
ontsteken we de nieuwe Paaskaars en vervolgens een kaarsje 
in onze eigen hand als symbool van de opstanding van Christus 
als het Licht der wereld. Met dat licht in de hand gaan we de 
kerk binnen, daar vieren we vervolgens in het vervolg van de 
Paaswake het hart van het Bijbels getuigenis met liederen, 
lezingen, een doopgedachtenis en een avondmaalsviering.  
 

Pasen; dienst met belijdenis en doop, 
m.m.v. trompettist Joost Hettinga 
Op Paasochtend (10.30 uur) vindt een feestelijke en muzikale 
Paasdienst plaats. In deze dienst doen Ibrahim Blackshaw, 
Meike Minderhoud en Fedde van ’t Zet belijdenis en worden 
Ibrahim Blackshaw en Meike Minderhoud gedoopt. Zij maakten 
deel uit van de catechesekring die vorig jaar is gestart. U bent 
van harte uitgenodigd om dit mooie en bijzondere moment met 
hen te delen. Trompettist Joost Hettinga ondersteunt onze 
Paasjubel deze ochtend met zijn trompet.  
 

Paasontbijt 
Na de Paaswake is er een gezamenlijk paasontbijt in de 
gemeentezaal. Weet u welkom om elkaar rond een heerlijk en 
feestelijk ontbijt te ontmoeten. Opgave voor dit paasontbijt kan 
via de intekenlijst die in de hal komt te hangen, of bij Marian van 
Duijvenvoorde, tel 06 41 45 28 29 of e-mail 
msvanduyvenvoorde@gmail.com. 
 

Vespers in de Veertigdagentijd: 
‘Mensen hebben Hem gezien’ 
Johannes de Doper, Samaritanen, Galileeërs, ze hebben Jezus 
gezien en herkend. De dienstknechten van het Sanhedrin 
komen terug en melden: ‘Nooit heeft een mens zo gesproken als 
deze mens’. Nicodemus durft te zeggen: ‘Sinds wanneer gaan 
we niet eerst na wát iemand precies heeft gezegd en gedaan, 
voor we tot beschuldiging overgaan?’ De man die weer kan zien, 
zet zorgvuldig op een rij wat hij zelf van Jezus heeft gehoord en 
ervaren. Al deze mensen, zij hebben de werkelijkheid liefgehad. 
Met hun open ogen en oren zijn zij een baken in de actualiteit 
voor ons nu. In de zes vespers van de veertigdagentijd lezen we 
uit het evangelie van Johannes een aantal getuigenissen van 
mensen die Jezus hebben herkend als degene die ons de Vader 
doet zien. De data van de laatste vespers zijn 2 april, 9 april en 
16 april. Aanvang: 19.30 uur.  
 

Bijbelkring: de verhalen van Johannes 
Op 2 en 23 april komt de nieuw gestarte Bijbelkring weer samen 
(aanvang 20.00 uur). In deze kring lezen en bespreken we een 
Bijbelgedeelte, waarbij we met elkaar proberen te ontdekken 
hoe de Bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde in ons 
persoonlijk leven vorm kan krijgen. We lezen momenteel een 
aantal verhalen uit het Johannesevangelie. De Evangelist 
Johannes vertelt veel verhalen over Jezus die niet in de andere 
Evangeliën staan. De komende tijd lezen we een aantal van 
deze unieke verhalen. Op 2 april lezen we in Johannes 13 hoe 
Jezus de voeten van zijn leerlingen wast, op 23 april lezen we 
de woorden van Jezus uit Johannes 14: ‘Wees niet ongerust,  
 



 

Kerkdiensten april 2025 
Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur. 
 

Zondag 30 maart  ds. David Schiethart, Schrift en Tafel. 
Zondag 6 april  ds. Wilna Steenbergen 
Zondag 13 april Palmpasen ds. Mark van der Laan; kinderen maken 
palmpasenstokken. 
Witte Donderdag 17 april ds. Mark van der Laan, 19.30 u, S&T. 
Goede Vrijdag 18 april ds. Mark van der Laan, 19.30 u, m.m.v. 
Leonor Alves, sopraan. 
Zondag 20 april Paaswake ds. Mark van der Laan, 06.00 u, 
aansluitend paasontbijt. 
Zondag 20 april Pasen ds. Mark van der Laan, 10.30 u, met 
belijdenis en doop, m.m.v. Joost Hettinga, trompet. 
Zondag 27 april  ds. Ad Alblas 

 
maar vertrouw op God en op Mij’. Elke bijeenkomst is apart te 
bezoeken, weet u van harte welkom bij deze kring.  

 

Gemeentemaaltijd 
Op woensdag 9 april is er weer een gemeentemaaltijd. Het is 
een mooie gelegenheid om elkaar rond een lekkere en gezonde 
maaltijd te ontmoeten. De kosten van deze maaltijd zijn 5 euro. 
Vanaf 17.00 uur is de inloop en om 18.00 uur gaan we aan tafel. 
Rond 19.30 uur is de maaltijd afgelopen. U kunt zich voor deze 
maaltijd opgeven via de intekenlijst in de hal van de kerk of door 
een e-mail te sturen naar frouckje@gmail.com.  
 

Gedachtenis Thijs Zuurmond 
Op 4 maart jl. is Thijs Zuurmond op 86-jarige leeftijd overleden, 
echtgenoot van Dicky Zuurmond-Spaans, wonend in de Blois 
van Treslongstraat. Boven de rouwkaart staan de woorden uit 
Matteüs 11: 28-29: ‘Laat in uw hart de vrede van Christus 
heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één 
lichaam. Wees ook dankbaar.’ De uitvaartdienst vond plaats op 
13 maart in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de 
Kerkhoflaan. In die dienst lazen we het loflied op de liefde uit 1 
Korintiërs 13, over de liefde die nooit zal vergaan. We 
verbonden dit met de liefde die er in het leven van Thijs en zijn 
dierbaren is geweest. Hoe hij een dierbare echtgenoot was, hoe 
hij als vader als een vriend was met wie je dezelfde hobby’s kon 
delen en hoe hij een opa was met pretogen die je bijblijven. Thijs 
uitte zijn liefde door zijn handen te laten spreken, hij was 
ontzettend handig en altijd bereid iemand te helpen. Hij was 
iemand met het hart op de goede plaats, die opkwam voor wie 
geen stem hadden. Die liefde blijft, zo zegt de tekst uit 1 
Korintiërs 13; die blijft en gaat niet verloren. Dat is ook zichtbaar 
in wat van hem voortleeft en doorwerkt in zijn familie. Ja, wat 
blijft is de liefde; die gaat niet verloren, ook niet na de dood. We 
vertrouwen Dicky, de kinderen en de kleinkinderen toe aan de 
Bron van die liefde.   
ds. Mark van der Laan 

 

Vastenactie voor gezinsfonds Verenigde Naties 

De Vastenactie van de Maranathakerk is bestemd voor het 
fonds van de Verenigde Naties voor moeder- en kindzorg, 
UNFPA. Dit fonds, actief in vijfentwintig ontwikkelingslanden, 
wordt in zijn bestaan bedreigd doordat de regering-Trump alle 
bijdragen heeft stopgezet. Op zondag staat achter in de kerk 
een rode collectebus. U kunt ook helpen door een bedrag over 
te maken naar de Diaconie van de Maranathakerk, NL52 INGB 
0000 3125 88, onder vermelding van ´UNFPA‘.  
 

Koffieconcert met René Rakier 
Elke eerste woensdag van de maand is er een koffieochtend 

met levende muziek. Deze maand komt René Rakier op bezoek, 

een gelauwerde componist, pianist en organist. De 

Scheveninger speelt op de vleugel werken van Bach, Mozart en 

Dvorak. 

Woensdag 2 april, 10-12 uur. Toegang vrij, collecte. 

 

Inleverdag bazaar op 12 april 
Op zaterdag 12 april, tussen 10 en 12 uur, is er weer 

gelegenheid goederen in te leveren voor de grote najaarsbazaar. 

Graag kleding, boeken, brocante, speelgoed, kleine 

huishoudelije artikelen, serviesgoed enz. Geen meubels. 

Lezing: Anna Schapira overleefde Bergen-Belsen 

In deze maanden worden 

de gruwelen van de 

Tweede Wereldoorlog weer 

herdacht. Historicus en 

auteur Wim van Norel komt 

een middag vertellen over 

het leven van Anna 

Schapira. Zij was een jonge 

joodse vrouw afkomstig uit 

Midden-Europa, die in het 

Gelderse Elburg haar leven 

had opgebouwd. Wonder 

boven wonder overleefde 

ze het concentratiekamp Bergen-Belsen. Na de bevrijding is ze 

geëmigreerd naar Israël. Van Norel heeft over haar leven een 

boek geschreven. 

Woensdag 16 april, 14.30-16.30 uur. Toegang vrij 

Koningsdagconcert op zondag 27 april 
Op de late middag van zondag 27 april is er in de 

Maranathakerk weer een klassiek concert, Dit feestelijke 

Koningsdagconcert wordt verzorgd door Andries Bogerd, 

organist van de Maranathakerk, en Vanessa Guinadi, sopraan. 

De toegang is vrij, bij de uitgang is er een collecte. 

Lezing: Tom de Bruijn over de 

ambities en onmacht van Europa 

‘Hoogmoed en onmacht’ is de titel van het recente boek van Tom 

de Bruijn, oud-minister en -diplomaat. Hij houdt een lezing over 

de ambities en het (on)vermogen van Europa om op het 

wereldtoneel een belangrijke rol te spelen, tussen de historische 

grootmachten. 

Woensdag 30 april, 20-22 uur.Toegang € 10. 

 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. T (070) 345 91 19 
Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18 
Margreet de Pous, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. T. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Andries Bogerd, organist@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 44 41 82 55 
Ledenadministratie 
Marco Kortleve, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. T. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Menno Horning, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl 
T 06 20 72 00 83. 
Publiciteit en Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 
Veilig in de kerk, externe vertrouwenspersonen PKN Den Haag 
Marijke Mootz, (070) 20 55 641, Pieter Vos, (070) 20 55 642 

 


