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Nog een expositie, nu 
van historische typmachines 

Het jubileumthema van de 
Maranathakerk – De kracht 
van taal – wordt 
weerspiegeld in enkele kleine 
exposities in de hal en in de 
wandelruimte van de kerk. In 
de hal staan twee vitrines 
met boekensteunen. De 
derde vitrine staat verderop 
en bevat vijf historische 

typmachines. 
Zo’n honderd jaar lang, tot circa 1995, bepaalden 
schrijfmachines het beeld van kantoren en particuliere 
studeerkamers. De oudste exemplaren waren loodzwaar en 
hadden status; ze stonden op het bureau van de directeur. De 
laatste machientjes waren gemaakt van plastic en uitgevoerd in 
felle kleuren. De typmachine, ooit ontworpen om gewichtige 
documenten te vervaardigen, was nu kinderspeelgoed 
geworden. De machines zijn afkomstig uit de verzameling van 
Jan Goossensen. 
 

Groene dienst op zondag 3 november 
Op zondag 3 november is er een kerkdienst die ik heb 
voorbereid in samenwerking met de leden van de commissie 
Groene Kerk. Met het oog op de ‘Dankdag voor gewas en 
arbeid’ die traditioneel op de eerste woensdag van de maand 
november valt, zal deze dienst het karakter van een oogstdienst 
hebben. Dankbaarheid voor wat de aarde ons geeft zal centraal 
staan, maar er zal ook aandacht zijn voor het besef dat onze 
voedselbehoefte de aarde uitput. 
In deze dienst lezen we Marcus 4: 26-34, waar staat dat de 
aarde uit zichzelf vrucht voortbrengt. Dat is en blijft een 
kwetsbaar wonder. Het is een dienst van Schrift en Tafel, dat 
betekent dat we in deze dienst ook zullen delen van wat de 
aarde ons geeft in brood en de vrucht van de wijnstok. Zoals 
elders in deze Berichten ook wordt vermeld, zal in deze dienst 
een fotograaf aanwezig zijn.  
 

Gedachtenisdienst op zondag 24 november 
Afscheid nemen 
is met zachte vingers 
wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken 
in goede gedachten der herinnering. 
Is verwijlen 
bij een brok leven 
en stilstaan op de pieken 
van pijn en vreugde. 
Afscheid nemen 
is met dankbare handen 
weemoedig meedragen 
al wat waard is 
niet te vergeten… 
Is moeizaam 
de draden losmaken 
en uit het spinrag 
der belevenissen loskomen 
en achterlaten 
en niet kunnen vergeten… 
 
Dietrich Bonhoeffer 

 
Op zondag 24 november noemen wij in de kerkdienst de namen 
van gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen 

en steken we een kaars voor hen aan. Met het noemen van hun 
namen gedenken we hen, benoemen we het gemis en 
koesteren we de herinneringen. Met de woorden van een oud 
joods gezegde: ‘Zolang iemands naam genoemd wordt, leeft 
degene voort’. Net als vorig jaar is er aan het einde van het 
gedachtenisritueel voor iedereen de gelegenheid om voor in de 
kerk een kaarsje aan te steken. Velen dragen tijdens zo’n 
gedachtenisdienst immers namen met zich mee van geliefden 
die korter of langer geleden uit handen gegeven moesten 
worden. Voor hen kan in de dienst een kaarsje aangestoken 
worden. 
 

Vooraankondiging: vespers in de Adventsperiode 
In de Adventsperiode zullen er op woensdagavond weer vespers 
in de kerk plaatsvinden. De vespers zijn op 4 december, 11 
december en 18 december, de aanvang is 19.30 uur. 
Voorafgaande aan de eerste vespers op 4 december zullen we 
tijdens een eenvoudige maaltijd met elkaar in gesprek gaan. In 
de volgende Berichten zullen deze vespers nader aangekondigd 
worden.  
 
Tienerkerk 
Misschien zag u de afgelopen tijd soms na de dienst kinderen in 
de kerk, terwijl er geen kinderen in de dienst waren. Sinds kort 
hebben we namelijk een keer per maand een ‘tienerkerk’ op 
zondag, die meteen om 10.30 uur begint en een uur duurt. We 
zijn hiermee begonnen omdat een deel van de kinderen sinds 
september naar de middelbare school gaat. In deze 
tienerdiensten lezen en bespreken we een Bijbelverhaal met 
elkaar, momenteel zijn we bezig met een serie over het Oude 
Testament. In de afgelopen tijd hebben we de verhalen over 
Noach, Abraham en Jozef met elkaar gelezen. Op zondag 17 
november staat het verhaal over David centraal. Tieners binnen 
en buiten de kerk zijn van harte welkom bij deze tienerdiensten, 
we beginnen om 10.30 uur in de gemeentezaal en verhuizen 
halverwege de dienst naar de Tuinzaal om daar praktisch aan 
de slag te gaan. Binnenkort gaan we als leiding van de 
kindernevendienst deze tienerdiensten evalueren en kijken we 
hoe we hiermee verder gaan. 
 

Huwelijksviering 
’11 november is de dag’ zongen Frouckje en ik als kind tijdens 
het Sint Maartenfeest. Zoals u inmiddels weet, wordt 11 
november 2024 ‘onze dag’. Weet u van harte welkom bij de 
kerkelijke inzegening van ons huwelijk op 11 november om 
19.30 uur in de Maranathakerk. Voor deze dienst hebben we de 
tekst van Psalm 118:24 gekozen: ‘Dit is de dag die de Heer 
heeft gemaakt, laten we juichen en ons verheugen.’ Voorganger 
in deze dienst is mijn Scheveningse collega ds. Charlotte van 
der Leest, Andries Bogerd is de organist. Na afloop is er 
koffie/thee en taart en gelegenheid om ons te feliciteren.  
Ds. Mark van der Laan 
 

Taal aan Zee blij verrast met duizend 
euro van Maranathakerk 

Van de opbrengst 
van de bazaar 
2024, die na 
aftrek van de 
onkosten dit jaar 
weer het mooie 
bedrag van 
€11.692,58 
opleverde, is 
zoals gebruikelijk 
€1.000 gedoneerd 
aan een goed 

doel. Dit jaar was besloten aan te sluiten bij de actie die dit jaar 
gehouden wordt voor Taal aan Zee. Op 8 oktober zijn Helga 
Vermaas en Carolien Gijsbers op bezoek geweest bij Taal aan 
Zee om – met een bloemetje – dit bedrag aan te bieden. Dat 
werd door directeur Ingrid Suasso zeer enthousiast in ontvangst 
genomen. Het geld wordt gebruikt om lesboeken aan te schaffen 
voor wie die niet zelf kunnen betalen, en voor diverse extra's die 
van de vaste inkomsten niet betaald kunnen worden. Iedere gift 
is welkom. De foto is gemaakt in de kantine, in aanwezigheid 



 

Kerkdiensten november 2024 
Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.  
 
Zondag 27 oktober  ds. Adri Sterrenburg, Voorburg 
Zondag 3 november ds. Mark van der Laan, S & T 
Zondag 10 november ds. Mirjam Elbers, Den Haag 
Zondag 17 november ds. Ad Alblas, Leiden 
Zondag 24 november ds. Mark van der Laan, Voleinding 
 

 
van enthousiaste studenten. 
Voor 2025 is de datum voor de bazaar vastgesteld op vrijdag 5 
en zaterdag 6 september. 
 

‘Naar een duurzaam Den Haag’, 
thema-avond om stad op koers te houden 
 

Op vrijdag 15 november houden de werkgroepen Groene 
Dominicus en Groene Maranathakerk een thema-avond “Naar 
een duurzaam Den Haag”. De gemeente heeft de ambitie in 
2030 klimaatneutraal te zijn. Daartoe is in april 2024 een 
klimaatakkoord afgesproken met meer dan honderd bedrijven, 
organisaties en bewonersgroepen. Is dit genoeg? Hoe ver is de 
gemeente op weg? Wat wordt er van de inwoners verwacht? 
Daarover kunnen betrokken Hagenaars meedenken en praten 
met wethouder Arjen Kapteijns van Duurzaamheid en 
Energietransitie. In parallel-sessies wordt ingezoomd op 
specifieke thema’s zoals: mobiliteit in en om de stad; 
wonen/energietransitie; “groen en blauw” in Den Haag. Rondom 
dit programma is er een kleine milieumarkt met organisaties 
zoals A Rocha Den Haag, Duurzaam Den Haag, Rechtstreekx, 
StadsOase Spinozahof, Fietsersbond, Klimaatwakers en 
Grootouders voor het Klimaat. Conclusies en aanbevelingen 
gaan naar de gemeente en naar de deelnemers aan deze 
bijeenkomst. 
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30. 
Aanvang 20.00 uur, toegang vrij, bijdrage in de kosten welkom. 
Aanmelding via groen@haagsedominicus.nl o.v.v. aanmelding 
15 november. 
 

Henk Baars over ‘Pacifisme 
in tijden van oorlog 

Een van de oudste 
Nederlandse vredesgroepen is 
Kerk en Vrede, dat dit jaar haar 
honderdjarig bestaan viert. 
Voorzitter van Kerk en Vrede is 
Hagenaar Henk Baars. Hij 
houdt deze maand een 
voordracht in de 
Maranathakerk over ‘pacifisme 
in tijden van oorlog’. Tot enkele 
jaren geleden was hij 
werkzaam bij Stek, de 
uitvoeringsorganisatie van de 

Protestantse Diaconie. Hij is ook betrokken geweest bij de Acht 
Mei Beweging, een vernieuwingsbeweging in de Rooms-
katholieke kerk. 
Hoewel met de oorlog in Oekraïne in gedachten geweldloosheid 
anno 2024 geen populair standpunt lijkt, zal Henk Baars de 
bezoekers prikkelen met de uitgangspunten die aan de 
oprichting van Kerk en Vrede ten grondslag hebben gelegen, en 
die volgens hem nog steeds actueel zijn. 
Woensdag 27 november, 20 uur. Toegang € 5. 
 

Fotograaf in de dienst 
van 3 november 
In de Groene dienst op 3 november, een dienst van Schrift en 
Tafel, is op verzoek van de Algemene Kerkenraad van de PKN 
Den Haag een fotograaf aanwezig. Deze fotograaf maakt in de 
diverse kerken van de PKN Den Haag foto's zodat beelden 
beschikbaar komen van kerkelijke activiteiten in de hele stad. Er 
is daarbij aandacht voor privacy. Wie niet in beeld wil komen, 
krijgt bij binnenkomst een sticker om op de kleding te plakken. 
De fotograaf zal hen dan buiten beeld houden. 

Gemeentemaaltijd op 13 november 
Ook in november is er een gemeentemaaltijd, op de tweede 
woensdag van de maand, dus op 13 november. Aanvang: 17 
uur (drankje), 18 uur (aan tafel), 19.30 uur einde. Prijs: € 5. 
Opgave op de lijst in de hal, of per e-mail aan 
frouckje@gmail.com 
 

Chavanonkoor brengt 
muziek in Spaanse sferen 
Het Chavanonkoor, een Haags kamerkoor, geeft deze maand 
weer een concert. Dit jaar is de sfeer Spaans. Centraal op het 
programma staat de Romancero Gitano, zeven gedichten van 
Federico Garcia Lorca op muziek van Mario Castelnuovo-
Tedesco. Hierbij begeleidt de Kroatische gitarist Antonio Peršak 
het koor. Ditigent is Peter van der Leeuw 
Zondag 17 november, 17-18 uur, Maranathakerk. Toegang 
gratis, collecte bij de uitgang. 
 

Enthousiaste zangers en zangeressen gezocht 
voor (gelegenheids)cantorij op kerstochtend 
Voor een nieuw te vormen cantorij zoek ik enthousiaste 
zangers/zangeressen die willen zingen in de dienst op 
kerstochtend. U hoeft geen koorervaring te hebben om mee te 
zingen. Het repertoire zal vierstemmige zettingen van liederen 
en eenvoudige composities bevatten. Repetities zullen 
plaatsvinden op zondagochtend 8, 15 en 22 december van 
09:00 tot 10:00. 
Als u enthousiast bent geworden en mee wil zingen dan kunt u 
zich opgeven door te mailen naar 
organist@maranathakerkdenhaag.nl 
Familie, vrienden, buren en bekenden zijn ook van harte welkom 
om mee te zingen, hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
Andries Bogerd 
 

Laetitia Sprij zingt in dienst zondag Voleinding 
Aan de kerkdienst van 24 november, zondag Voleinding, werkt 
een zangsoliste mee, de mezzosopraan Laetitia Sprij. Zij heeft 
gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium. Daarnaast heeft 
ze geschiedenis gestudeerd in Leiden. 
 

 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Andries Bogerd, bogerdandries@gmail.com. Tel. 06 44 41 82 55 
Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Menno Horning, m.horning@hetnet.nl 
Tel. 06 20 72 00 83. 
Publiciteit en Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 
Veilig in de kerk, externe vertrouwenspersonen PKN Den Haag, 
Marijke Mootz, (070) 3181610; Pieter Vos, (070) 318 1690 

 


