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Maranathabloemen voor Mariahoeve 
duiken op bij tv-programma Nieuwsuur 
Op zondag 8 december gingen de zondagse bloemen naar 

buurthuis Lichtpuntjes van Mariahoeve. Het was de zondag na 

de verwoestende explosie aan de Tarwekamp, die zes mensen 

het leven kostte. 

Een dag later kwam deze bos bloemen in beeld tijdens de 

uitzending van het tv-programma Nieuwsuur. Een bos bloemen 

geven is een klein gebaar, tegelijkertijd kan de gedachte je 

bekruipen: wat hebben mensen in deze situatie nu aan 

bloemen? 

De Tarwekamp is vlakbij ons huis. Frouckje ging een week later 

nog een keer naar Lichtpuntjes van Mariahoeve. Ze zag dat de 

bloemen van de Maranathakerk er nog stonden en bij een 

herdenkingsplek waren neergezet. 

Een vrijwilliger zei toen nadrukkelijk: ‘Dit waren de eerste 

bloemen die we kregen’. De bloemen waren een klein gebaar, 

maar het gebaar stond voor de vrijwilligers in het buurthuis 

symbool voor iets groters: de betrokkenheid vanuit de stad en de 

samenleving. De cameraman van Nieuwsuur had dit kennelijk in 

de gaten en zoomde in op het bijgevoegde kaartje. 

ds. Mark van der Laan 

Kerst is een volksfeest en daar 
hoort dus ook volksmuziek bij – of niet? 
Het muziekuur in de Maranathakerk op de laatste zondag voor 
Kerst beleeft dit jaar (2024) zijn vijftiende editie. Een jubileum! 
Een kleine terugblik. 
Het begin was, kort gezegd, hectisch. Het idee was ontstaan om 
gewone Hagenaars die geen kerklid zijjn maar die toch iets van 
een kerstsfeer willen opsnuiven, een breed muzikaal programma 
aan te bieden. Want Kerst, zo was de gedachte, is een 
volksfeest en daar hoort dus volksmuziek bij. 
Maar volksliederen, die liggen gevoelig. Hoogkerkelijke mensen 
halen zelfs nogal eens hun neus op voor Kerst als geheel, als 
sentimenteel en commercieel pakjesfeest, al lijken ze hun 
weerzin de laatste jaren wat af te zwakken. 
Het verhaal is bekend dat toen het Liedboek 1973 als ambitieus 
oecumenisch project werd afgesloten, er een conflict ontstond 
tussen de laagkerkelijke groepen (lees: de gereformeerden) en 
de hoogkerkelijke samenstellers (lees: de hervormden en 
lutheranen). De eerste hebben toen afgedwongen dat als Stille 

Nacht niet in de nieuwe bundel zou worden opgenomen, zij 
alsnog uit het Liedboekverband zouden stappen. Uiteindelijk 
hebben ze hun zin gekregen. Het Compendium bij het Liedboek 
doet uitgebreid verslag van deze cultuurstrijd in protestants 
liederenland. (Dichter Ad den Besten: ‘Een afschuwelijk versje!’) 
Maar Stille Nacht was toen al wereldwijd een van de populairste 
kerstliederen en is dat gebleven, al heeft het nooit, behalve het 
Liedboek, een kerkelijk gezangboek gehaald. 
De Maranathakerk heeft altijd een gelukkige middenkoers 
gevaren tussen zeer verantwoorde liederen enerzijds en het 
aanvoelen van de tijdgeest anderzijds. Ook op de muzikale 
zondagmiddagen voor Kerst, als – idealiter – bezoekers van 
allerlei pluimage de kerk weten te vinden. Elk jaar is de vraag: 
wat voor muziek zal er klinken? Een koor brengt gevarieerde 
klassieke werken, terwijl de bezoekers uit het Liedboek zingen. 
De formule van een zanguur-geen-kerkdienst-zijnde sloeg direct 
aan, al liepen de bezoekers niet direct storm. De storm was er 
wel, maar ging gehuld in een sneeuwstorm. Die laatste weken in 
2009 was het extreem koud. Er lag sneeuw, en er was ijzel, die 
was gaan dooien, en vervolgens weer opgevroren. Straten en 
wegen waren één grote ijsbaan. Op die bewuste zondagmiddag 
verordonneerde 
de politie dat 
iedereen thuis 
moest blijven. 
Het ingehuurde 
koor uit de 
Randstad Opus 
90 kon niet naar 
Den Haag 
afreizen. 
En toch kwamen 
er ruim dertig 
bezoekers. 
Geen slechte 
score voor de 
eerste keer. En 
de glühwein 
smaakte 
voortreffelijk. 
Sindsdien heeft 
het ‘uur muziek 
in de sfeer van 
Kerst’ precies 
opgeleverd wat 
we ervan 
verwacht 
hadden. 
En inderdaad, 
Stille Nacht 
heeft nooit 
geklonken. 
Jan Goossensen 
 

Tekstdichter Joseph Mohr, linksboven en componist Franz Gruber, 

rechts op een herdenkingskaart ter gelegenheid van het honderdjarig 
jubileum in 1918 van Stille Nacht. 
Bron: Wiki Creative Commons, jubileumkaart Stille Nacht. 
 

Oecumenische dienst 
op zondag 19 januari 
Op zondag 19 januari vindt er in de Maranathakerk een 
oecumenische dienst plaats. Deze dienst is een initiatief van het 
Oecumenisch Beraad Duinoord (OBD). In dit OBD participeren 
momenteel naast de Maranathakerk ook de Houtrustkerk, de 
Noorderkerk, het Genootschap van Vrienden (ook wel Quakers) 
en de Evangelische Broedergemeente (ook wel Herrnhutters). 
Voorgangers in deze dienst zijn Marjolein Gardien namens de 
Quakers en Mark van der Laan namens de Maranathakerk.  
Ds. Mark van der Laan 

 

Oproep voor taalonderwijs  
Hella Osman is al een tijd bij de Maranathakerk betrokken. Ze is 
van Egyptische huize. Ze spreekt goed Nederlands, maar wil  
 
 



  

Kerkdiensten januari 2025 
Diensten beginnen om 10.30 uur. 
 
Zondag 22 december ds. Robert Jan Bakker  
Kerst 25 januari  ds. Mark van der Laan 
Zondag 29 december ds. Rob van Essen 
Zondag 5 januari  ds. Renske Oldenboom 
Zondag 12 januari  ds. Erika van Gemerden 
Zondag 19 januari  ds. Mark van der Laan 
Zondag 26 januari  ds. Adrie Sterrenburg 
 

 

haar taalvaardigheid graag uitbreiden en ook de taal leren 
schrijven. Is er iemand die tijd en zin heeft om op regelmatige 

basis met haar hier aan te werken? Hella is te bereiken via 06 
39 29 02 42 of hellaosman4@gmail.com 
 

Oproep woonruimte voor celliste 
Jörn Boysen, dirigent van Musica Poetica, schrijft: 
‚Maria is een getalenteerde jonge muzikante die onlangs is 
geslaagd voor haar examens (cello). Ze vroeg me gisteren om 
hulp omdat ze wanhopig is omdat ze al meer dan een half jaar 
geen flat/kamer heeft. Het is op dit moment onmogelijk om iets 
betaalbaars te vinden. (En dan is er nog het “probleem” 
met muziek maken). Ze woont hier en daar, op logeerbedden of 
banken. Maria heeft nu het punt bereikt waarop ze erover denkt 
om het op te geven. Dat wil ik graag voorkomen! Ik will haar dus 
graag helpen om iets te vinden. Ik vraag me af of er iemand is 
die alleen woont, een beetje gezelschap wil en misschien een 
kamertje vrij heeft.‘ 
Jörn Boysen, tel. 06 34 93 07 20, jorn@jornboysen.com 
 

Overzicht activiteiten in de 
periode van Kerst en nieuwjaar 
Zondag 22 december, 17-18 uur: Een uur muziek in de sfeer 
van Kerst. Het Haags Huisartsenkoor o.l.v. Bertie van Spronsen 
zingt klassieke werken. Bezoekers kunnen bekende liederen 
meezingen onder begeleiding van Andries Bogerd, orgel. 
Aansluitend glühwein, chocolademelk en krentenbrood.  
Dinsdag 24 december: kribbetocht door de wijk voor kinderen 
en hun (groot)ouders. Vertrek vanaf de Maranathakerk tussen 
18.30 en 19.00 uur. Na afloop chocolademelk en kerstliederen 
zingen in de kerk. 
Dinsdag 24 december: kerstnachtviering in de Grote Kerk 
(ingang Torenstraat). Aanvang: 22 uur.  
Woensdag 25 december: feestelijke kerstviering m.m.v. de 
nieuw opgezette Maranathacantorij o.l.v. Andries Bogerd. 
Aanvang 10.30 uur. 
Zondag 5 januari: dienst van Schrift en Tafel, voorganger ds. 
Renske Oldenboom. Na afloop een toost op het nieuwe jaar in 
de gemeentezaal. Aanvang: 10.30 uur. 
Zondag 12 januari: kerkdienst, voorganger ds. Erika van 
Gemerden. Na afloop informatie over de financiën van de kerk. 
 
 

Volgende gemeentemaaltijd: 15 januari 
De eerstvolgende gemeentemaaltijd is op woensdag 15 januari. 

Opgave via de lijst in de hal, of 
met een 
e-mail aan 
frouckje@gmail.com.Aanvang 
17 u (drankje), 18 u 
(aan tafel), 19.30 u (einde). 
Prijs € 5. 
 
 
 

 

Kerstboom blijft staan tot 6 januari 
De ´tegennatuurlijke‘ kerstboom op het pleintje voor de 
Maranathakerk - waarvan de takken van boven naar beneden 
groeien – blijft staan tot na de jaarwisseling. Met het 
Driekoningenfeest worden de onderdelen weer opgeborgen. 
De bedoeling is dat bezoekers hun opmerkingen en reacties aan 
de takken kunnen hangen. Daarvoor is dus nog enkele weken 
gelegenheid. 

Koffieconcert in Nieuwjaarssfeer, 8 januari 
Het 
maandelijk-
se  koffie-
concert 
staat 
vanochtend 
in het teken 
van 
Nieuwjaar. 
De sfeer is 
Weens. We 
krijgen 
bezoek van 

‘Die Haghe Operettespelers’ met een wervelend optreden van 
Weense en operettemelodieën. Dit alles in fraaie klederdracht 
met dans en zang. Begeleiding op de vleugel door Ernst Stolz. 
Woensdag 8 januari, 10-12 uur. Toegang en koffie gratis. 

Groene tip 

Decoratieve zak om 
een cadeau in te doen 
Vanuit de commissie  Groene kerk willen we jullie elke maand 
een leuke tip aan de hand doen op het gebied van duurzaam 
leven. Vanuit ons geloof is goed voor de aarde zorgen immers 
een opdracht en alle beetjes helpen! 

Deze maand de Duurzame Tip van Erica van Dam. 
Zij heeft een tip voor het inpakken van cadeaus: twee mooi 
gekleurde bladzijden uit een (uitgelezen) tijdschrift aan elkaar 
plakken en daar een decoratieve zak/envelop maken om een 
cadeau in te doen.  
Een fijne tip in de cadeaumaand december! 
Zelf gebruik ik de vrolijke verpakkingen van The Good Roll, een 
bedrijf dat duurzaam toiletpapier verkoopt. Een deel van de 
opbrengsten gaat naar Ghana, om daar toiletten te bouwen. 
Als je een leuke tip met ons wilt delen, mag je ook een mailtje 
sturen aan jorinavanbergen@gmail.com 

 
 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Andries Bogerd, organist@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 44 41 82 55 
Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Menno Horning, m.horning@hetnet.nl 
Tel. 06 20 72 00 83. 
Publiciteit en Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 
Veilig in de kerk, externe vertrouwenspersonen PKN Den Haag 
Marijke Mootz, (070) 3181610; Pieter Vos, (070) 318 1690 

 


