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Schoonschrijver gezocht 
voor bijwerken Calendarium 

Het Calendarium achter in de kerk, 
met daarin de gekalligrafeerde 
namen van overleden 
gemeenteleden en ‘wereldhelden’, 
wordt jaarlijks bijgewerkt. Lange tijd 
was dat de taak van Aline Verhoog, 
daarna van Nelly van der Gaag. 
Omdat Nelly ermee stopt, zoeken 

we een nieuwe kalligraaf. Iets voor u? Neem dan contact op met 
Carolien Gijsbers, cfm.gijsbers@planet.nl of tel. 06 10 16 90 59. 
 

Bachcantate op Tweede Advent, 
’Nun komm, der Heiden Heiland’ 
Zondag 8 december, tweede adventszondag, werkt het Haags 
barokensemble Musica Poëtica met zangsolisten aan de dienst 
mee met de Bachcantate ‘Nun komm, der Heiden Heiland’, BWV 
61. Bach heeft het bekende lied tweemaal in een cantate 
verwerkt; dit is de vroege versie. Dirigent Jörn Boysen geeft 
vooraf, om 10 uur in de gemeentezaal, een educatieve 
toelichting op het stuk. Hij vertelt welke boeiende muzikale, 
theologische en dramatische vondsten Bach in zijn muziek 
stopte.  
 

Ode aan de liefde 
In een bomvolle, 
versierde 
Maranathakerk 
waren velen 
getuigen van de 
huwelijksinzege-
ning van onze 
predikant Mark 
van der Laan en 
Frouckje van der 
Wal. Uitbundige 
vreugde en 
blijdschap 
voerden de 

boventoon. Aangespoord door de tekst boven de liturgie: ‘Dit is 
dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons 
verheugen’, uit Psalm 118: 24. 
Charlotte van der Leest, collega van Mark van de Nieuwe 
Badkapel, leidde de feestelijke dienst, waar ook uitdrukkelijk 
plaats was ingeruimd voor de ontvallen geliefden die in de 
harten worden meegedragen. 
Het prachtige lied ‘Psallite Deo’, een litanie van vreugde, dat 
door de zangers Annika Kruithof en Kees van Lent in afwisseling 
met de aanwezigen werd gezongen, vormde een van de 
hoogtepunten. Zo ook de ontroerende en openhartige wijze 
waarop het bruidspaar hun liefde voor elkaar verwoordde. 
Eerder leerden we hoe een Haagse tramhalte getuige werd van 
de vonk die oversloeg op de twee geboren Friezen. En hoe een 
notaris hen zes jaar later het laatste zetje gaf… Trouwen! En zo 
geschiedde. 
Namens de gemeente overhandigde diaken Cécile de Munnik 
de trouwkaars met de wens voor een mooi, lang en gezegend 
huwelijk. Ouderling Erika van Gemerden overhandigde de 
trouwbijbel, als vriend, metgezel, bron en rijkdom in het leven 
van het bruidspaar. 
De trouwdienst werd door organist Andries Bogerd en zijn 
trappers swingend afgesloten met Toccata in Seven van John 

Rutter. Als verrassing trad nog een ‘jongenskoor’ op uit de 
Nieuwe Badkapel met een toekomstlied, gevolgd door de halve 
gemeente van de Maranathakerk met het lied van Guus 
Meeuwis ‘Je maakt het mooi, je maakt het mooier…’ 
Na deze woorden mocht het bruidspaar in de kerk van een 
schier eindeloze rij aanwezigen de felicitaties in ontvangst 
nemen. In de gemeentezaal genoten de bruiloftsgasten na bij 
koffie en heerlijke taart. De foto met de wandtekst op de 
achterzijde van de liturgie vatte alles samen, met als titel en 
beginregels: 
trouw 
is vervlochten raken met een andere orde 
en nooit meer willen ontknopen 
     Govert J. Lakerveld 
 

‘Licht in onze dagen’, vespers 
in de dagen van Advent 
Advent (‘komst’) is de tijd waarin we uitzien naar Kerst, het feest 
waarop we de geboorte van Jezus gedenken, het Christuskind. 
De kerk kijkt echter niet alleen terug naar de komst van het 
Christuskind tóen, maar kijkt sindsdien vooral uit naar de komst 
van het Koninkrijk van God nú: ‘uw Koninkrijk kome’, heeft Jezus 
ons geleerd te bidden. 
Het is de apostel Paulus die ons in zijn brieven wijst op de 
aanwezigheid van de gemeente van Christus als een levend 
signaal, nu al, van het komen van dit Koninkrijk: ‘Licht in onze 
dagen’. In de drie adventvespers zullen we gedeeltes lezen uit 
zijn brief aan de Filippenzen. De vespers beginnen en eindigen 
met muziek die past bij de tijd van Advent. Als eerste horen we: 
‘Nun komm, der Heiden Heiland’, BWV 659 van J.S. Bach. 
Voorafgaand aan de eerste vesper op 4 december is er van 18-
19 uur een eenvoudige maaltijd waarin we met elkaar delen wat 
de tijd van Advent voor ons kan betekenen. Inloop vanaf 17.30 
uur. Graag opgave wie wil komen, op de lijst in de hal of met een 
mail naar margreetdepous@gmail.com. 
Vespers, woensdagen 4, 11 en 18 december, 19.30-20 uur. 
 

Maandag 11 november is de dag…, 
hartverwarmend en diep onder de indruk 
Deze maandag in november is voor ons een prachtige en 
onvergetelijke dag geworden. De belangstelling voor de 
kerkdienst was overweldigend, we zijn dankbaar dat zovelen dit 
bijzondere moment met ons wilden delen. Als klap op de vuurpijl 
werden we na de dienst verrast door een groot 
gelegenheidskoor dat het prachtige lied ‘Mooier’ van Guus 
Meeuwis zong. Mooier dan dit werd het inderdaad niet, het was 
hartverwarmend. We zijn ook diep onder de indruk van het 
enorme bedrag dat binnen de Maranathakerk als 
huwelijkscadeau voor ons is ingezameld, we mochten een 
bedrag van 1.755 euro in ontvangst nemen. Heel veel dank voor 
dit prachtige cadeau, we zijn er stil van. We maken dankbaar 
gebruik van dit cadeau om binnenkort op ‘minimoon’ te gaan en 
om komend voorjaar onze familie in Frankrijk te bezoeken. 
Mark van der Laan, Frouckje van der Wal 
 

Gemeentemaaltijd 
Datum gemeentemaaltijd: 11 december.Op het menu staat 
erwtensoep. Van 17 u (drankje), 18 u (aan tafel) tot 19.30 u 
(einde). Opgeven via de lijst in de hal. 
 

Agenda periode van Advent en Kerst 
4, 11, 18 december: vespers, 19.30-20 uur. Op 4 december van 18-19 
uur eenvoudige maaltijd. Opgave via de lijst in de hal of via 
margreetdepous@gmail.com.  
6 december: kerstlunch, 12.30 uur.  
6 december: workshop kerstkaarten maken, 14.00 uur. 
22 december: Een uur muziek in de sfeer van Kerst, m.m.v. het Haags 
Huisartsenkoor o.l.v. Bertie van Spronsen, en Andries Bogerd, orgel. 
Met koor- en samenzang. Van 17 tot 18 uur, aansluitend glühwein en 
krentenbrood.  
24 december: kribbetocht; vertrek vanaf de Maranathakerk tussen 18.30 
en 19 uur, na afloop chocolademelk en kerstliederen. 
25 december: feestelijke kerstviering m.m.v. de nieuw opgezette 
Maranathakerkcantorij o.l.v. Andries Bogerd. Aanvang 10.30 uur. 
5 januari: na de kerkdienst een toost op het nieuwe jaar in de 

gemeentezaal. Aanvang: 10.30 uur. 



 

Kerkdiensten december 2024 
Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.  
 
Zondag 24 november ds. Mark van der Laan, Voleinding 
Zondag 1 december ds. Bert Kuipers, Advent I 
Zondag 8 december ds. Wilna Steenbergen, met Bachcantate 
Zondag 15 december ds. Mark van der Laan, Schrift en Tafel 
Zondag 22 december ds. Robert Jan Bakker  
Woensdag 25 december ds. Mark Van der Laan, Kerst 
Zondag 29 december ds. Rob van Essen 
 

 

Gedachtenis John Ridky 
We ontvingen het bericht dat Johannes (John) Ridky op 10 
november op 93-jarige leeftijd is overleden. Boven de rouwkaart 
staat: ‘De Hemel heeft er een ster bij’ en ‘Veilig in Jezus’ armen’. 
De afscheidsdienst vond plaats op zaterdag 16 november in de 
aula van begraafplaats Oud Eik en Duinen John Ridky was een 
vertrouwd gezicht in de Maranathakerk. De Rooms-Katholieke 
Kerk was zijn basis, John voelde zich echter ook in de 
Maranathakerk erg thuis. Hij wisselde daarom bezoeken aan de 
Parkstraatkerk en de Maranathakerk met elkaar af. John 
bezocht in de Maranathakerk ook de buurtkoffie en de 
samenkomsten van de PIGL. 
Meer dan tien jaar geleden heeft John zijn levensloop op papier 
gezet. Kort en krachtig schetst hij zijn levensweg. John was 
‘seculier karmeliet’, een monastieke orde waarbij de leden niet in 
een klooster wonen maar midden ‘in de wereld’ staan. De leden 
zijn doorgaans alleen herkenbaar aan hun hartelijkheid en 
praktische dienstbaarheid aan de naaste. Zo volgde de in Den 
Haag geboren en getogen John een opleiding tot chemisch 
analist. Vervolgens werkte hij vele jaren bij een apotheek en een 
ziekenhuislaboratorium. 
Na zijn pensionering heeft John zich nog jarenlang als vrijwilliger 
ingezet voor bewoners van organisaties voor psychische en 
ouderenzorg, door bijvoorbeeld voor bewoners te koken of door 
als begeleider met uitstapjes mee te gaan. Inzet voor zijn 
medemens bleef tot het einde toe een belangrijke basis in zijn 
leven. Zijn geloof inspireerde hem daartoe. ‘De Heer Christus 
Jezus heeft mij altijd geïnspireerd in mijn leven’, schrijft John. In 
‘gunstige en ongunstige tijden’ was de Heer hem nabij en daar 
was hij dankbaar voor, zo schrijft hij. In dankbaarheid gedenken 
we John Ridky en wat hij heeft mogen betekenen voor de 
mensen om hem heen. ds. Mark van der Laan 
 

Kerstavond: kribbetocht rond de 
Maranathakerk, vrijwilligers gezocht 
Op dinsdagavond 24 december vindt weer de kribbetocht plaats, 
ook dit jaar weer gezamenlijk georganiseerd door de 
kindernevendiensten van de Bergkerk en de Maranathakerk. Dit 
jaar is de kribbetocht rond de Maranathakerk. Tussen 18.30 en 
19.00 uur kunnen kinderen, ouders en grootouders weer bij de 
kerk starten. De kinderen krijgen een lampion mee. De tocht 
leidt langs zeven tableaux vivants met scènes uit het 
kerstverhaal uitgebeeld. Na deze (korte) tocht is er in de 
gemeentezaal warme chocolademelk met een traktatie en 
worden er kerstliederen gezongen.  
We zijn weer op zoek naar vrijwilligers die een scène uit het 
kerstverhaal willen uitbeelden. Dus herders, engelen, Jozef, 
Maria, een herbergier, Herodes, een Romeinse 
opperbevelhebber en nog vele anderen. Je hoeft niet echt toneel 
te spelen, het gaat vooral om het beeld wat je met de anderen 
neerzet. We kunnen ook hulp gebruiken bij de opbouw en de 
afbouw van de kribbetocht en bij het schenken van de 
chocolademelk. De avond als geheel duurt ongeveer van 17.30 
tot 20.00 uur. Wil je deze mooie activiteit mede mogelijk maken? 
Geef je dan op bij Mark van der Laan via 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl of 06-20 82 19 82. 
 

Elke woensdag gezellige buurtkoffie, 
maandelijks met levende muziek 
Graag breng ik de wekelijkse buurtkoffie onder uw aandacht. 
Elke woensdag bent u tussen 10 en 12 uur van harte welkom in 
de tuinzaal van de kerk om samen koffie te drinken en bij te 

praten. Er geldt een vrije inloop, u kunt om 10 uur binnenkomen 
maar ook later aanschuiven. Koffie (en koekje) zijn gratis. 
Extra: elke eerste woensdag van de maand is er levende muziek 
bij de koffie, van licht klassiek tot jazz en populaire meezingers. 
Op 4 december treedt het cabaretduo 2Vliegen op. Greetje 
Jansen en Hilda ter Laak brengen liedjes en conferences over 
duurzaamheid, dilemma´s en het dagelijkse leven. U bent van 
harte welkom, breng deze activiteit ook gerust onder de 
aandacht van anderen.  
 

Meeleeskring  
Op dinsdagmiddag 10 december komen we weer samen voor de 
meeleeskring (aanvang 15.00 uur). We lezen die middag de 
tekst die in de dienst van zondag 15 december centraal zal 
staan. Weet u van harte welkom om de tekst die op deze 
zondag centraal zal staan alvast met elkaar te lezen en te 
bespreken. ds. Mark van der Laan 
 
Duurzame Tip 

Koffieprut is goed voor de tuin 
Vanuit de commissie Groene kerk willen we jullie elke maand 
een leuke tip aan de hand doen op het gebied van duurzaam 
leven. Vanuit ons geloof is goed voor de aarde zorgen immers 
een opdracht en alle beetjes helpen! 
Deze maand de Duurzame Tip van Janke de Vries. Zij zet koffie 
met een papieren filter en gooit haar koffieprut dan in de tuin; op 
de aarde. Ze gebruikt het filter dan meerdere keren. Koffieprut is 
heel goed voor de aarde. Het verzuurt een klein beetje de grond 
(goed voor bijvoorbeeld blauwe bessen), maar als je een mooi 
klein laagje strooit is het voor alle planten goed. Het kan 
natuurlijk ook op de komposthoop. Nog fijner is het als de bonen 
van de koffie biologisch geteeld zijn. 
Verder kun je ook denken aan een katoenen koffiefilter, dat je na 
iedere beurt weer schoonspoelt en dat je dus steeds opnieuw 
kunt gebruiken. Op internet vind je allerlei soorten. 
Ten slotte zijn er ook paddenstoelen growkits te koop, om zelf 
oesterzwammen te kweken met datzelfde koffieprut. Misschien 
een leuk cadeau in plaats van een bos bloemen? Als je een 
leuke tip met ons wilt delen, mag je ook een mailtje sturen aan 
jorinavanbergen@gmail.com 
 

 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Andries Bogerd, bogerdandries@gmail.com. Tel. 06 44 41 82 55 
Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Menno Horning, m.horning@hetnet.nl 
Tel. 06 20 72 00 83. 
Publiciteit en Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 
Veilig in de kerk, externe vertrouwenspersonen PKN Den Haag 
Marijke Mootz, (070) 3181610; Pieter Vos, (070) 318 1690 

 


