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Boekensteunen in de Voorhof:
sculpturen die verdwijnen

Het thema van het
jubileumjaar ’De kracht van
taal’ biedt talloze
aanknopingspunten. Vanaf
eind september is in de hal
van de kerk (de Voorhof)
een expositie te zien van
boekensteunen, afkomstig
uit de verzameling van Jan
Goossensen.

Bij het woord ‘boekensteun’ denk je al snel aan ‘steun het boek’
en uitgerekend die associatie is hoogst actueel. Vooral als die
verbreed wordt tot de zorg om laaggeletterdheid in Nederland:
een derde van alle vijftienjarigen is functioneel analfabeet.
Boekensteunen, in alle kunstzinnige vormen en kleuren, hebben
ruim honderd jaar bestaan. Vanaf eind negentiende eeuw, toen
mensen boeken kochten en die bewaarden in kasten en op
planken, tot tien jaar geleden, toen duidelijk werd dat in nieuwe
interieurs nauwelijks nog
ruimte wordt ingeruimd voor
een boekenplank. Boeken
worden decoratiemateriaal,
zoals in in cafés. En in
populaire tv-programma’s
als ‘Kopen zonder kijken’ zul
je de interieurontwerpers
niet snel betrappen op een
boekenkastje.

Alle reden dus om aandacht
te besteden aan fraai vormgegeven sculpturen die boeken
letterlijk overeind houden. Het is kunst(nijverheid) die gaat
verdwijnen.

Twee bijzondere diensten in september

Zondag 1 september is het de opening van het winterseizoen.
In de kerkdienst gaat het dan over onze talenten. De Bijbel
spreekt over ‘gaven’ die verbonden worden met de Geest. In 1
Korintiérs 12 zegt Paulus: ‘Er zijn verschillende gaven, maar er
is één Geest.’ Deze tekst zullen we in deze dienst met elkaar
lezen. Paulus benadrukt dat we allemaal verschillende gaven
hebben en dat we daarom elkaar nodig hebben. Zoals een
lichaam een eenheid is die uit vele delen bestaat, zo vormen we
als kerkgemeenschap als ‘Lichaam van Christus’ ook een
eenheid in verscheidenheid. Samen vormen we een veelkleurig
mozaiek, waarbinnen een ieder zijn/haar eigen specifieke gaven
heeft. We zullen dit die ochtend ook concreet maken door een
overzicht te geven van verschillende taken binnen de
Maranathakerk waarvoor we momenteel vrijwilligers zoeken.
Misschien zit er iets tussen wat u aanspreekt en waarmee u uw
gaven voor de gemeenschap van de Maranathakerk wilt
inzetten. Na afloop van de dienst zal er ook een overzicht
worden gegeven van verschillende nieuwe activiteiten die in de
komende tijd zullen starten.

Op zondag 15 september is er een kerkdienst die wordt
voorbereid door de leiding en de kinderen van de
kindernevendienst/tienerdienst. Het thema van de dienst is: ‘Wat
maakt jouw leven mooi’'? Het wordt een interactieve dienst
waarbij de verschillende generaties over deze vraag met elkaar
in gesprek zullen gaan. Zo kunnen de verschillende generaties
van elkaar leren en nieuwe inspiratie opdoen. We zullen onder

meer bij het Bijbelboek Prediker te rade gaan om te ontdekken
wat de Bijbel over deze vraag te zeggen heeft. De kinderen
blijven deze ochtend de hele dienst in de kerk en spelen ook een
rol in de dienst. Het wordt dus echt een gezamenlijke viering,
van harte aanbevolen om hierbij aanwezig te zijn.

Trouwen

Ten slotte deel ik graag nog een bijzonder persoonlijk bericht
met u. Op maandag 11 november a.s. treden Frouckje van der
Wal en ik met elkaar in het huwelijk. Deze bijzondere dag willen
we graag samen met u vieren.

’s Avonds om 19.30 uur vindt er in de Maranathakerk een
kerkdienst plaats waarin we een zegen over ons huwelijk
vragen. Voorganger in deze dienst is mijn Scheveningse collega
ds. Charlotte van der Leest. Na de dienst is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten. Frouckje en ik zijn in november alweer
twee jaar aan de Maranathakerk verbonden en hebben
inmiddels helemaal onze plek in de gemeenschap gevonden. U
bent dan ook van harte uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig
te zijn en dit bijzondere moment met ons te delen. Een nadere
uitnodiging voor deze dienst zal nog volgen, maar we wilden dit
bericht graag alvast met u delen.

ds. Mark van der Laan

Maranatha-college: Joris

Voorhoeve over Oekraine

Lezing door prof. Joris Voorhoeve, oud-Kamerlid en —minister,
schrijver over internationale vraagstukken. Recent verscheen
zijn boek Ware moed, over de strijd van Oekraiense mensen
voor hun vrijheid. Hij schrijft: ‘Ze vechten ook voor onze
Europese idealen. Deze mannen en vrouwen waarschuwen wat
Europa te wachten staat als Rusland Oekraine onderwerpt.’
(Foto Vera de Kok, Creative Commons)

Woensdag 25 september, 20-22 uur. Toegang € 10.

Gemeentemaaltijd is terug:

‘Reacties waren positief’

De proef met de eerste gemeentemaaltijd sinds vijf jaar — na de
coronapandemie — is geslaagd. Initiatiefnemers waren Hella
Osman en Frouckje van der Wal. Op woensdag 14 augustus
hebben dertig bezoekers genoten van een lekkere, gezellige
maaltijd voor een vriendenprijs, vijf euro. Frouckje zegt: ‘Tot
onze verrassing waren er meteen best veel aanmeldingen. En er
waren heel wat mensen die spontaan hun hulp aanboden. De
proef is dus geslaagd. We pakken het nu voor het echie op.’

De volgende gemeentemaaltijd is op woensdag 18 september.
Aanvang 17 uur (drankje), aan tafel om 18 uur. Einde: 19.30 uur.

Concert Eduard Preda, piano

De Haagse concertpianist Eduard Preda geeft zondagmiddag 29
september een recital op de vleugel van de Maranathakerk.

Op het programma staan werken van Chopin, Scriabin, Rameau
en werken en improvisaties van eigen hand.

Het concert is van 17 tot 18 uur. Toegang vrij, collecte bij de
uitgang.

Gedachtenis aan Hanneke Richter

Op vrijdag 2 augustus jl. is Hendrika Johanna (Hanneke)
Richter-Otten op 77-jarige leeftijd overleden. Zij was weduwe
van Hans Richter, moeder van Joanneke en Luc, schoonmoeder
van Suzanne en oma van Jolijn en Eline. Hoewel we wisten dat
zij ziek was, kwam haar overlijden onverwacht. Een ongelukkige
val en de daarop volgende operatie kon zij niet meer te boven
komen. Vier weken voor haar overlijden was zij nog ouderling
van dienst, zij is ons vanuit het midden van de gemeente
ontvallen. Boven de rouwkaart staan woorden uit Psalm 122:



Kerkdiensten september 2024

Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.

Zondag 25 augustus ds. Ad Alblas, Leiden

Zondag 1 september ds. Mark van der Laan, Schrift en Tafel
Zondag 8 september ds. Bert Kuipers, Rotterdam

Zondag 15 september ds. Mark van der Laan

Zondag 22 september ds. Erika van Gemerden

Zondag 29 september ds. Ad Alblas, Leiden

Om mijn verwanten en vrienden

zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’

Om het huis van de HEER, onze God,

wens ik je al het goede.

We lazen deze psalm in de dankdienst in de Maranathakerk op
donderdag 8 augustus. Op haar verzoek hebben we deze psalm
een keer samen gelezen. Over de slotwoorden van deze psalm
zei ze toen: ‘Wat een prachtige zegenwens!’

Hanneke kreeg in november 2022 het bericht dat ze ziek was.
Het was een verbijsterend bericht. ‘Dan staat de tijd en het leven
even stil’, zo zei ze, ‘en de tijd die je hebt is opeens begrensd'.
Dat moest Hanneke verwerken, maar juist door hierover te
spreken kwam er berusting en ruimte om te hopen en te vragen
‘dat ik nog maar een goede tijd mag hebben in de tijd die mij
gegeven is’. De tijd die voor haar lag werd kostbare tijd om door
te brengen met haar geliefden, om bewust bij het leven stil te
staan. Er kwam ook ruimte om te ervaren; ‘je wordt gedragen’,
een wonderlijke maar troostrijke ervaring.

Hanneke is bijna een leven lang aan de Maranathakerk
verbonden geweest. Als kind kwam ze er al, haar vader was er
kerkrentmeester. Ze heeft in al die jaren vele taken op zich
genomen, waarvan meerdere keren als lid van de kerkenraad.
Hanneke zal zeer gemist worden in onze gemeenschap, voor
velen in ons midden heeft ze veel betekend. Zo heeft ze, in al
haar bescheidenheid, een belangrijke rol gespeeld in onze
gemeente. We herinneren ons in dankbaarheid haar kennis,
haar humor en trouwe en lieve betrokkenheid.

Naast haar rol in de kerk stonden in de dienst nog twee andere
pijlers uit haar leven centraal: de egelopvang en de fluiten. Voor
de egelopvang heeft Hanneke zich jarenlang tomeloos ingezet,
de fluitmuziek was haar grote muzikale passie. Zowel bij de
egels als bij de fluitmuziek was haar goede vriendin Nell de
Vries-Naaborgh haar trouwe metgezel. Hanneke heeft Hans en
Nell in de afgelopen jaren intens gemist.

Met de zegenwens van Psalm 122 hebben we Hanneke
uitgeleide gedaan. We vertrouwen haar familie en iedereen die
haar missen zal toe aan de Heer waar deze psalm over spreekt:
dat Hij hen draagt nu zij zonder haar verder moeten.

Ds. Mark van der Laan

Bazaar op vrijdag 6 september 15-19 uur

en zaterdag 7 september 11-15 uur

Dit jaar is het veertigste jaar dat er bazaar is in de
Maranathakerk. Op de zaterdagen 24 en 31 augustus, van 10-
12 uur, kunt u nog de laatste spullen inleveren voor de verkoop.
Ook nu gaat een deel van de opbrengst naar een goed doel. Dit
jaar is dat hetzelfde doel als bij het kerkjubileum: Taal aan Zee.
Oproep voor medewerkers: cakes, taarten of andere lekkernijen
voor de verkoop zijn zeer welkom. Ik hoor het graag (fijn om
tevoren te weten wat we verwachten kunnen).

Verder zoeken we nog mensen die zaterdagmiddag helpen met
opruimen. In twee uur moet de kerk weer opgeruimd zijn. Vele
handen maken licht werk! Daarna kunnen we met z'n allen
bijkomen aan de borrel. Ik hoor het graag; maar ook zonder
aanmelding kunt u zaterdag 7 september om 15 uur aansluiten.
Carolien Gijsbers, tel 06 10 16 90 59, cfm.gijsbers@planet.nl

Armenzorgwandeling door

Centrum Den Haag

Wandeling door het oude centrum van Den Haag, langs twintig
plaatsen en gebouwen met een verhaal. Ze hebben een rol
gespeeld en doen dat soms nog in de Haagse armenzorg. Het
zijn gebouwen van protestantse en katholieke kerken, joodse en
islamitische organisaties en ook van de gemeentelijke overheid.

Organisatie: Diaconie Maranathakerk. Tjitte Kamminga zal onze
ervaren gids zijn.

Startpunt: beeldje ‘de houthandelaar’, begin van Om en Bij.
Voor mensen die slecht ter been zijn is de wandeling niet aan te
raden (soms matig wegdek, smalle stoepen).

Zondag 22 september, 14-16.30 uur. Opgave: intekenlijst in de
hal. Of per mail aan Jan Kouwenberg, jmkouwenberg@planet.nl.

Repair Café: weggooien hoeft niet

als het gemaakt kan worden

Het Repair Café wordt georganiseerd door Bethel en de
werkgroepen van de Groene Maranathakerk en de Groene
Bergkerk. Thema: Weggooien? Mooi niet, als het gemaakt kan
worden.

U kunt zaterdag 5 oktober in Bethel (Thomas Schwenckestraat)
terecht voor kleine reparaties aan textiel, oudere
audioapparatuur, kleine huishoudelijke apparaten, verlichting,
kleine meubelen, mechanische toestellen. Geen tv's,
beeldschermen, computers, laptops en smartphones, moderne
elektronica en fietsen.

Opgave is noodzakelijk: mail, met beschrijving van het
probleem, naar repaircafé@betheldenhaag.nl (wees er tijdig bij).
Kosten: vrijwillige bijdrage.

Verder is uitbreiding van het team van reparateurs wenselijk.
Weet je iemand die het leuk vindt en wat ervaring met repareren
heeft: wij horen graag: repaircafé@betheldenhaag.nl

‘Duurzame Maranathakerkgemeente’
begint Whatsapp-groep

Wat zou het goed zijn als we allemaal als gemeente meedoen
aan een nieuwe Whatsapp-groep. Om gedachten en ideeén uit
te wisselen, te delen wat inspirerend is op onze weg naar een
duurzame leefstijl, elkaar daarin te bemoedigen. Aarzel niet en
meld je bij Frouckje: 06 30 28 18 63 of frouckje@gmail.com, en
dan telefoonnummer vermelden. Jan Kouwenberg

Informatie over financién en energietransitie
Op zondag 8 september is er bij de koffie informatie over de
financién van de Maranathakerk en over de energietransitie.

Colofon

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19
Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur

Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19
info@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkenraad

Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl
Predikant

ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82,
predikant@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkmusicus

Andries Bogerd, bogerdandries@gmail.com. Tel. 06 44 41 82 55
Ledenadministratie

Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl
Kerkrentmeesters

Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl
Penningmeester

Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl
Diaconie

Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89
Autodienst

Menno Horning, m.horning@hetnet.nl

Tel. 06 20 72 00 83.

Publiciteit en Berichten

Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.
Bankrekeningnummers

NL21 INGB 0000 5830 00

PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek

NL52 INGB 0000 3125 88

Diaconie Maranathakerk

NL94 INGB 0009 6853 30

Stichting Steunfonds Maranathakerk

Veilig in de kerk, externe vertrouwenspersonen PKN Den Haag,
Marijke Mootz, (070) 3181610; Pieter Vos, (070) 318 1690




