
Berichten 

Maranathakerk Den Haag / Juli-augustus 2024 

51ste Jaargang nummer 6 
 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 
 
 

Jubileumactie voor Taal aan Zee 
In dit jubileumjaar voert de Maranathakerk onder de titel ‘De 
kracht van taal’ actie voor de Haagse stichting Taal aan Zee. 
Deze stichting organiseert met behulp van vrijwillige taalmaatjes 
taallessen voor ‘nieuwe’ Hagenaars en andere laaggeletterden. 
Alle activiteiten zijn erop gericht de deelnemers zelfredzaam te 
maken. Zie ook: taalaanzee.nl. 
Wie de jubileumactie wil ondersteunen, kan een bijdrage 
overmaken naar rekening nummer NL21 INGB 0000 5830 00 
t.n.v. PGG Maranathakerk o.v.v. Taal aan Zee. 
Deze zomer staat op zondag achter in de kerk ook een rode 
collectebus voor Taal aan Zee. 
 

Feesttaart voor een jarige kerk 
Het 75-jarig bestaan 
van de Maranathakerk 
wordt dit jaar op vele 
momenten en 
manieren gevierd. In 
het weekeinde van 
Pinksteren was de 
officiële viering. Na 
afloop was er 
feestelijke taart bij de 
koffie. De zaterdag 
ervoor waren ’s 

middags velen naar de kerk gekomen voor een gezellige 
bijeenkomst met feestmuziek en een speelse pubquiz, waarin de 
kennis over de Maranathakerk werd getest. De middag werd 
besloten met een optreden van de chansonnier Guido van de 
Meent. 
 

Deze zomer een goede vacare gewenst 

Op zaterdag 8 juni 
waren we vanuit de 
Maranathakerk te gast 
bij de Abdij van 
Egmond, een klooster 
met wortels die 
teruggaan tot in de 
tiende eeuw. Boven de 
zijpoort van de abdij 
staat een Latijnse 
spreuk: 
Deo vacare. 
Het woord vacare 

betekent leeg worden of vrij zijn. Deo vacare betekent leeg 
worden voor God, je van binnen vrij maken zodat Gods stem, 
die door alle drukte van het alledaagse leven zo gemakkelijk 
wordt weggedrukt, gehoord kan worden. Zo willen de monniken 
hier leven. 
Van het woord vacare is ons woord vakantie afgeleid. Vakantie 
wordt vaak gezien als een tijd om de dagelijkse bezigheden los 
te laten en om weer ‘op te laden’. Zoals een mobiele telefoon na 
een dag bellen leeg kan zijn en weer opgeladen moet worden, 
zo kunnen wij als mens kennelijk ook leeg zijn en als het ware 
aan de voeding moeten om weer op te laden. Daar zou vakantie 
dan een uitgelezen manier voor zijn. Maar bij vacare gaat het 
niet om opladen om weer gevuld te raken, maar om leeg worden 
en ontvankelijk worden. Het resultaat kan hetzelfde zijn, namelijk 
dat je met hernieuwde krachten en geestelijk gesterkt weer 
verder gaat. Maar in het woord vacare zit besloten dat deze 
nieuwe energie en inspiratie niet zozeer voorkomt uit opladen, 

maar uit leeg worden. Iets van dit nuanceverschil zit ook in een 
ander woord dat voor ons met vakantie verbonden is: re-
creëren. In letterlijke zin zit in dit woord verscholen dat je iets 
nieuws creëert. Dat je door afstand te nemen iets ziet wat je nog 
niet eerder had gezien. En dat dat de ruimte schept om in jezelf 
iets nieuws te creëren; een nieuw inzicht, een nieuw idee, een 
nieuwe weg die je kunt gaan. Daar moet je dus eerst leeg voor 
worden. In het woord opladen zit ergens het gevaar verscholen 
dat je na je vakantie gewoon weer hetzelfde gaat doen zoals je 
dat altijd deed. Totdat je net als een telefoon weer leeg bent en 
weer opgeladen moet worden. In het woord re-creëren zit 
verscholen dat je die cyclus probeert te doorbreken. Dat je in 
jezelf de ruimte schept om op ideeën te komen hoe het ook 
anders zou kunnen, zodat je niet leegloopt in het dagelijks leven 
maar de energie en inspiratie in jezelf vast weet te houden. 
Zo wens ik u deze zomer dus graag een goede vacare toe, in de 
meest letterlijke zin het woord.  
 

7 en 14 juli: post voor de christelijke gemeenschap 
in Kolosse 

Op zondag 7 jullie en zondag 14 juli lezen we twee zondagen 
achter elkaar uit de brief aan de Kolossenzen. Dit is een van de 
vele brieven die in het Nieuwe Testament staan, in dit geval een 
brief aan de christelijke gemeenschap in Kolosse, een oude stad 
in het huidige Turkije. De gemeenschap lijkt gesticht te zijn door 
Epafras, die uit deze stad afkomstig was. We krijgen een inkijkje 
in de jonge christelijke gemeenschap van Kolosse die haar weg 
probeert te vinden. Haar wordt een leven in geloof, hoop en 
liefde voorgehouden: de gemeente is het lichaam van Christus, 
de Messias haar hoofd. Dat is de kern van de brief aan de 
Kolossenzen, een brief in de stijl van de apostel Paulus. Leuk 
detail: op 14 juli is het precies 75 jaar geleden dat in de 
Maranathakerk de eerste kerkdienst plaatsvond.  
 

Meeleeskring  

Op 9 juli, 30 juli en 13 augustus komen we weer samen voor de 
meeleeskring (aanvang 15.00 uur). We lezen die middagen de 
teksten die de zondagen daarop centraal zullen staan. Samen 
lees je meer, daarom vind ik het fijn om een tekst gezamenlijk te 
lezen. Ieders perspectief is nodig om een tekst te verstaan. Van 
harte welkom om op deze dinsdagen gezamenlijk in de tekst van 
de eerstvolgende zondag te duiken.  
 
Gesprekskring over het Onze Vader  

Op woensdagavond 10 juli vindt de zevende en laatste 
bijeenkomst van de kring over het Onze Vader plaats. Die avond 
staat de zevende bede uit het Onze Vader centraal: ‘Leid ons 
niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.’ We zullen met 
elkaar spreken over de betekenis van verzoeking, wat niet 
hetzelfde is als verleiding. Het ‘boze’ zullen we leren kennen als 
de diabolos (letterlijk: de ‘door-elkaar-gooier’). Dat betekent dat 
het zal gaan over Gods trouw en staande blijven in tijden van 
tweedracht, nepnieuws en ‘alternatieve feiten’. De bijeenkomst is 
van 19.30 tot 21.00 uur. De bijeenkomsten vormen een serie, 
maar zijn ook prima afzonderlijk te bezoeken. Neem voor vragen 
gerust contact op via 06 2082 1982 of 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl.   
ds. Mark van der Laan 
 

Veel animo voor gemeentereisje Abdij Egmond 
en Vredeskerkje Bergen aan Zee 

Het tweede jaarlijkse 
gemeentereisje in 
successie voerde begin 
juni naar Noord-
Holland. Met een volle 
bus van Hofstad Tours 
werd in alle vroegte 
koers gezet naar twee 
bijzondere 
bestemmingen. Eerst 
was er een ontvangst 
in de Abdij van 

Egmond-Binnen, met uitleg over de ontstaansgeschiedenis, een 
wandeling in de tuinen en het meevieren van het getijdengebed 
van de broeders. Na de lunch werd een bezoek gebracht aan 



 

Kerkdiensten juli-augustus 2024 
Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.  
 
Zondag 30 juni  ds. Wilna Steenbergen 
Zondag 7 juli  ds. Mark van der Laan, Schrift en Tafel 
Zondag 14 juli  ds. Mark van der Laan 
Zondag 21 juli  ds. Rob van Essen 
Zondag 28 juli  dhr. Thomas Kraan 
Zondag 4 augustus ds. Mark van der Laan, Schrift en Tafel 
Zondag 11 augustus ds. Marjanke van der Horst 
Zondag 18 augustus ds. Mark van der Laan 
Zondag 25 augustus ds. Ad Alblas 

 
 

een ‘nichtje’ van de Maranathakerk: het Vredeskerkje van 
Bergen aan Zee. Zoals de Maranathakerk gestempeld is door de 
Tweede Wereldoorlog, is het Vredeskerkje, in 1918 gesticht door 

de burgemeestersvrouw 
van Bergen, verbonden 
met de Eerste 
Wereldoorlog. Ook hier 
werden we gastvrij 
ontvangen. Aan het 
einde van de middag 
arriveerden we weer in 
de Tweede 
Sweelinckstraat. 
De foto’s zijn gemaakt 
door Henk Wagenaar. 

 

Bazaar op 6 en 7 september 
Op vrijdag 6 september (15-19 uur) en zaterdag 7 september 
(11-15 uur) is het weer zover: de jaarlijkse bazaar. 
De laatste inleverdagen 

We kunnen voor de bazaar nog allerlei spullen gebruiken: 
boeken, muziek, kleding, beddengoed, schoenen, tassen, 
servies, keukenspullen, brocante, sieraden, kinderspeelgoed, 
(nog bruikbare) elektronica, enzovoort. U kunt die in de 
Maranathakerk brengen op de laatste twee zaterdagen voor de 
bazaar: 24 en 31 augustus, tussen 10 en 12 uur.   
Als u heel grote hoeveelheden hebt of als u slecht ter been bent 
of geen vervoer hebt, kunt u ons bellen of mailen (Carolien 
Gijsbers, tel 06 10 16 90 59, cfm.gijsbers@planet.nl) en dan 
komen we het bij u ophalen.  
Medewerkers gevraagd 

Wie zin heeft om mee te helpen bij de opbouw van de bazaar 
(maandag 2 september tot en met donderdag 5 september) is 
zeer van harte welkom. Tussen 9 uur en 17 à 18 uur kunt u 
terecht als het u uitkomt om te helpen met sorteren en uitstallen 
van spullen. Ook bij de verkoop kunnen we nog medewerkers 
gebruiken. Of, als u dat leuker vindt, kunt u iets lekkers bakken 
voor de verkoop aan de bar: zoet of hartig, bij de koffie/thee of 
bij de lunch (op zaterdag) of de vrijdagavond.  
Ook mensen met groene vingers kunnen ons blij maken. Bij de 
stand met planten is er altijd grote belangstelling voor stekjes. 
Als u stekjes hebt die u graag bij ons kwijt wilt, dan houden wij 
ons aanbevolen. U kunt in die eerste week van september altijd 
binnen komen lopen, maar het is nog mooier als we van tevoren 
enig idee hebben van wat we kunnen verwachten. U kunt zich 
aanmelden bij ondergetekende. We hopen u in ieder geval als 
gast/bezoeker op de bazaar te mogen begroeten, en misschien 
zelfs wel als medewerker. Zet u de datum vast op uw kalender? 
Carolien Gijsbers 
 

Afscheid van kindernevendienst 
Roosmarijn, Melle en Jet gaan na de zomervakantie naar de 
middelbare school en nemen dus afscheid van de 
kindernevendienst. In de dienst van 7 juli krijgen zij een cadeau 
aangeboden. Het was fijn dat jullie er al die jaren bij waren! 
Lizette de Koning 
 

Koffieconcerten in de zomer 
Ook in de zomermaanden is er op de eerste woensdag van de 
maand een koffieconcert. 
Op woensdag 3 juli komt Atelier Klassiek. Het is een 
 

muziekgezelschap van senioren. In wisselende samenstellingen 
brengt het licht klassieke muziek ten gehore. 
Op woensdag 7 augustus komt de bekende Haagse 
Seniorenband JWR met populaire evergreens, blues en country 
en westernmuziek. 
De koffieconcerten zijn van 10 tot 12 uur. De toegang is gratis. 
 

Zomerstek 
Ook deze zomer is er weer ‘Zomerstek’, een bonte verzameling 
van ontspannende, culturele en andere activiteiten in juli en 
augustus in verscheidene Haagse kerken. De toegang is 
meestal gratis. Zomerstek is een activiteit van Stek, stichting 
Stad en kerk, de uitvoeringsorganisatie van de Haagse 
protestantse diaconie. Een grote stapel brochures van 
Zomerstek ligt op de balie in de kerk. 
 

Veilig in de kerk 
De Protestantse Kerk Den Haag heeft twee onafhankelijke 
vertrouwenspersonen aangesteld. Ze zijn vraagbaak bij 
gesignaleerde of zelf ervaren gevallen van grensoverschrijdend 
gedrag, in alle vormen. De vertrouwenspersonen zijn Marijke 
Mootz, e-mail vertrouwensvrouw@pkn-denhaag.nl, tel. (070) 
318 1610, en Pieter Vos, e-mail vertrouwensman@pkn-
denhaag.nl, tel. (070) 318 1690. Op de balie in de kerk liggen 
informatiebladen met verdere informatie. 
 

Armenzorgwandeling: noteer de datum vast  
Op zondagmiddag 22 september houdt de diaconie van de 
Maranathakerk de ‘Haagse armenzorgwandeling’. Een 
wandeling door het oude Haagse stadscentrum voert langs een 
twintigtal plaatsen die een rol hebben gespeeld en soms nog 
spelen in de Haagse zorg voor armen. 
 

Afwezigheid Mark van der Laan 
Van 17 juni tot en met 5 juli is ds. Mark Van der Laan wegens 
vakantie afwezig. Bij dringende zaken kan in deze weken 
contact opgenomen worden met Adrie Vrolijk (06 45 47 62 18 / 
adrie_vrolijk@hotmail.com). 
 

 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Andries Bogerd, bogerdandries@gmail.com. Tel. 06 44 41 82 55 
Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Menno Horning, m.horning@hetnet.nl 
Tel. 06 20 72 00 83. 
Publiciteit en Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 
Veilig in de kerk, externe vertrouwenspersonen PKN Den Haag, 
Marijke Mootz, (070) 3181610; Pieter Vos, (070) 318 1690 
 

 


