
JUBILEUMWEEKEND MARANATHAKERK 

 

Dit jaar bestaat de Maranathakerk 75 jaar en dat vieren wij!  

 

De kerk is in 1949 gebouwd als teken van hoop na de verwoestende tweede 

wereldoorlog en is nog steeds een plek voor ontmoeting met God en met elkaar. 

Juist ook in deze woelige tijden. 

 

Graag nodigen wij u uit om de ‘verjaardag’ van de kerk in het Pinksterweekeinde 

met ons mee te vieren.   

 

Zaterdag 18 mei Jubileumfeest  

Op zaterdagmiddag 18 mei wordt het Jubileumfeest in de Maranathakerk gehouden. Een gezellige middag met 

hapjes en drankjes en alle ruimte om elkaar te ontmoeten. De middag start om 13.30 uur met koffie/thee en wat 

lekkers. Vanaf 14.00 speelt accordeonist Eduard Bekker (meezing)muziek in de gemeentezaal. Daarna gaan we 

langzaam over op de borrel met om 15.30 een echte pubquiz onder leiding van Chris van Dam. We sluiten de middag 

af met een concert in de kerkzaal door chansonnier Guido van der Meent. In de tuinzaal is er deze middag 

gelegenheid (taal)spelletjes te doen. 

 

Zaterdag 19 mei Pinksterdienst 

Het hoogtepunt van de viering is op zondagochtend 19 mei. Om 10.30 uur is er een feestelijke Pinksterdienst met 

muziek door Andries Bogerd (orgel), Jorina van Bergen (piano) en Christ de Jong (klarinet). Na afloop is er 

gelegenheid om elkaar te spreken in de gemeentezaal onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers.  

 

De kracht van Taal 

Als thema voor dit jubileumjaar is gekozen voor ‘De Kracht van Taal’. Taal is de sleutel tot participatie in de 

samenleving. Er zijn groepen in de samenleving die graag onze mooie Nederlandse taal (beter) willen leren kennen. 

Het Pinksterverhaal leert ons hoe mooi het is als wij elkaar verstaan. Als jarige kerk willen wij graag een cadeau 

geven in plaats van ontvangen en bijdragen aan de taalontwikkeling van anderstaligen in Nederland. 

 

Taal aan Zee 

De organisatie die wij gaan steunen is Taal aan Zee. Bij Taal aan Zee verzorgen vrijwilligers taallessen op diverse 

niveaus voor vluchtelingen, asielzoekers, geïsoleerde anderstalige vrouwen, andere migranten en/of 

laaggeletterden. Zij doen daarbij ook kennis op over de Nederlandse maatschappij. Taal aan Zee bestaat dit jaar 10 

jaar. Zij kunnen een extra financiële bijdrage goed gebruiken voor lesmateriaal voor leerlingen die dat zelf niet 

kunnen betalen en om te investeren in excursies die bedoeld zijn om de Nederlandse samenleving beter te leren 

kennen. Wij zouden het heel mooi vinden als u mee wilt helpen door een ‘tientje voor taal’ (of een ander bedrag) te 

doneren tijdens ons jubileumweekend. Op zaterdag zijn er vrijwilligers van Taal aan Zee aanwezig voor meer 

informatie en er is op beide dagen een collectebus voor donaties. 

 

We hopen u natuurlijk te ontmoeten tijdens het feestelijke jubileumweekend. 

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Frouckje van der Wal (frouckje@gmail.com of 06-30281863). 


