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Maranathakerk 75 jaar, 
feest in Pinksterweekeinde 
Dit jaar viert de Maranathakerk haar 75-jarig bestaan. 
Hoogtepunt is het weekeinde met Pinksteren. Op zaterdag 18 
mei is er een gezellige middag met tal van activiteiten voor jong 
en oud, bestemd voor iedereen in de wijde omgeving die de 
Maranathakerk een warm hart toedraagt. Het programma is in 
voorbereiding en wordt binnenkort bekendgemaakt. Op 
zondagochtend 19 mei is er de jubileum-kerkdienst. 
Over een van de jubileumactiviteiten wordt al breed nagedacht. 
Het plan is om in de hal van de kerk, op de bovenmuur naar de 
doorloop naar de Voorhof, een passende tekst, spreuk of 
dichtregel te calligraferen. In de eerste decennia van de kerk 
stond daar een Bijbeltekst, maar die is bij een verbouwing 
verdwenen. 
Inmiddels zijn al enkele ideeën voor een nieuwe welkomsttekst 
geopperd. Wie een suggestie heeft, kan die mailen naar de 
jubileumcommissie, per adres: jangoossensen@ziggo.nl 
 

De Goede Week 2024 
In de laatste week van maart kunnen we met elkaar weer de 
gang door de Goede Week maken, het hart waar heel het 
liturgisch jaar om draait. Op zondag 24 maart start de week met 
Palmpasen, waarin we de intocht van Jezus in Jeruzalem 
gedenken. Op Witte Donderdag (19.30 uur) gedenken we in een 
dienst van Schrift en Tafel het laatste Avondmaal van Jezus en 
de leerlingen. Op Goede Vrijdag (19.30 uur) valt de nacht: ‘het is 
volbracht’ (lied 590). In dit Marcusjaar lezen we het 
passieverhaal uit het Evangelie van Marcus. Kamerkoor Vox 
Antiqua verleent met passiemuziek medewerking aan deze 
dienst.  
 
In de Paaswake (6.00 uur) vieren we dat in Christus door de 
dood heen nieuw leven doorbreekt. In Johannes 20 staat: ‘Vroeg 
op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam 
Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het 
graf was weggehaald.’ Zo scharen we ons in de duisternis van 
de vroege ochtend rond een vuurkorf voor de kerk. Als symbool 
dat de duisternis niet het laatste woord heeft maar dat het Licht 
de duisternis heeft overwonnen, ontsteken we aan het vuur van 
de vuurkorf de nieuwe Paaskaars en een kaarsje in onze eigen 
hand. Zo brengen we vervolgens letterlijk het licht de nog 
donkere kerk binnen. Daar vieren we vervolgens in de 
Paaswake de hart van het Bijbels getuigenis met lezingen, een 
doopgedachtenis en een avondmaalsviering.  
 

Paasontbijt 
Aansluitend aan de Paaswake vindt het traditionele Paasontbijt 
plaats. Wees welkom om elkaar rond een heerlijk en feestelijk 
ontbijt te ontmoeten. Opgave voor dit Paasontbijt kan via de 
intekenlijst die op het mededelingenbord in de hal komt te 
hangen of bij Margreet de Pous: tel 06 58 88 50 63 of e-mail 
margreetdepous@gmail.com.  
 

Paaskoor 

Na het Paasontbijt begint om 10.30 uur de Paasdienst. Dit wordt 
om meerdere redenen een feestelijke dienst. Jorina van Bergen 
gaat namelijk met een gelegenheidskoor twee liederen 
instuderen. Het gaat om het "Onze Vader" in het Frans van 
Maurice Duruflé en een prachtige ballade "A quiet Place" van 
Ralph Carmichael. Het zijn vierstemmige stukken, dus als je je 
opgeeft moet je wel elke repetitie komen. Die zijn op 10 en 24 
maart voor de dienst om 9.15 uur én op Goede Vrijdag 's 
middags van 14-15.30 uur. Voor de dienst op 31 maart oefent 

het koor ook nog (na het Paasontbijt). Als er genoeg animo is 
gaat het door. Geef je op via de mail: jorinamuziek@gmail.com; 
zij stuurt je dan de bladmuziek op, die je zelf moet printen. In 
deze dienst zal ook een kindje gedoopt worden, nadere 
informatie hierover volgt nog.  
 

‘Alles heeft Hij welgemaakt’; 
vespers in de Veertigdagentijd 
In de weken voor Pasen volgen we in vespers op 
woensdagavond van 19.00 tot 19.30 uur het leraarschap van 
Jezus in het Evangelie van Marcus. De zes avondgebeden 
vormen een kleine retraite in de veertigdagentijd, maar kunnen 
ook alle afzonderlijk worden bezocht. De data van de resterende 
vespers zijn 28 februari en 6, 13, 20 en 27 maart.  
 

Vastenactie 
Bij de Veertigdagentijd hoort een vastenactie waarin we met 
elkaar geld inzamelen voor een goed doel. Dit jaar is de 
opbrengst bestemd voor het oecumenisch Aandachtscentrum in 
de Schoolstraat. Het is een plaats in de binnenstad waar 
kwetsbare mensen kunnen binnenlopen voor koffie en een 
gesprek met vrijwilligers. In deze weken staat er achter in de 
kerk een rode collectebus, maar u kunt uw bijdrage ook 
overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL52 
INGB 0000 3125 88, ten name van Diaconie Maranathakerk te 
Den Haag o.v.v. Vastenactie. 
 

Meeleeskring op 19 maart 
Op dinsdag 19 maart is er een meeleeskring (aanvang 15.00 
uur). We lezen die middag de tekst die op Palmzondag centraal 
staat: de intocht van Jezus in Jeruzalem uit Marcus 11: 1-11. Ik 
vind het fijn om ons in deze kring samen op deze dienst voor te 
bereiden, weet u van harte welkom. 
 

Derde bijeenkomst van de gesprekskring over het 
Onze Vader op woensdag 20 maart 
In deze gesprekskring staat steeds een bede uit het Onze Vader 
centraal, waarbij we ons verdiepen in de Bijbelse denkwereld die 
achter de woorden zit. In deze bijeenkomst staat de derde bede 
uit het Onze Vader centraal: Uw Koninkrijk kome. ‘Living in-
between’. Over leven in hoop en vertrouwen dat het goede het 
kwade zal overwinnen en over de troost van het ontdekken van 
tekenen dat in Jezus Messias Gods koninkrijk van vrede en 
rechtvaardigheid nabijgekomen is. De bijeenkomst is van 19.30 
tot 20.30 uur. De bijeenkomsten vormen een serie, maar zijn ook 
prima afzonderlijk te bezoeken. Neem voor vragen gerust 
contact op via tel. 06 20 82 19 82 of 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl. 
ds. Mark van der Laan 
 

Vier bijeenkomsten over Den Haag, zijn toekomst 
en de historie van de Maranathakerk 
 

De komende weken staan vier bijeenkomsten op het programma 
die het jubileumjaar inluiden. Het zijn voordrachten die de plaats 
van de Maranathakerk in haar historische context en in Den 
Haag omcirkelen. 
 

Avond met Vrienden van Den Haag, 28 februari 
Omdat de kerk geworteld is in de Haagse samenleving, is voor 
de eerste bijeenkomst de voorzitter van de vereniging Vrienden 
van Den Haag uitgenodigd, mr. Rupert van Heijningen. Deze 
vereniging wil de vele kwaliteiten die de stad bezit, versterken. 
Ze zet zich in om de leefbaarheid van Den Haag te bevorderen 
met behoud van zijn karakteristieke waarden. Maar volgens Van 
Heijningen heerst er bij het stadsbestuur bijna een taboe om bij 
alle groeiplannen ook te denken over de kwaliteit van zowel 
huizen, culturele voorzieningen en woonomgeving. De vraag die 
hij opwerpt, is: wat is goed voor de stad en waar ligt de grens 
van de groei? 
Woensdag 28 februari, 20 uur. Toegang € 5. 
 

De Maranathakerk, een nieuw begin 
in Den Haag, 12 maart 
De tweede bijeenkomst wordt georganiseerd door PIGL, de  



 

Kerkdiensten maart 2024 
Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.  
 
Zondag 25 februari ds. Mark van der Laan. Cantatedienst.. 
Zondag 3 maart  ds. Erika van Gemerden 
Zondag 10 maart  ds. Robert Jan Bakker, Schrift & Tafel 
Zondag 17 maart  ds. Ad Alblas 
Zondag 24 maart  ds. Mark van der Laan  
Witte Donderdag 28 maart ds. Mark van der Laan, 19.30 uur 
Goede Vrijdag 29 maart ds. Mark van der Laan, 19.30 uur 
Paaswake 31 maart ds. Mark van der Laan, 06.00 uur 
Pasen 31 maart  ds. Mark van der Laan, 10.30 uur 

 

 
Haagse organisatie voor Protestants Indisch Geestelijk Leven, 
die haar bijeenkomsten in de kerk houdt. Die zijn altijd op 
dinsdagochtend. Ditmaal is Jan Goossensen te gast, 
‘huishistoricus’ van de Maranathakerk en kenner van de 
architectuur en de boeiende ontstaansgeschiedenis van de kerk 
in 1949. Om vele redenen kan de bouw van de hervormde 
Maranathakerk na de Tweede Wereldoorlog als ‘een nieuw 
begin’ worden getypeerd. Bijeenkomsten van PIGL zijn 
toegankelijk voor gasten. 
Dinsdag 12 maart, 11 uur. Toegang vrij. 
 

Moderne architectuur in Den Haag 
na 1960, 13 maart 
 

 
 
Een van de bekendste architectuurhistorici van ons land is 
Marcel Teunissen. Hij heeft veel gepubliceerd over oude en 
nieuwe architectuur en geeft in de Maranathakerk druk bezochte 
cursussen over de vele gezichten van de moderne bouwkunst. 
Ter gelegenheid van het jubileum van de kerk houdt hij een 
voordracht met beelden over moderne architectuur in Den Haag 
vanaf 1960. In 1962 werd Den Haag verrijkt met de eerste 
naoorlogse mini-wolkenkrabber in een traditionele 
woonomgeving, de iconische Panoramaflat van architect Zanstra 
op de kop van de Reinkenstraat aan de Laan van Meerdervoort 
(foto). In de laatste jaren lijkt in Den Haag ‘the sky the limit’. 
Woensdag 13 maart, 20 uur. Toegang € 5.  
 

Met ‘De Klimaatschuit’ altijd 
droge voeten, 20 maart 
De vierde bijeenkomst is gewijd aan een origineel idee van de 
Delftse onderzoeker watermanagement aan de TU Erik Mostert. 
Hij heeft een ambitieus plan gepubliceerd om de oude 
trekvaarten in de wijde Haagse regio in ere te herstellen en bij 
het waterbeheer een grote rol te geven. Zijn belangstelling voor 
historisch erfgoed combineerde hij met de noodzaak om ook in 
de toekomst droge voeten te houden in een waterrijk gebied dat 
grote klimaatveranderingen te wachten staat. Er is veel extra 
waterberging nodig in het gebied tussen Leiden, Den Haag, 
Gouda en Rotterdam. Temeer daar er honderdduizenden 
nieuwe woningen in de regio op stapel staan, waardoor de 
hoeveelheid verhard oppervlak en daarmee de wateroverlast zal 
toenemen. Mostert komt vertellen over zijn plan dat hij onlangs 
presenteerde onder de titel ‘De Klimaatschuit’. Een van zijn 
voorstellen: maak een nieuw meer ten oosten van Zoetermeer. 
Woensdag 20 maart, 14.30 uur. Toegang vrij. 

COLUMN 
 

De kerk is een Dienstencentrum 
 

Voor kerken zijn altijd extra woorden bedacht. ‘Huis van God’ is 
de oudste. Toen dat niet meer voldoende was, kwamen er 
extraatjes bij. ‘Thuis voor mensen’, bijvoorbeeld. 
Voor wie dat een beetje gewoontjes vond, kon kiezen uit 
‘Stad op de berg’ of ‘Herberg’. Of Oase, ook een mooi woord, 
al bestempel je daarmee wel je omgeving tot barre woestijn – 
niet erg aardig voor de mensen die daar wonen. 
In het kerkelijk bureaucratisch jargon worden kerken eenvoudig 
‘plekken’ genoemd, oftewel ‘vierplekken’. Ik krijg daar altijd 
puistjes van: vierplekken, hoe verzin je het. Het woord rijmt op 
‘vieze plekken’ en dat zegt genoeg. 
Op het bord aan de Maranathakerk heeft jaren lang een wel heel 
bijzonder opschrift gestaan. ‘Oecumenisch Centrum voor 
Godsdienst en Levensbeschouwing’. Het was een vondst van 
ds. IJjo Akkerman. Hij liep daarmee vooruit op een groter plan, 
namelijk om alle kerken in onze omgeving resoluut af te breken 
en te vervangen door, inderdaad, zo’n OCGL. Toen dat visioen 
onhaalbaar bleek, heeft hij de naam maar alvast op zijn eigen 
Maranathakerk gezet. 
Er is wellicht een betere aanduiding voor een moderne kerk, 
namelijk Dienstencentrum. Het woord is zowel praktisch als 
ambitieus. Als kerk verlenen we immers doorlopend diensten. 
Op zondagochtend en zondagmiddag zijn er kerkdiensten en 
door de week bieden we onderdak aan gevarieerde groepen en 
huurders. In het souterrain worden baby’s in hokjes warm 
gehouden. Huisartsen zetten tussen de banken hun griepprikken 
in vijftig-plus-armen. Met de bazaar verlenen we service aan 
koopjesjagers. En voor de scholieren in de buurt is zelfs onze 
simpele luifel bij de voordeur een gewilde ontmoetingsplek. 
De moderne kerk lijkt nog het meest op een kathedraal in de 
Middeleeuwen. Daar was het de hele dag een drukte van belang 
en iedereen krioelde er door elkaar. Maar om de Maranathakerk 
nou een kathedraal te noemen, staat ook wat eigenwijs. 
Dienstencentrum, dus. Of, beter nog, gewoon kerk. 
 

Jan Goossensen 
 

 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, 
2517 HB Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Koster, Centraal Informatiepunt en zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Bert van Stam, organist@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 24 79 50 14 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Menno Horning, m.horning@hetnet.nl 
Tel. 06 20 72 00 83. 
Publiciteit en Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 

 


