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Initiatief voor jubileumjaar: een 
passende spreuk of tekst in de hal 
Dit jaar bestaat de Maranathakerk 75 jaar. De 
jubileumcommissie bereidt een aantal activiteiten voor met een 
zwaartepunt in de week rond Pinksteren, zondag 19 mei. 
Een van de initiatieven betreft het zetten van een extra accent in 
het gebouw. Toen de kerk in 1949 gebouwd werd, is op een 
muur in de hal een Bijbeltekst gecalligrafeerd, als een 
welkomstwoord voor bezoekers. Bij een van de verbouwingen in 
latere jaren is de tekst verdwenen. De commissie denkt dat het 
mooi zou zijn om op de bovenmuur naar de doorloop naar de 
Voorhof opnieuw in fraaie belettering een passende tekst te 
schilderen. Dat kan van alles zijn: een Bijbeltekst, poëzieregel of 
een mooie toepasselijke spreuk. De muur, die direct in het oog 
valt, leent zich er goed voor: ook de vele bezoekers die voor een 
verhuuractiviteit komen, zien dan onmiddellijk dat ze een kerk 
betreden. 
De nieuwe tekstregel kan op deze manier een symbolische 
eenheid gaan vormen met de twee andere Bijbelteksten in de 
kerk: de regel op de absisboog ‘Zie ik ben met u tot aan de 
voleinding der wereld’ en de tekst op de orgelluiken; Zingt den 
Heer een nieuw lied’. 
Wie een suggesties heeft voor een nieuwe tekstregel in de hal, 
kan die sturen naar de jubileumcommissie, p/a 
jangoossensen@ziggo.nl. 
 

Het evangelie van Marcus en de start 
van de veertigdagentijd 
We hebben Kerst nog maar net achter de rug, maar over een 
paar weken begint de veertigdagentijd al. Pasen valt vroeg dit 
jaar en de eerste zondag van de veertigdagentijd is op 18 
februari. In zes zondagen leven we met elkaar toe naar het 
Paasfeest. In het oecumenisch leesrooster dat wij doorgaans 
volgen staat dit jaar het evangelie van Marcus centraal. We 
zullen dit jaar veel uit dit kortste en vermoedelijk ook oudste 
evangelie lezen. Marcus schrijft heel kernachtig, er staat geen 
woord teveel. Zijn evangelie is als een bouillonblokje: heel 
geconcentreerd, het is als het ware een ingedikt evangelie. De 
lezingen uit Marcus zijn daarom vaak kort, want in een paar 
zinnen zegt de evangelist ontzettend veel. De komende weken 
laten wij ons graag door deze evangelist bij de hand nemen om 
tot de kern van het evangelie te komen.  
 

Meeleeskring op 30 januari en 20 februari 

Op dinsdag 30 januari en op dinsdag 20 februari is er een 
meeleeskring (aanvang 15.00 uur). Op 30 januari lezen we 
Marcus 1: 29-39 en op 20 februari lezen we Marcus 9: 2-10 met 
elkaar. In beide gevallen gaat het om de tekst die in de dienst 
van de zondag daarop centraal zal staan. Fijn om ons op deze 
manier samen op deze diensten voor te bereiden, weet u van 
harte welkom.  
 

Tweede bijeenkomst van de gesprekskring over het 
Onze Vader op woensdag 21 februari 

In deze gesprekskring staat steeds een bede uit het Onze Vader 
centraal, waarbij we ons verdiepen in de Bijbelse denkwereld die 
achter de woorden zit. In deze bijeenkomst staat de tweede 
bede uit het Onze Vader centraal: Uw naam worde geheiligd. 
‘What’s in a name?’ Over de naam van God als onthulling van 
wie Hij is; God-Ik zal er zijn. Zijn Naam is een belofte. Heiligen 
betekent letterlijk apart zetten, om te voorkomen dat God voor 
allerlei karretjes wordt gespannen. De bijeenkomst is van 19.30 
tot 20.30 uur. De bijeenkomsten vormen een serie, maar zijn ook 
prima afzonderlijk te bezoeken. Neem voor vragen gerust 

contact op via 06 20 82 19 82 of 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl. 
 
Feestelijke dienst op zondag 25 februari; herbevestiging 
van twee ambtsdragers 

Eerder meldden we al dat Helga Vermaas bereid is om ouderling 
voor de eredienst te worden en dat de herbevestiging gepland 
staat op zondag 25 februari. De kerkenraad is verheugd om 
bekend te kunnen maken dat ook Elize Willebrands bereid is om 
ouderling te worden. Dat betekent dat ook zij op zondag 25 
februari kan worden herbevestigd in het ambt van ouderling. We 
zijn dankbaar dat zij zich opnieuw als ambtsdrager voor onze 
gemeenschap willen inzetten. Het belooft een feestelijke dienst 
te worden, Musica Poetica voert in deze dienst namelijk de 
cantate Was Gott im Himmel will van Georg Philipp Telemann 
uit, een cantate die mooi past bij de evangelielezing uit Marcus 
9: 2-10.  
ds. Mark van der Laan 
 

Actie Kerkbalans komt er weer aan: dit zijn de 
cijfers van de begroting 

Binnenkort begint weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Van 
levensbelang voor onze/uw kerk. We kunnen niet zonder een 
predikant, een kerkmusicus en een koster en ook het gebouw 
moet onderhouden worden. Voor 2024 houden we rekening met 
een tekort van € 24.569. We vragen daarom van u of u 
ruimhartig wilt bijdragen aan het werk van uw kerk, zodat we het 
verlies beperkt kunnen houden.  
De volledige begroting en de laatste jaarrekeningen vindt u op 
onze website maranathakerkdenhaag.nl; een grafische 
afbeelding van de begroting gaat hierbij. 
 

 
 
 

Avond met Rupert van Heijningen: 
‘Den Haag heeft goede vrienden nodig’ 
 

 
 

Omdat de Maranathakerk geworteld is in de buurt en de stad, 
wijden we deze maand een avond aan de vereniging ‘Vrienden 
van Den Haag’. De voorzitter van de vereniging, advocaat mr. 
Rupert van Heijningen, komt op bezoek. De vereniging 
‘Vrienden van Den Haag’ steunt de versterking van de vele 
kwaliteiten die de stad bezit en zet zich in om de leefbaarheid 
van Den Haag te bevorderen met behoud van zijn 
karakteristieke waarden. 
Volgens Van Heijningen staat de stad grote veranderingen te 
wachten. Er zijn plannen om grote aantallen nieuwe woningen te  
 



 

Kerkdiensten februari 2024 
Diensten beginnen om 10.30 uur.  
 
Zondag 28 januari  ds. Erika van Gemerden 
Zondag 4 februari  ds. Mark van der Laan, Schrift & Tafel 
Zondag 11 februar  ds. Ad Alblas, Leiden 
Zondag 18 februari ds. Rob van Essen, Delft  
Zondag 25 februari ds. Mark van der Laan. Cantatedienst.. 

 
 

bouwen, maar ligt er bij het stadsbestuur bijna een taboe om 
daarbij over de kwaliteit van zowel de huizen als de 
woonomgeving met bijbehorende culturele voorzieningen te 
spreken. Zijn vraag is: wat is goed voor de stad en waar ligt de 
grens van de groei? In zijn woorden heeft Den Haag ‘goede 
vrienden nodig’ om de ontwikkelingen in goede banen te leiden. 
Woensdag 28 februari, 20 uur. Toegang € 5. 
 

Eerste inleverdag voor 
lustrumbazaar in najaar 
Dit jaar is het veertig jaar geleden dat we in de Maranathakerk 
de eerste bazaar hielden. Dit jaar hebben we dus een 
lustrumbazaar. De bazaar dit jaar is in het eerste weekeinde van 
september: op vrijdagmiddag 6 september en op zaterdag 7 
september. 
De eerste inleverdag voor goederen die u niet meer kunt 
gebruiken, maar die nog wel goed bruikbaar zijn voor anderen, 
is op zaterdag 17 februari, van 10 tot 12 uur. Als u geen 
mogelijkheden hebt om zelf uw spullen te brengen, kunt u 
contact opnemen met Carolien Gijsbers, tel. 06 10 16 90 59 of e-
mail cfm.gijsbers@planet.nl. Bij een grote hoeveelheid, zoals bij 
verhuizing of ontruiming van een woning, is het mogelijk in te 
leveren buiten de vaste inleverdata. Ook daarvoor kunt u contact 
opnemen. 
 

Vespers in de weken voor Pasen 
Half februari is het Aswoensdag, het begin van de 
veertigdagentijd. Op de daarop volgende woensdagen 21 en 28 
februari en op alle woensdagen in maart zijn er weer vespers. 
Een meditatief half uurtje om tot rust te komen, om samen een 
tekst te lezen, te bidden en te zingen. Als voorbereiding op het 
Paasfeest. Bent u er nog nooit bij geweest? Goed om het eens 
mee te maken!  
Let op: de vespers zijn dit jaar een half uur vervroegd. Ze zijn 
van 19.00 tot 19.30 uur. 
 

Opgeven voor de vastenmaaltijd 
Voorafgaand aan de eerste vesper, op 21 februari om 17.30 uur, 
is er een vastenmaaltijd: een eenvoudige maaltijd met gesprek. 
Voor deze maaltijden kunt u zich opgeven op de intekenlijst op 
het mededelingenbord in de kerk of bij Margreet de Pous, tel 06-
5888 5063 of e-mail margreetdepous@gmail.com 
 

Koffieconcert door VIVA Ensemble: 
van barok tot musical 
Elke eerste woensdag van de maand wordt er in de 
Maranathakerk en koffieconcert gehouden. Vanochtend een 
koffieconcert met feestelijke, populaire klassieke werken, van 
barok tot musical. Muziek van o.a. Purcell, Mozart, Mendelssohn 
en Porter. De titel van het programma luidt: ‘Sound the trumpet’. 
Uitvoering door het VIVA Ensemble, bestaande uit Maarten 
Bolsenbroek, cello, Marjon van Es, zang en piano, André 
Nolden, zang en Jaap de Wit, piano. 
De toegang is vrij, de koffie (met koekje) is gratis. Er gaat een 
mandje rond voor een vrijwillige bijdrage. 
Marjon van Es studeerde klassieke talen en Nederlands en 
daarna een opleiding tot zangpedagoog. Ze is met name 
geïnteresseerd in de rol van tekst in de liedkunst. André Nolden 
heeft naast zijn werk als architect vele jaren in kamerkoren en 
kleinere ensembles gezongen. Momenteel zingt hij regelmatig in 
projectkoren. Hij heeft ook vele malen opgetreden als bassolist. 
Jaap de Wit is van huis uit bouwkundige. Hij werkt nu als senior 
opbouwwerker bij stichting Voorwelzijn in Den Haag. Hij begon 
op twaalfjarige leeftijd met piano spelen. 
Woensdag 7 februari, 10-12 uur. 

COLUMN 
 

De wijkkerk: einde van een tijdperk 
 

Toen de Maranathakerk in 1949 werd gebouwd, was de 
‘wijkgedachte’ springlevend. Knappe koppen hadden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog een blauwdruk gemaakt voor herrijzend 
Nederland. Uit Amerika was de gedachte overgewaaid dat de 
sociale rust in opkomende industriesteden het beste kon worden 
bevorderd door een fijnmazig netwerk van medische, culturele 
en kerkelijke voorzieningen, op loopafstand van de huizen. Zo 
ontstond de wijkgedachte als een soort beschavingsoffensief. 
In Den Haag voerde de Hervormde Gemeente in dezelfde tijd 
voor de bestaande en nieuwe kerken het uit de Middeleeuwen 
stammende parochiestelsel in. Weg met de roulerende 
voorgangers in de grote binnenstadskerken; iedere buurt kreeg 
een eigen kleine kerk met een eigen predikant. Met de groei van 
Den Haag groeide dus ook het aantal kerkelijke wijken. De 
Maranathakerk werd wijk 14 en uiteindelijk werd Kruispunt in het 
nieuwe Mariahoeve wijk 33. Toen was de koek verdeeld. 
Deze overzichtelijkheid had de charme van de eenvoud. Maar 
de Hagenaars werden mobiel. Wie naar het theater of een 
sportclub wil, vindt een afstand geen bezwaar. Zo groeide ook 
de nieuwsgierigheid naar een andere kerk. De organisatie had 
daar aanvankelijk moeite mee. Wie zich wilde laten 
overschrijven naar een andere wijk, moest een hele procedure 
doorlopen, in jargon ‘perforeren’ genoemd. Inmiddels is iedereen 
vrij zich aan te sluiten bij welke kerk dan ook. Kerken zijn van 
wijkkerken keuzekerken geworden, en dat geldt temeer voor 
kerken met een stedelijk, wijkoverstijgend profiel. 
Inmiddels kent ook de Maranathakerk veel keuzeleden. Een 
derde van onze vaste aanhang woont niet in de bekende wijken 
Duinoord, Statenkwartier of Zeeheldenbuurt, maar elders in de 
stad. Voor het culturele en levensbeschouwelijke programma 
van lezingen en concerten komen bezoekers zelfs uit de hele 
stad. Alleen volgens het organogram van de Haagse 
Protestantse Kerk is de Maranathakerk nog een wijkkerk. En 
buurtbewoners zullen wellicht aan die naam gehecht zijn. Maar 
in feite is de Maranathakerk allang een stedelijke keuzekerk 
geworden. Het tijdperk van de wijkkerken is voorbij. 

Jan Goossensen 
 

 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, 
2517 HB Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Koster, Centraal Informatiepunt en zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Bert van Stam, organist@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 24 79 50 14 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Menno Horning, m.horning@hetnet.nl 
Tel. 06 20 72 00 83. 
Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 

 


