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Een avond met Bart Wallet: 
Over de bronnen van jodenhaat 

 

Antisemitisme bestaat al 
sinds de Middeleeuwen, 
maar neemt de laatste 
jaren in verscheidene 
landen sterk toe. Ook in 
Nederland is sprake van 
toenemende belediging en 
bedreiging van mensen met 
een Joodse achtergrond, 
zowel fysiek als online. 
Joodse scholen en 
synagogen worden 
beveiligd, en moeten soms 
sluiten vanwege 

bedreigingen. In en rond stadions klinken regelmatig 
antisemitische spreekkoren en in sommige gevallen is sprake 
van geweld tegen personen. 
De Maranathakerk wijdt een avond aan de achtergronden en de 
bronnen van jodenhaat. Onze gast is professor dr. Bart Wallet, 
hoogleraar joodse historie aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Hij is bij uitstek deskundig om de oorsprong en de 
verspreiding van antisemitisme, zowel in het verleden als nu, te 
verklaren. 
Woensdag 24 april, 20 uur. Toegang € 5. 
 

Gemeentereisje op zaterdag 8 juni naar 
Abdij Egmond en Vredeskerkje Bergen aan Zee 

 
Het pittoreske Vredeskerkje in de duinen van Bergen aan Zee 
 

Na het succes van vorig jaar staat er opnieuw een gezellig 
gemeentereisje op stapel. Vorig jaar ging de tocht naar Den 
Bosch. Dit jaar wordt koers gezet naar Noord-Holland. De datum 
is zaterdag 8 juni en we vertrekken om 09.00 uur vanaf de kerk. 
De eerste bestemming wordt de bekende Sint Adelbertabdij van 
Egmond. Het is een eerbiedwaardig, groot klooster dat uit de 
tiende eeuw stamt. Het heeft een rumoerige geschiedenis: 
verwoest in de Tachtigjarige oorlog door de troepen van Willem 
van Oranje en begin twintigste eeuw herbouwd. Momenteel 
herbergt de abdij een levendige kloostergemeenschap van de 
orde der Benedictijnen. Er is behalve een kloosterkerk en een 
museum met religieus en artistiek erfgoed, een winkel met 

ambachtelijke producten, een historische tuin met kruiden en 
vlinders, en je kunt op het terrein wandelen. Na ontvangst met 
koffie en gebak volgt een rondleiding, die langs alle interessante 
plekjes van en verhalen over het monastieke complex voert. 
Na de abdij reizen we naar het nabijgelegen Bergen aan Zee. 
Daar wordt de lunch gebruikt. 
Aansluitend wandelen we naar een bijzonder kerkgebouw 
midden in de duinen, het pittoreske Vredeskerkje van Bergen 
aan Zee. Een soort familie van de Maranathakerk. Zoals de 
Maranathakerk te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog, 
heeft het Vredeskerkje zijn ontstaan te danken aan de Eerste 
Wereldoorlog. Het kerkje is een persoonlijk initiatief geweest van 
de toenmalige eigenaar van het duingebied, het 
burgemeestersechtpaar van Bergen. Mevrouw van Reenen-
Völter heeft het kerkje in 1918 gesticht als vredesmonument in 
de ‘grote oorlog’. Bouw en inrichting weerspiegelen die 
oorsprong en doelstelling. Het gebouw wordt momenteel 
gebruikt als cultureel centrum, maar gedurende tien zondagen in 
het zomerseizoen, en met Pasen en Kerst, worden er nog 
steeds kerkdiensten gehouden. Het plan is dat we na de 
bezichtiging, met een toelichting door een bestuurslid, weer in 
de bus stappen voor de thuisreis. We verwachten omstreeks 
17.30 uur weer in de 2e Sweelinckstraat te zijn. 
De kosten van het gemeentereisje bedragen hetzelfde als vorig 
jaar: € 35 per persoon. Daarbij inbegrepen zijn de busreis, de 
ontvangst met koffie en de rondleiding in de abdij, de lunch 
(behalve extra drankjes) en het bezoek aan het Vredeskerkje. 
Wie mee wil met het gemeentereisje, kan zich vanaf nu opgeven 
via een intekenlijst in de hal. Of via een e-mail aan Frouckje van 
der Wal, frouckje@gmail.com. De intekening sluit begin mei. 
Ook uiterlijk begin mei dient het bedrag van € 35 per persoon te 
worden overgemaakt naar rekeningnr. NL94 INGB 0009 6853 
30, ten name van Stichting Steunfonds Maranathakerk. Deze 
stichting beheert de binnengekomen gelden. Voor wie het 
bedrag bezwaarlijk is, of wie iemand kent die graag mee wil 
maar tegen de kosten opziet, kan zich melden bij 
ondergetekende. Financiële belemmeringen hoeven geen 
beletsel te zijn om aan het reisje deel te nemen.  
Namens de jubileum-/reiscommissie, 
Jan Goossensen, jangoossensen@ziggo.nl 
 

Meeleeskring op 16 april 
Op dinsdag 16 april is er een meeleeskring (aanvang 15.00 uur). 
We lezen die middag Johannes 10: 11-16, de tekst die op 
zondag 21 april centraal zal staan. De tekst bevat een van de 
zeven kenmerkende ‘Ik ben-uitspraken’ van Jezus in het 
Johannes Evangelie. In Johannes 10 zegt Jezus: ‘Ik ben de 
goede herder.’ 
 

Gesprekskring over het Onze Vader, 
woensdag 17 april 
In deze gesprekskring staat steeds een bede uit het Onze Vader 
centraal, waarbij we ons verdiepen in de Bijbelse denkwereld die 
achter de woorden zit. In deze bijeenkomst staat de vierde bede 
uit het Onze Vader centraal: Uw wil geschiede gelijk in de hemel 
alzo ook op de aarde. We zullen met elkaar spreken over 
‘geschieden’ als typisch woord dat hoort bij het handelen van 
God en over de wil van God als geschenk. Ook zullen we 
ontdekken dat de Bijbel altijd met twee woorden spreekt: hemel 
én aarde. De bijeenkomst is van 19.30 tot 20.30 uur. De 
bijeenkomsten vormen een serie, maar zijn ook prima 
afzonderlijk te bezoeken. Neem voor vragen gerust contact op 
via 06 2082 1982 of predikant@maranathakerkdenhaag.nl. 
ds. Mark van der Laan 
 

Bazaar 2024 op 6 en 7 september 
Voor uw agenda: de jaarlijkse bazaar in het eerste weekeinde 
van september valt dit jaar op vrijdag 6 september van 15-19 uur 
en op zaterdag 7 september van 11-15 uur. 
We hebben nog een aantal inleverochtenden, allereerst op 
zaterdag 6 april. U kunt dan tussen 10 en 12 uur uw overtollige 
spullen komen brengen in de Maranathakerk: boeken, muziek, 
schoenen, kleding, servies, schilderijen, keukenspullen, 
brocante, handwerkmateriaal, sieraden, kinderspeelgoed, (nog  
bruikbare!) elektronica, enzovoort. De volgende inleverdagen 
zijn op de zaterdagen 8 juni, 24 augustus en 31 augustus. 



 

Kerkdiensten april 2024 
Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.  
 
Zondag 24 maart  ds. Mark van der Laan 
Witte Donderdag 28 maart ds. Mark van der Laan, 19.30 uur 
Goede Vrijdag 29 maart ds. Mark van der Laan, 19.30 uur 
Paaswake 31 maart ds. Mark van der Laan, 06.00 uur 
Pasen 31 maart  ds. Mark van der Laan, 10.30 uur 
Zondag 7 april  ds. Rob van Essen, Delft 
Zondag 14 april  ds. Ad Alblas, Leiden 
Zondag 21 april  ds. Mark van der Laan, cantatedienst 
Zondag 28 april  ds. Erika van Gemerden 

 

 
Dringend verzoek: wilt u geen spullen tussentijds brengen? Voor 
bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij verhuizing, als een huis 
wordt leeggeruimd of bij een “grote opruiming”, kunt u contact 
opnemen met Carolien Gijsbers (tel 06-10 16 90 59, 
cfm.gijsbers@planet.nl) of Jan Goossensen 
(jangoossensen@ziggo.nl). 
 

Bachcantate ‘Ich bin ein guter Hirt’ 
met vooraf educatieve toelichting 
Zondagochtend 21 april is er weer een cantatedienst. Het Haags 
barokensemble Musica Poëtica met instrumentalisten en 
zangers onder leiding van Jörn Boysen verzorgt dan een cantate 
van Johann Sebastian Bach, ‘Ich bin ein guter Hirt’ (BWV 85). 
Voorganger is ds. Mark van der Laan. Dirigent Jörn Boysen zal 
voorafgaande aan de kerkdienst om 10 uur in de gemeentezaal 
een korte educatieve toelichting op het stuk geven. Aansluitend 
begint de dienst om 10.30 uur. 
Hieronder volgt een toelichting op het stuk, van de hand van 
Eduard van Hengel. 
Johann Sebastian Bach schreef cantate 85 in het voorjaar van 
1725, voor de tweede zondag na Pasen. Zondag Misericordias 
Domini (de barmhartigheid van de Heer) is genoemd naar de 
eerste woorden van de voorgeschreven introïtustekst uit Psalm 
89. Bach is dan nog geen twee jaar werkzaam in Leipzig en 
deze cantate behoort dus formeel tot de tweede jaargang 
cantates die hij sedert zijn benoeming wekelijks schrijft. In de 
evangelielezing voor deze zondag (Johannes 10: 11-16) 
presenteert Jezus zichzelf als ‘de goede herder, die zijn leven 
geeft voor zijn schapen', een profetie waarvan de vervulling op 
Goede Vrijdag wordt herdacht. ‘Herder' gold ook al in het Oude 
Testament als een kwalificatie voor God, met name in Psalm 23, 
waarvan een berijmde versie in onderdeel 3 wordt gebruikt. 
Deze religieuze ‘herder'-metafoor kreeg in de barok vleugels 
door zijn resonantie met de arcadische idylles in opera en 
schilderkunst en vond zijn specifiek muzikale vertaling in 
pastorales met behulp van dubbelrietinstrumenten, pendanten 
van schalmeien, de 12/8 maat en het siciliano-ritme, 
exemplarisch in de Hirtenmusik die de tweede cantate van het 
Weihnachts-Oratorium inleidt 
 

Koffieconcert woensdag 3 april 
met ensemble Bonheur 
Deze maand treedt in het koffieconcert het ensemble Bonheur 
op. De musici zijn: Yvonne Kooy, dwarsfluit; Anneke van 
Rooyen, cello; Hanna van Halm, piano; Kitty Havermans en 
Martin van Noort, (piano à quatremains). 
Woensdag 3 april, 10-12 uur. Toegang vrij. 
 

Laatste oproep: stuur nieuwe 
welkomsttekst in voor de hal 
Wie nog een suggestie heeft voor een toepasselijke tekst, 
spreuk of dichtregel op de bovenmuur van de hal, kan die nog 
inzenden tot de tweede week van april. De regel krijgt de functie 
van welkomsttekst in de kerk, als aanvulling op de bestaande 
gecalligrafeerde bijbelteksten op de absisboog in de kerk en op 
de orgelluiken. Ook in de hal is lange tijd een Bijbeltekst 
zichtbaar geweest, maar bij een verbouwing is die verdwenen. 
De kerkenraad maakt in april een keuze uit de ingezonden 
suggesties. Voorstellen kunnen worden gestuurd naar de 
jubileumcommissie, e-mail jangoossensen@ziggo.nl 
 

COLUMN 
 

De Maranathakerk is een vredeskerk geworden 
 

Ik was zeven, toen ik voor het eerst de Tweede Wereldoorlog 
herdacht. De juf op school leerde ons een bijzonder lied, dat we 
met andere schoolklassen voor de burgemeester ten gehore 
moesten brengen. Het was een pittige tekst, en ook op de 
melodie moesten we flink oefenen.  
Wilt heden nu treden voor God den Heere 
Hem boven al loven van harte zeer 
En maken groot zijns lieven namens eere 
Die daar nu onzen vijand slaat terneer. 

Het was meteen voor decennia de laatste herdenking. Want de 
oorlog, ach die was voorbij. Alleen Loe de Jong hoorde je er nog 
wel eens over. 
Maar de tijden zijn veranderd. Toen ik als vijftiger voor het eerst 
meeliep met het vier-mei-defilé op de Waalsdorpervlakte, keek ik 
verbaasd om me heen: ik was de oudste deelnemer. Allemaal 
jonge gezinnen met kinderen. 
Met de Maranathakerk is het niet anders gegaan. Toen het 
gebouw er in 1949 stond, legde niemand meer een verband met 
de Tweede Wereldoorlog. Jammer, want de symboliek is 
prachtig. Op het terrein van de Atlantikwall, teken van oorlog en 
onrecht, is na de bevrijding een christelijke kerk verrezen, teken 
van vrede en recht. Als de apostel Paulus dit geweten had, had 
hij in zijn brief aan de Romeinen er zeker een regel aan gewijd. 
‘Overwin het kwade door het goede’, schreef hij. Hij had eraan 
toe kunnen voegen: kijk maar naar Den Haag. 
Pas de laatste jaren wordt de oorlogshistorie herontdekt. Tien 
jaar geleden is de wandelroute langs de Atlantikwall geopend – 
overigens mede op initiatief van de Maranathakerk. 
Toen we laatst op bezoek waren bij onze buren, de 
praktijkschool De Poort, en overlegden hoe we in dit 
jubileumjaar van de kerk iets voor hen konden betekenen, was 
de reactie: de oorlog! Laat oude mensen iets vertellen over de 
bevrijding. En we lopen op 4 mei mee naar het Vredespaleis. 
Zo blijkt dat de Maranathakerk door haar bijzondere ligging 
steeds meer het karakter van een vredeskerk krijgt. Toch niet 
gek, in de stad van vrede en recht. 

Jan Goossensen 
 

 

Colofon 
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predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
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Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
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Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
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Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
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Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
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Diaconie 
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