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Henk Teutscher vertelt 
over zijn reis naar Japan 
Gemeentelid Henk Teutscher houdt woensdagmiddag 29 
november een voordracht naar aanleiding van zijn unieke reis 
naar Japan, eind oktober. Het was de Japanse regering die hem 
had uitgenodigd. Henk behoort tot de generatie die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog de Japanse bezetting van Nederlands 
Indië heeft meegemaakt. De afgelopen jaren heeft Japan kleine 
groepen Nederlandse oorlogsgetroffenen uitgenodigd om bij 
wijze van verzoeningsgebaar een bezoek aan het land te 
brengen.  
Woensdag 29 november, 14.30-16.30 uur. Toegang vrij. 
 

Gedachtenisdienst op zondag 26 november 
Terwijl ik je mis gedenk ik je 
terwijl ik je mis vier ik je naam 
 
terwijl ik je mis noem ik je naam 
je naam noemen geeft mij lucht 
 
terwijl ik je gedenk dank ik je 
om wie je was 
om wie je nog bent 
 
terwijl ik je dank 
je gedenk 
je vier 
je mis 
zoek ik mijn weg verder. 

 
Indachtig dit gedicht van Marinus van den Berg noemen wij op 
zondag 26 november de namen van gemeenteleden die ons in 
het afgelopen jaar zijn ontvallen. We koesteren hun namen en 
steken een kaars voor hen aan. Met het noemen van hun namen 
gedenken we hen, benoemen we het gemis en koesteren we de 
herinneringen. Met de woorden van een oud joods gezegde: 
‘Zolang iemands naam genoemd wordt, leeft degene voort’. Het 
is een kerkdienst om stil te kunnen staan bij hen die uit ons 
midden wegvielen en bij dierbaren die op deze 
gedachteniszondag in het bijzonder in onze gedachten zijn. 
 

Gedachtenis Hetty Huveneers 
Op 6 oktober jl. is op 81-jarige leeftijd Hetty Huveneers 
overleden, weduwe van Jos Huveneers. Hetty woonde de 
laatste periode van haar leven in verpleeghuis De Drie Linden. 
Op de rouwkaart schrijft de familie: intens gemist, oneindig 
herinnerd, voor altijd geliefd. De afscheidsdienst vond plaats op 
vrijdag 13 oktober in de Maranathakerk. We zagen dat het de 
afgelopen tijd steeds moeizamer met Hetty ging, maar haar 
overlijden kwam toch nog onverwacht. Hetty laat letterlijk een 
lege plek in ons midden achter, de zondag voor haar overlijden 
was ze nog in de kerk. Met velen van ons was er in de loop van 
de jaren een vriendschap ontstaan. Ik ontmoette Hetty voor het 
eerst bij een voor haar kenmerkende activiteit in de 
Maranathakerk, namelijk bij een koffieochtend op 
woensdagochtend. Ze zat daar aan het hoofd van de tafel te 
genieten van het samenzijn met bewoners uit de wijk. Het was 
voor haar een vertrouwde plek, want ze is jarenlang coördinator 
van deze koffieochtenden geweest. 
Muziek was Hetty’s grote passie. Ze was een begaafd musicus, 
als violiste in het Residentieorkest heeft zij prachtige jaren 
gehad. Jarenlang heeft zij ook met enige regelmaat in de 
kerkdiensten in de Maranathakerk gespeeld, nog maar enkele 
jaren geleden voor het laatst. Een andere gave van haar was 
tekenen. Een aantal jaar tekende zij ter plekke portretten tijdens 

de jaarlijkse bazaar. Moeilijk waren de jaren na het overlijden 
van Jos. Juist in die periode is het geloof erg belangrijk en een 
grote troost voor Hetty geweest. Geborgen zijn bij God en door 
Hem gekend zijn, werd in de loop van de jaren steeds 
belangrijker voor haar. In de afscheidsdienst lazen we de 
woorden van Psalm 139 met elkaar:  
 
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 
(…) 
U omsluit mij, van achter en van voren, 
U legt uw hand op mij. 
Wonderlijk zoals U mij kent, 
het gaat mijn begrip te boven.  

Het wonder van je ten diepste gekend weten, zelfs datgene wat 
niet uitgesproken kan worden, werd in de loop van de tijd steeds 
meer een dragende kracht in haar leven. Zij wist zich geborgen 
bij de Heer, in goede en kwade dagen. Wij zullen Hetty missen 
in ons midden. Haar familie vertrouwen we toe aan de Heer die 
ons kent en doorgrondt, die ons verdriet peilt en weet wat wij 
met ons meedragen. Dat Hij hen mag dragen, nu zij zonder haar 
verder moeten. 
 

Meeleeskring  
Op dinsdagmiddag 21 november komen we weer samen voor de 
meeleeskring (aanvang 15.00 uur). We lezen die middag de 
tekst die in de dienst van zondag 26 november centraal zal 
staan. Weet u van harte welkom om met elkaar deze tekst alvast 
te lezen en te bespreken.  
ds. Mark van der Laan 
 
 

Even voorstellen: Antoon Vergroesen 
 

´Voor elkaar iets betekenen, 
dat is het mooie van een kerk’ 
 

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben 
voor de Maranathakerk. 

Antoon 
Vergroesen: 
´Ik ben een 
echte Haagse 
stadsjongen, 
opgegroeid in 
Scheveningen 
en het Staten-
kwartier. In 
Utrecht en 
Wageningen 
heb ik 
gestudeerd, 
geografie en  
tropische 

landbouw. Daarna heb ik dertig jaar in het buitenland gewerkt: 
Filippijnen, Indonesië, Kenia, Tanzania, Australië. Sinds een 
paar jaar ben ik met pensioen en terug in Den Haag. Nou, dat 
heb ik wel moeten verwerken. Als je zo lang bent weggeweest 
heb je geen thuisbasis meer. Ik ben nu nog actief voor PUM, 
een organisatie die gepensioneerden op vrijwillige basis uitzendt 
naar het buitenland om daar kleinere ondernemingen te 
ondersteunen. Dat geeft me veel voldoening. 
Ik kom uit een gezin met acht broers en zussen. We zijn rooms-
katholiek gedoopt maar breed christelijk opgevoed, ook met 
aandacht voor de vredesbeweging. Het woord Maranathakerk 
viel thuis vaak. Dat kwam doordat mijn ouders hier regelmatig 
kerkten. Dominee Van der Zee, die een grote reputatie had, 
hield verder interessante bijbellezingen, waar mijn ouders ook 
heen gingen. Opvallend was dat hij veel aandacht had voor 
Israël, voor zowel de bijbelse geschiedenis als het moderne 
Israël met de Palestijnen als buur. Het heeft mij aangezet om 
later zelf Israël te bezoeken. 
Het is dus niet onlogisch dat ik, terug in Den Haag, de 
Maranathakerk heb opgezocht. Hier voel ik me inmiddels thuis. 
Ik wil weer tussen de mensen komen en als het lukt ook 
vrijwilligerswerk doen. 
Voor elkaar iets kunnen betekenen, dat is een mooie functie 



 

Kerkdiensten november 2023 
Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.  
 
Zondag 29 oktober  ds. Robert Jan Bakker, Amsterdam 
Zondag 5 november ds. Ad Alblas, Leiden. Schrift en Tafel. 
Zondag 12 november ds. Rob van Essen, Delft 
Zondag 19 november ds. Robert Jan Bakker, Amsterdam 
Zondag 26 november ds. Mark van der Laan 

 
 

voor een kerk als deze die zo sterk in de buurt geworteld is. 
Ook op zondag kom ik hier graag. Heerlijk dat alle teksten en 
liederen in het Nederlands zijn. Het Latijn van de katholieken 
begon me steeds meer tegen te staan. Luther heeft toch niet 
voor niets de volkstaal in de kerk gebracht? 
Wat ik in Afrika en Azië heb geleerd, en wat ook voor 
Nederlandse verhoudingen steeds belangrijk wordt, is dat 
verschillende groepen elkaar in de praktijk heel goed kunnen 
verdragen. In Tanzania is de helft christen, de helft moslim. Nou, 
dat betekent dat je er op vrijdagmiddag geen vergadering moet 
beleggen. Als ik nu lees dat mensen die Ali heten hier niet eens 
voor een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd, dat is toch 
vreselijk? 
Mijn terugkeer betekent dat ik me weer moet leren aanpassen 
aan mijn eigen stad. Den Haag lijkt me ruwer geworden, en 
tegelijk kosmopolitischer. Nou ja, je hoort mij niet klagen. Ik 
probeer er wat van te maken.’ 
 

Jubileumcommissie voor 
‘Maranathakerk 75 jaar’ 
De Maranathakerk bestaat volgend jaar 75 jaar. Om dit 
jubileumjaar voor te bereiden is een commissie gevormd, 
bestaande uit Sander van der Eijk, Jan Goossensen, Helga 
Vermaas en Frouckje van der Wal. Het ligt in de bedoeling dat er 
verschillende activiteiten worden georganiseerd, verspreid over 
het hele jaar. Hoogtepunt wordt de jubileumkerkdienst met 
Pinksteren, zondag 19 mei. Wie suggesties voor het 
jubileumjaar heeft, kan die doorgeven aan de commissie, via 
jangoossensen@ziggo.nl. 
 

Recordopbrengst bazaar, 
duizend euro voor Middin 
De opbrengst van de bazaar in september blijft stijgen. Dankzij 
enkele nagekomen bijdragen is de eindopbrengst netto € 
15.270,53 geworden. Dat is het grootste bedrag dat een bazaar 
ooit heeft opgebracht. 
Het ‘goede doel’ dat jaarlijks van de opbrengst duizend euro 
krijgt, is ditmaal Middin aan de Weesperstraat. Middin is een 
leer-werkplaats voor mensen met een beperking. Het pand 
huisvest onder andere een kringloopwinkel en een 
papierschepperij, waar oud papier wordt verwerkt. De goederen 
die bij de bazaar overbleven, onder andere de niet verkochte 
boeken, zijn naar Middin gegaan. De niet verkochte kleding is 
geschonken aan Pakkie Deftig, een grote winkel van goede 
tweedehands kleding in het Energiekwartier van de 
Kesslerstichting. 
 

Bert van Stam vertrekt na vijf jaar, 
Maranatha-koralen ten doop gehouden 
De kerkmusicus van de Maranathakerk, organist en componist 
Bert van Stam, gaat Den Haag verlaten. Hij wil zich volledig 
toeleggen op zijn tweede muzikale betrekking, zijn functie als 
organist in de Oud-Katholieke Gertrudiskathedraal in Utrecht. Hij 
werkt daar sinds augustus. 
Bert van Stam, die in de Maranathakerk sinds voorjaar 2018 het 
orgel bespeelt, schrijft dat het besluit te vertrekken geen 
gemakkelijke keuze was, ‘omdat het mij hier goed bevalt. Maar 
het combineren van verantwoordelijkheden op twee plaatsen is 
intensiever dan gedacht. Daarnaast maak ik graag volledig 
ruimte voor een opvolger.’ 
Omdat hij in Utrecht niet elke zondag speelt, zal Bert in de 
Maranathakerk ‘voorlopig en naar vermogen actief blijven om 
mede te voorzien in wat nodig is voor deze komende periode.’ 
Zondag 22 oktober publiceerde Bert van Stam bij wijze van 
muzikale erfenis vier bundels Maranatha-koralen, uitgewerkte 

liedbewerkingen voor orgel die hij in de afgelopen vijf jaar heeft 
gecomponeerd. De bundels worden uitgegeven door uitgeverij 
Boeijenga. In de kerkdienst speelde hij enkele stukken en bij de 
koffie gaf hij een korte toelichting. De titel Maranatha-koralen is 
een knipoog naar Johann Sebastiaan Bach, van wie ook 
composities zijn overgeleverd waarvan de naam herinnert aan 
de plaats van ontstaan of gebruik, zoals de Leipziger Koralen. 
 

Uitvoering befaamde Verse Anthems 
met Amsterdamse Cantorij en gamba’s 
De Amsterdamse Cantorij en het Haagse gezelschap The Spirit 
of Gambo geven een concert. Ze voeren de Verse Anthems uit, 
religieuze werken uit het begin van de zeventiende eeuw. De 
muziek kenmerkt zich door sierlijk door elkaar heen wevende, 
lange lijnen. De Verse Anthems hebben ook de wereldlijke 
muziek beïnvloed. Ook daarvan worden enkele stukken 
uitgevoerd. 
De Amsterdamse Cantorij staat onder leiding van Felix van den 
Homberg. Dirigent van The Spirit of Gambo is Freek Borstlap. 
Zondag 19 november, 17-18 uur. Toegang vrij, collecte. 
 

Koffieconcert, film ‘Wolf’, Repair Café 
Woensdag 1 november, 10-12 uur. Koffieconcert, ensemble 

The Musical Friends. Licht klassiek, vrolijk programma. 
 
Vrijdag 10 november, 19.45 uur. Filmvertoning ‘Wolf’ in 
Kerk-en- buurthuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30. 
Over de opkomst van de wolf in Nederland heeft Cees van 
Kempen een prachtige natuurfilm gemaakt. Na afloop gesprek. 
De avond wordt georganiseerd door de Groene Haagse 
Dominicus samen met de Groene Maranathakerk. Aanmelding 
via www.haagsedominicus.nl/activiteiten. Toegang: collecte. 
 
Zaterdag 11 november, 11-13 uur. Buurt- en kerkhuis Bethel, 
Thomas Schwenckestraat 28/30. Repair Café. 
Huishoudelijke apparaten en kapotte kledingstukken beginnen 
aan een tweede leven. Aanmelding van reparaties via 
www.betheldenhaag.nl/agenda. Belangstellenden om mee te 
doen als reparateur zijn ook welkom. Aanmelding via Klaas 
Bruins, kbruins@stekdenhaag.nl. 
 

 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, 
2517 HB Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Koster, Centraal Informatiepunt en zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Bert van Stam, organist@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 24 79 50 14 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Menno Horning, m.horning@hetnet.nl 
Tel. 06 20 72 00 83. 
Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 

 


