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Nieuwjaarsconcert 
met Fleur de Salon 
De eerste bijeenkomst in de Maranathakerk in 2024 is op 
woensdag 3 januari, van 10 tot 12 uur. Er is dan een koffieconcert, 
verzorgd door het trio ‘Fleur de Salon’ (viool, contrabas, piano). Het 
ensemble brengt een gevarieerd nieuwjaarsprogramma met 
Weense en operettemelodieën, tot aan jazzy bewerkingen toe. De 
toegang is vrij. 
 

Nieuwjaarsviering met aansluitend 
toost op het komende jaar 
De eerste zondag in 2024 is de Nieuwjaarsviering van 7 januari. 
Na afloop is er in de gemeentezaal gelegenheid elkaar onder het 
genot van een drankje al het goede te wensen voor 2024. 
Voorganger in de Nieuwjaarsviering is ds. Marjanke van der 
Horst, voormalig justitiepredikant. Organist is Lieuwe de Jong. 

Het is een dienst van Schrift en Tafel. 
 

Gesprekskring over het Onze Vader, 
start op woensdag 24 januari 
In kerkdiensten klinkt wekelijks het Onze Vader, maar wat 
zeggen we eigenlijk wanneer we dit gebed bidden? In zeven 
bijeenkomsten staat steeds een bede uit het Onze Vader 
centraal. Bij elke bede verdiepen ons in de Bijbelse denkwereld 
die achter de woorden zit. We zullen ontdekken dat het in dit 
gebed over universeel menselijke thema’s gaat, bijvoorbeeld wat 
goed (samen-)leven is en waarom. Juist dit maakt dit gebed 
blijvend actueel. In het gebed gaat het ook over kernwoorden als 
vertrouwen, vreugde, hoop en verzoening. Vanuit dit alles 
zoeken we naar de verbinding van de woorden van dit gebed 
met ons leven en de wereld om ons heen. In het Onze Vader 
komen allerlei lijnen uit de Bijbel samen en wordt als het ware 
een korte samenvatting gegeven van het Bijbels getuigenis. Dat 
maakt deze kring ook zeer geschikt voor wie zich meer wil 
verdiepen in de Bijbel en het christelijk geloof. 
De eerste bijeenkomst is op woensdag 24 januari van 19.30 tot 
20.30 uur in de Maranathakerk. De data van de volgende 
bijeenkomsten zijn: 21-02, 20-03, 17-04, 15-05, 12-06 en 10-07. 
Neem voor vragen gerust contact op via 06 2082 1982 of 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl. 
 

Heugelijk nieuws vanuit de kerkenraad 
De kerkenraad is verheugd om bekend te kunnen maken dat 
Helga Vermaas bereid is om ouderling voor de eredienst te 
worden. Zij is al een eerdere periode ouderling in onze 
gemeente geweest, zij kan daarom herbevestigd worden in het 
ambt van ouderling. Deze herbevestiging staat gepland op 
zondag 25 februari. De kerkenraad is tevens verheugd om te 
kunnen melden dat Pieter van den Broek, Hanneke Richter en 
Carolien Gijsbers (als ouderlingen) en Adrie Vrolijk en Cécile de 
Munnik (als diakenen) hebben aangegeven hun ambtstermijn te 
willen verlengen. We zijn dankbaar dat zij allen zich ook de 
komende tijd als ambtsdrager willen inzetten voor onze 
gemeenschap.    
ds. Mark van der Laan 
 

Kennismakingsborrel voor ‘kaartenbakleden’ 
tussen 30 en 50 jaar 
De Maranathakerk heeft alle mensen tussen de 30 en 50 die in 
de kaartenbak staan, uitgenodigd voor een borrel. Uit de brief 
die bij alle leden van de doelgroep is thuisbezorgd: ‘Van harte 
nodigen wij u/je uit. Misschien weet u van onze kerk omdat u 

maandelijks ons blad ontvangt, maar bent u nog nooit bij ons 
binnen geweest. Misschien kent u ons gebouw van een bezoek 
aan onze jaarlijkse bazaar, of door het bijwonen van een lezing 
of een concert. Misschien bent u op zoek naar bezinning en 
verdieping in deze snel veranderende tijd.’ 
De kennismakingsbijeenkomst is op zaterdag 13 januari van 
16.30 tot 18 uur. Ook kinderen zijn welkom. Voor hen zijn er 
enkele muzikale activiteiten. 
 
 

Even voorstellen: Annelies 
 

´Hier leer je hoe je milder 
in de wereld kunt staan´ 
 

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben 
voor de Maranathakerk. 
 

 
 

Annelies: ‘Voor mijn werk bij de rijksoverheid ben ik van 
Amsterdam naar Den Haag verhuisd. Ik woon in Duindorp. Dat 
is een prachtige wijk, pal achter de duinen. Daar kan Amsterdam 
niet aan tippen. Ik heb ook in het buitenland gewoond, onder 
andere in West en Centraal Afrika en de Balkan. 
Ik ben geboren in een dorp in de Alblasserwaard. Ik kwam er 
ook in de kerk. Daar bewaar ik goede herinneringen aan. Toen 
mijn zoontje werd geboren en ik naar Den Haag ging, ben ik een 
kerk gaan zoeken, omdat ik het belangrijk vind dat hij zich deel 
voelt van een oprechte gemeenschap waar ruimte is voor 
diepgang en spiritualiteit. Ik heb her en der rondgevraagd en ben 
op internet gaan zoeken: wat zit er in de buurt? Ik was van plan 
een aantal kerken een voor een af te gaan. Nou, de eerste op 
mijn lijstje was de Maranathakerk en daar ben ik gebleven. 
Een kerk is voor mij een plaats om je te oefenen in 
dankbaarheid en om te leren om milder in de wereld te staan. 
Meestal pikken we op hoe slecht mensen wel niet kunnen zijn. 
Dan kun je cynisch worden en dat gebeurt ook vaak. Maar de 
kerk helpt me daar uit te stappen. Dat helpt me om te zien dat 
iedereen compassie verdient. 
In de Maranathakerk merk ik dat iedereen echt gezien wordt. 
Dat vind ik heel bijzonder. Er is ruimte voor iedereen’. 
 
Dit is de laatste aflevering van de serie ‘Even voorstellen’, twintig 
gesprekken met mensen die de afgelopen tien jaar hebben gekozen 
voor de Maranathakerk. Alle interviews staan op de website. 

 

Prekenarchief uniek naslagwerk op 
website vanaf 2020 tot heden 
Voor wie het niet weet: veel preken die gehouden zijn in de 
Maranathakerk, staan in het ‘prekenarchief’ op de website 
(onder het kopje Erediensten). Ze vormen daarmee een uniek 
naslagwerk voor wie een preek nog eens wil nalezen. Het 
archief loopt vanaf voorjaar 2020 tot heden. Wie daar kijkt, zal 
trouwens zien dat niet alle zondagen zijn opgenomen. Sommige 
gastvoorgangers spreken aan de hand van losse, 
handgeschreven aantekeningen. In het verleden was er één  
 



Kerkdiensten januari 2024 
Diensten beginnen om 10.30 uur.  
 
Zondag 24 december ds. Wilna Steenbergen, Advent IV. 
Kerst 25 december  ds. Mark van der Laan. 
Zondag 31 december ds. Mark van der Laan, Oudjaar. 
Zondag 7 januari  ds. Wilna Steenbergen, S&T. 
Zondag 14 januari  ds. Mark van der Laan. 
Zondag 21 januari  ds. Robert Jan Bakker, Amsterdam. 
Zondag 28 januari  ds. Erika van Gemerden. 

 
 

voorganger die bepaalde dat zijn preek maximaal een paar 
weken zichtbaar mocht blijven. Daarna was het verhaal niet 
meer actueel en ‘over de datum’. 
 

Om te noteren: vijf cantatediensten 
met Musica Poëtica in 2024 
Om alvast te noteren in uw nieuwe agenda: de vijf zondagen 
waarop in 2024 een cantate wordt uitgevoerd. Jörn Boysen, 
dirigent van het Haags barokensemble Musica Poëtica, hoopt op 
de volgende dagen in het nieuwe jaar met instrumentalisten en 
zangers aan de kerkdienst mee te werken. Het gaat om 25 
februari, 21 april, 23 juni, 20 oktober en 8 december. De 
diensten beginnen zoals gewoonlijk om 10.30 uur, maar de 
dirigent geeft al om 10 uur een educatieve toelichting op het uit 
te voeren werk. 
 

Maranathakerk hoopt met uitgekiende procedure 
nieuwe kerkmusicus te vinden 
In verband met het vertrek van Bert van Stam, komend voorjaar, 
is een sollicitatieprocedure gestart voor een nieuwe 
kerkmusicus/organist in de Maranathakerk. 
Om belangstellenden van dienst te zijn, maar ook om zich te 
beraden op het eigen karakter van de Maranathakerk, heeft de 
kerkenraad om te beginnen een uitvoerig document geschreven, 
een actuele schets van het liturgische en muzikale profiel van de 
Maranathakerk. Dit lezenswaardige stuk staat op de website. 
Het aantrekken van een kerkmusicus vertoont gelijkenissen met 
het beroepen van een predikant. Beide functies staan 
beschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk en zijn 
goed beschouwd gelijkwaardig. Beide hebben eigen taken en 
bevoegdheden. Van een kerkmusicus wordt niet alleen verwacht 
dat hij de gemeentezang begeleidt, maar ook dat hij leiding geeft 
aan de totale muzikale vormgeving van een kerkdienst, en dat 
hij de gemeente bijschoolt op het gebied van kerkmuziek. 
 

 
 
De profielschets begint met een soort van beginselverklaring. 
‘De Maranathakerk zoekt voor liturgie en kerkmuziek een balans 
tussen continuïteit (de lijnen doortrekken van waar we vandaan 
komen), verdieping (niet mee gaan met de waan van de dag), 
vernieuwing (signalen opvangen van wat nodig is), diversiteit (er 
is zoveel moois te vinden). 
Vervolgens noemt de schets enkele eigenschappen van de 
Maranathakerk. 
- De vieringen in de Maranathakerk zijn stijlvol zonder 
plechtigheid: zorgvuldig en doordacht qua inhoud, opzet 
(liturgie), woordgebruik, liedkeus en muziek. 

- De viering is een eenheid van begin tot eind. Rituelen zijn 
betekenisvol en goed uit te leggen. 
- Er is continuïteit in de vieringen. De eigen stijl van de vieringen 
in de Maranathakerk is herkenbaar voor kerkgangers.  
- De liturgie van de Maranathakerk volgt de oecumenisch-
protestantse traditie met ruimte voor creativiteit en verrassing.  
- De vieringen bieden – in een mooie ruimte die tot verstilling 
noodt, met zorgvuldig gekozen muzikale ondersteuning van de 
liturgie – gelegenheid tot bezinning, om tot rust te komen in een 
hectische wereld. 
Geen wonder dus dat in de advertentietekst als eerste vereiste 
‘affiniteit met de Maranathakerk’ wordt genoemd. De advertentie 
is deze hele maand zichtbaar op de belangrijkste website voor 
kerkmusici, orgelnieuws.nl. Daarnaast zijn docenten kerkmuziek 
aan conservatoria aangeschreven, met de vraag of ze (oud-) 
studenten op de vacature willen attenderen. 
Vanuit deze groep kwam een bijzondere reactie. Deze opleider, 
met een zeer grote staat van dienst in de kerkmuziek, schreef 
dat hij door de oproep van de Maranathakerk zeer was 
getroffen. ‘Het gebeurt maar zelden dat een échte kerkmusicus 
gevraagd wordt, in een gemeente die zichzelf als ‘liturgisch 
aandachtig’ afficheert.’ 
De kerkeraad heeft een sollicitatiecommissie ingesteld, die de te 
verwachten reacties zal selecteren. De leden zijn Lieuwe de 
Jong (voorzitter), Govert Lakerveld, Helga Vermaas, Jorina van 
Bergen, Carolien Gijsbers, Jan Goossensen. De 
sollicitatietermijn sluit op 29 januari. 
 

Groeten aan de mensen van de Maranathakerk 
Lieve mensen, broeders en zusters, 
Hierbij mijn dank voor jullie groeten en bemoedigingen die ik heb 
ontvangen, en voor jullie gebeden, en voor de kaarsjes die zijn 
opgestoken. Ik wens iedereen gezegende kerstdagen en een 
goed en gezond 2024. 
Tim de Gelder 
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