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Vespers in de tijd van Advent, 6, 13, 20 december 
De weken van Advent zijn een voorbereiding op Kerst. Op drie 
woensdagen in december worden in de Maranathakerk weer 
vespers gehouden, korte bijeenkomsten in de vooravond van 
een half uur (19.30-20 uur) met muziek, bijbellezing, liederen, 
gebeden en een stiltemoment. 
Voorafgaand aan de eerste vesper op 6 december is er om 18 
uur een eenvoudige maaltijd, waarbij we met elkaar in gesprek 
gaan. Opgave daarvoor kan op de intekenlijst op het prikbord. 
Of bij Margreet de Pous, 06 58 88 50 63 of 
margreetdepous@gmail.com. 
 

Kribbetocht op Kerstavond, 
engelen en herders gezocht 
Ook dit jaar vindt er op kerstavond een kribbetocht plaats, 
gezamenlijk georganiseerd door de kindernevendiensten van de 
Bergkerk en de Maranathakerk. Dit keer vindt de kribbetocht 
rond de Bergkerk plaats van circa 17:30 tot 20.00 uur. Het is een 
lichtjestocht in de wijk rond de Bergkerk langs zeven tableaux 
vivants, waarin verschillende scènes uit het kerstverhaal worden 
uitgebeeld. Na deze (korte) tocht worden er kerstliederen in de 
kerkzaal van de Bergkerk gezongen onder leiding van Warner 
Fokkens. 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die een scène uit het 
kerstverhaal willen uitbeelden. We zijn dus op zoek naar 
herders, engelen, Jozef, Maria, een herbergier, Herodes en nog 
vele anderen. Je hoeft niet echt toneel te spelen, het gaat vooral 
om het beeld wat je met de anderen neerzet.  
Wie wil meehelpen? Ben je jong of oud, man of vrouw: iedereen 
kan meedoen. Geef je op bij Nelleke, 
info@jeugdwerkdenhaagwest.nl of 070-363047 of Cécile de 
Munnik, cecile.demunnik@gmail.com of 070-3601467.  
 

Meeleeskring  
Op dinsdagmiddag 12 december komen we weer samen voor de 
meeleeskring (aanvang 15.00 uur). We lezen die middag de 
tekst die in de dienst van zondag 17 december centraal zal 
staan. Weet u van harte welkom om met elkaar deze tekst alvast 
te lezen en te bespreken.  
 

Gesprekskring over het Onze Vader 
Op woensdagavond 24 januari start ik met een gesprekskring 
over het Onze Vader. In kerkdiensten klinkt wekelijks het gebed 
dat de leerlingen van Jezus leerden, maar wat zeggen we 
eigenlijk wanneer dit bidden? 
In zeven bijeenkomsten staat steeds een bede uit het Onze 
Vader centraal. Bij elke bede verdiepen ons in de Bijbelse 
denkwereld die achter de woorden zit en zoeken we van daaruit 
naar de verbinding met ons leven en de wereld van vandaag. 
We zullen ontdekken dat in het Onze Vader zowel een 
vlammend protest als een hartstochtelijke belijdenis doorklinkt. 
Juist dat maakt dit gebed blijvend actueel. 
Tegelijkertijd gaat het over universeel menselijke thema’s; het 
spreekt over wat goed (samen-)leven is en waarom. In het Onze 
Vader komen allerlei lijnen uit de Bijbel samen en wordt als het 
ware een korte samenvatting gegeven van centrale thema's uit 
het Bijbels getuigenis. Dat maakt deze kring ook zeer geschikt 
voor wie zich meer wil verdiepen in de Bijbel.  
De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 20.30 uur in de 
Maranathakerk. De bijeenkomsten vinden op de volgende data 
plaats: 24 januari, 21 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni 
en 10 juli. 

Neem voor vragen gerust contact op via 06 2082 1982 of 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl. 
Ds. Mark van der Laan 
 
 

Even voorstellen: Leni van der Hout 

 

´Opvallend, hoe snel je hier contact 
met anderen maakt’ 
 

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben 
voor de Maranathakerk. 
 

Leni van der 
Hout: 
´Mijn ouders 
zijn uit 
Rotterdam 
naar Den 
Haag 
gekomen. Ik 
ben geboren 
in de bekende 
kraamkliniek 
in Scheve- 
ningen. Toen  
we trouwden, 

ben ik in het Statenkwartier gaan wonen en ik ben daar altijd 
gebleven. Een heerlijke buurt. 
Ik heb gewerkt als directiesecretaresse op het ministerie van 
Landbouw. Het aardige is dat ik nog steeds contact heb met mijn 
oud-collega´s. Geregeld zijn er activiteiten van gepensioneerde 
medewerkers.  
Ik ben altijd lid geweest van de Zorgvlietkerk. Later kwam ik ook 
in de Maranathakerk. Vanuit deze kerk is ook mijn man 
begraven, al weer twintig jaar geleden. Toen de Zorgvlietkerk 
werd gesloten, heb ik een tijdje her en der gekerkt, onder andere 
een paar jaar in het ziekenhuis Rozenburg, waar ik 
vrijwilligerswerk deed. 
Sinds een half jaar kom ik weer in de Maranathakerk. Ik vind het 
hier prettig. Het is opvallend hoe snel je hier contact maakt met 
anderen. Dat gaat vanzelf. Voor mij is de zondagochtend nu een 
vast element in de week geworden. De preken, de muziek, ik 
heb het gevoel dat ik terug ben bij mijn wortels. Een fijn gevoel. 
Alleen zijn in het Liedboek sommige melodieën en teksten net 
iets anders geworden dan ik gevroeger geleerd heb. Dat is even 
wennen, maar je blijft er scherp door.’ 
 

Duizend euro en bloemen voor Middin 

 

 
 

Medewerkers van de leer- en werkplaats van Middin aan de 
Weesperstraat hebben half november een cheque van duizend 
euro en een boeket bloemen gekregen van de Maranathakerk. 
Uit de opbrengst van de bazaar wordt jaarlijks een gift 
gedoneerd aan een stedelijk goed doel. De ´mensen van Middin’ 
waren met deze aandacht blij verrast. 
Aan de Weesperstraat werken tientallen mensen met een 
beperking. Er zijn ateliers en er is een kringloopwinkel. 



 

Kerkdiensten december 2023 
Diensten beginnen om 10.30 uur.  
 
Zondag 26 november ds. Mark van der Laan, gedachtenisdienst 
Zondag 3 december ds. Erika van Gemerden, Advent I 
Zondag 10 december ds. Bert Kuipers, cantatedienst, Advent II 
Zondag 17 december ds. Mark van der Laan, Schrift en Tafel. 
Zondag 24 december ds. Wilna Steenbergen, Advent IV. 
Kerst 25 december  ds. Mark van der Laan. 
Zondag 31 december ds. Mark van der Laan, Oudjaar 

 
 

Bloemen voor honderdjarige 
Het gebeurt niet elke dag dat een gemeentelid van de 
Maranathakerk honderd jaar wordt. Eind oktober was mevrouw 
Van der Feijst uit de Van Boetzelaerlaan de gelukkige. Namens 
de kerk bracht Elise Dijkhuizen haar een feestelijk boeket. De 
jarige, omringd door familie, nam de bloemen met een grote lach 
in ontvangst. 
 

Koffieconcert met Antonia van der Wijk 

Woensdag 6 
december, 10-12 
uur. Koffieconcert 
met  
Antonia van der 
Wijk. Ze is 
cabaretière 
(‘Retourtje 
Cabaret’), 
verhalenvertelster 
en zangeres. 
Toegang en koffie 
zijn gratis. Er gaat 
een mandje rond 
voor een vrijwillige 
bijdrage. 
 

 

Barokcantate Jörn Boysen op Tweede Advent 
Zondag 10 december, tweede zondag van de Advent, voert het 
Haags barokensemble Musica Poëtica in de kerkdienst weer 
een cantate uit. Het is een werk van de hand van dirigent Jörn 
Boysen, ´Jauchzet dem Herrn´, gecomponeerd in de stijl van 
Johann Sebastian Bach. Het stuk klonk al eerder in de 
Maranathakerk. Het schrijven van composities in barokstijl is een 
van de specialismen van Jörn Boysen. De dienst begint om 
10.30 uur. Om 10 uur geeft de dirigent een educatieve 
toelichting op het stuk. 
 

Kerstmuziek op zondagmiddag met 
Haags Huisartsenkoor 
Zoals elk jaar is er ook dit jaar een ‘uur muziek in de sfeer van 
Kerst’ op een zondagmiddag voor Kerst. Dit jaar is dat op 
zondag 17 december, van 17 tot 18 uur. Medewerking verleent 
het Haags Huisartsenkoor. De bezoekers kunnen onder 
begeleiding van Bert van Stam bekende kerstliederen 
meezingen. Na afloop is er krentenbrood en glühwein. 
 

Jubileum ‘Maranathakerk 75 jaar’ in 
voorbereiding; ‘kracht van taal’ als 
overkoepelend thema 
In 2024 is het 75 jaar geleden dat de Maranathakerk werd 
gebouwd en in gebruik genomen. Een kleine commissie is 
inmiddels twee keer bij elkaar geweest om dit jubileum voor te 
bereiden. Want zo’n mijlpaal is vanuit verschillende oogpunten 
bezien natuurlijk een cadeautje. Voor de kerk zelf, en ook voor 
de buurt en de stad. 
Het plan is om volgend jaar het hele jaar door op gezette 
momenten het jubileum op de agenda te zetten. Hoogtepunt 
wordt in ieder geval Pinksteren, zondag 19 mei. Pinksteren is 
vanouds de feestdag waarop de stichting van de christelijke kerk 
wordt gevierd. Dat komt goed uit, omdat de werkelijke 

ingebruikneming van de Maranathakerk, half juli, midden in de 
vakantie valt. 
Ook over een inhoudelijk jubileumthema wordt nagedacht. 
Voorlopig is dat ‘taal’, in alle vormen. Aandacht voor de kracht 
van taal als communicatiemiddel in kerk en samenleving is 
hoogst actueel. De laaggeletterdheid in Nederland is 
schrikbarend groot; van de schoolverlaters is een kwart 
functioneel analfabeet. 
Bovendien heeft taal een uitgesproken christelijke connotatie, 
getuige het bijbelverhaal uit Handelingen 8. Daar stelt Filippus 
aan een ambtenaar uit Ethiopië die Jeruzalem bezoekt, de 
beroemde vraag die een gevleugelde uitdrukking is geworden: 
‘Verstaat gij wat gij leest?’ 
Alle reden dus om als kerk ons te verdiepen in de mogelijkheden 
van taal, en daar op creatieve wijze een thema van te maken 
waarmee het jubileumjaar kan worden ingekleurd. Wordt 
vervolgd. 
Jan Goossensen. Reacties: jangoossensen@ziggo   .nl. 
 

Bazaar 2024 op 6 en 7 september 
Komend jaar in het eerste weekeinde van september staat er 
weer een bazaar op de agenda van de Maranathakerk: op 
vrijdag 6 september 15-19 uur en zaterdag 7 september 11-15 
uur. In het voorjaar worden de data van de inleverochtenden 
bekend gemaakt. 
 

Elke vrijdag workshop yoga 
Elke vrijdagavond is er in de Maranthakerk een meditatie 
workshop met verschillende yoga-elementen. Van 19.45 tot 
21l.30 uur. Info en aanmelding bij Cécile de Munnik, 
(070) 360 14 67 (na 19 u.) 
 

Elke woensdag koffieochtend in de tuinzaal 
Wie op woensdagochtend trek in een ‘bakkie’ heeft kan iedere 
week terecht in de Maranathakerk. In de tuinzaal wordt dan een 
koffieochtend gehouden. Vanaf tien uur druppelen de eerste 
gasten binnen. Het gezelschap is gemengd: sommigen komen 
wekelijks, anderen af en toe. De meesten wonen in de buurt. De 
koffieochtend voorziet duidelijk in een behoefte. De tuinzaal is 
geopend van 10 tot 12 uur. De koffie is gratis. 
 
 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, 
2517 HB Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Koster, Centraal Informatiepunt en zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Bert van Stam, organist@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 24 79 50 14 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Menno Horning, m.horning@hetnet.nl 
Tel. 06 20 72 00 83. 
Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 

 


