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Muurschildering in de Laurierstraat 
 

Bomen in de straat – en in de Bijbel 
Bomen spreken tot de verbeelding. Onwrikbaar staan ze in het 
landschap, een toonbeeld van kracht en onverzettelijkheid. 
Bomen zijn ook bakens in de omgeving. Zo kunnen wij de 
Maranathakerk niet meer voorstellen zonder die reusachtige 
plataan aan de straat. 
Op een muur in de Laurierstraat staat een haiku van 
Ria Giskes-Pieters:  
mijn geboortestraat 
alles is kleiner geworden 
behalve de boom 

 
In de Bijbel spelen bomen een belangrijke rol. Ze worden in de 
Bijbel veelvuldig als beeld gebruikt, bijvoorbeeld voor een 
rechtvaardig mens. Zo staat in Psalm 1 dat deze mens zal zijn 
als een boom, geplant aan stromend water. In de Bergrede 
wordt een relatie gelegd tussen de boom en de vruchten: Zo 
brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte 
boom brengt slechte vruchten voort (Matteus 7: 17). Kortom: aan 
de vruchten kent men de boom. 
Een bekend beeld uit de christelijke traditie is de levensboom, 
die we onder meer terugvinden in Genesis en Openbaring. De 
vraag is wat dit beeld precies betekent en of er een rode lijn valt 
te ontdekken in de wijze waarop de Bijbel over bomen spreekt. 
In de kerkdienst van zondag 3 september staan bomen centraal. 
U kunt zingen over bomen, bomen leren tekenen of meer horen 
over de betekenis van bomen in de Bijbel. Hieronder staat een 
aankondiging van deze dienst. 
 

Groene kerkdienst op 3 september 
De werkgroep Groene kerk organiseert op zondag 3 september 
een bijzondere kerkdienst rond het thema bomen. De opzet van 
de dienst is gebaseerd op een Dienst in Vieren zoals die in het 
verleden in de Maranathakerk plaatsvond. 
De dienst bestaat uit twee delen: allereerst een interactief 
gedeelte met een keuze uit drie workshops verspreid over het 
gebouw en vervolgens een gezamenlijke afsluiting met een korte 
viering in de kerkzaal. 
Het interactieve gedeelte bestaat uit de volgende workshops: 
• Zingen over bomen; een gelegenheidscantorij o.l.v. 
Jorina van Bergen en Bert van Stam studeert het lied Leven als  

 

 
 

De majestueuze plataan voor de Maranathakerk 

 

de bomen in (tekst: Hans Bouma, muziek: Louis van Dijk). 
Locatie: kerkzaal.  
• Bomen tekenen o.l.v. Frouckje van der Wal. Voor het 
boek Een traan is als een bos van Mirjam van der Vegt maakte 
zij diverse tekenopdrachten, voor het boek Leren van bomen. 50 
Bijbelse meditaties van dezelfde auteur maakte zij de 
tekeningen. Deze workshop is ook geschikt voor kinderen. 
Locatie: tuinzaal.  
• In gesprek over bomen in de Bijbel; o.l.v. ds. Mark van 
der Laan. Locatie: gemeentezaal.  
Het is handig om van tevoren alvast over een keuze na te 
denken, omdat we om 10.30 uur meteen in drie groepen 
uiteengaan. Rond 11:15 uur komen we na het luiden van de klok 
bijeen in de kerkzaal voor een Avondmaalsviering, waarbij de 
gelegenheidscantorij het lied Leven als de bomen zal zingen. 
NB: op deze zondag zal er geen reguliere uitzending via de 
livestream zijn. De afsluitende viering wordt wel uitgezonden. 
ds. Mark van der Laan 
 
 

Even voorstellen: Oelvy Orie 
 

‘Een intieme, gemoedelijke gemeenschap’ 
 

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben 
voor de Maranathakerk. 
 

Oelvy Orie: 
‘Mijn 
voornaam 
komt van 
Olivia, de 
kraamzuster 
in het 
ziekenhuis in 
Paramaribo 
die geholpen 
heeft bij mijn 
geboorte. Ze 
was een non, 
een 
religieuze, en 

het was gewoonte dat deze vrouwen de moeders vroegen de 
baby hun naam te geven. Helaas heb ik nooit meer contact met 
mijn naamgeefster gehad. 
Mijn ouders waren moslims. Traditioneel, vijf keer per dag 
bidden. Maar ze hebben me naar een rooms-katholieke school 
gestuurd en met mijn protestantse buurmeisjes ging ik mee naar 
hun kerk. Mijn ouders vonden dat goed. Als middenstanders 
waren ze ruimdenkend. Mijn vader was kleermaker en in de 
winkel kwamen klanten van allerlei soort. God is overal, zeiden 
ze. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit samen met hen naar de 
moskee ben geweest. Ze lieten me vrij en hebben me nooit 
gedwongen voor iets te kiezen. Dwang, dat is zonde, zeiden ze.  



 

Als je maar blijft geloven, was hun leefregel. Nou, dat heb ik 
gedaan.  
Op mijn zeventiende ben ik naar Den Haag gekomen. In De 
Posthoorn spelde ik de personeelsadvertenties. Wat een banen! 
Welgeteld vierendertig jaar heb ik gewerkt bij wat eerst de 
Postcheque- en Girodienst heette, aan het Spaarneplein. Later 
is dat de Postbank en nog later de ING geworden. Een fijne 
werkomgeving, aardige collega’s. We waren als broers en 
zussen van elkaar. 
Van Den Haag ben ik echt gaan houden. Een mooie, groene 
stad. Dat komt goed uit, want ik houd van wandelen. 
De Maranathakerk heb ik ontdekt via de maandelijkse 
koffieconcerten op woensdag. Ook de gemeentemaaltijden heb 
ik bezocht. Ik ben deze kerk gaan waarderen vanwege de 
gastvrijheid die ze uitstraalt en die ik zelf ook ondervind. Het is 
een intieme, gemoedelijke gemeenschap. Ook op zondag kom ik 
hier graag. De kerkdiensten zetten me aan het denken. Ze raken 
me. Iedere keer neem ik iets mee: een gedachte, een ervaring. 
En ik kom natuurlijk voor de muziek. Van muziek wordt een 
mens toch blij! Dankzij mijn man bezoek ik ook nog wel eens 
een katholieke kerk, maar nergens wordt zoveel gezongen, en 
met zoveel plezier, als bij protestanten.’ 
 

Bij de diensten in september 
Aan de dienst van 17 september werkt Eduard Preda mee, de 
Haagse pianist die eerder in de Maranathakerk heeft gespeeld, 
bij kerkdiensten en als solist op zondagmiddagconcerten. 
Op zondag 17 september is er ook na de dienst een 
gemeentelunch. Nadere informatie volgt. 
 

Geen meeleeskring in september 
In verband met een bijeenkomst in Den Haag waaraan ik samen 
met collega-predikanten deelneem, gaat de meeleeskring in 
september niet door. De eerstvolgende meeleeskring is op 
dinsdagmiddag 10 oktober, aanvang 15.00 uur. (MvdL) 
 

Jan Hoegee: ‘Vereerd om vaker in de 
Maranathakerk te kunnen spelen’ 
Jan Hoegee, die vanaf deze maand samen met Lieuwe de Jong 
regelmatig zal invallen voor organist Bert van Stam, stelt zich 
hieronder voor. 
 

Ik ben Jan Hoegee, 53 jaar, getrouwd met Helene en samen 
hebben we drie lieve dochters. Ik ben geschoold als chemicus 
en natuurkundige en al jaren werkzaam bij TNO. Op dit moment 
ben ik er verantwoordelijk voor zonne-energie research. 
Ooit wilde ik eigenlijk muzikant worden en heb daarom, als een 
uit de hand gelopen hobby, ruim tien jaar geleden mijn 
orgeldiploma aan het conservatorium Rotterdam behaald. Uit die 
tijd ken ik Bert van Stam. Op dit moment rond ik mijn studie 
master of music af aan het conservatorium in Tilburg.   
Al vanaf mijn vijftiende begeleid ik de gemeentezang tijdens 
kerkdiensten. Daarbij maakt het mij niet zo zeer uit welke 
achtergrond de gemeente kent. Zo speelde ik in protestantse, 
lutherse, katholieke en ook evangelische diensten. Het meest 
voel ik me thuis bij een gemeente die kwaliteit waardeert: 
muzikale, liturgische en theologische kwaliteit.  
Ik voelde me een tijd lang zeer op mijn plek in de Lutherse 
Gemeente van Leiden. Ik mocht er een fraai achtiende-eeuws 
orgel bespelen en er was waardering voor muziek. Helaas is die 
gemeente gestopt. Op dit moment speel ik enkele malen per 
maand in de Oranjekerk in Rotterdam en val daarnaast her en 
der in.  
Vorig jaar vroeg Bert me een keer in te vallen. Ik heb dat zeer 
gewaardeerd en ben dan ook vereerd om nu wat vaker in de 

Maranathakerk te kunnen spelen en begeleiden bij de 
erediensten. 
Met muzikale groet, Jan Hoegee 
 

Workshop meditatie op 
vrijdagavond weer van start 
Eventjes alles loslaten en de stilte in jezelf verdiepen. Vanaf 
vrijdagavond 8 september gaat de meditatieworkshop weer van 
start. We beginnen iedere bijeenkomst eerst met het losmaken 
van het lichaam, met aandacht voor de ademhaling, gevolgd 
door een heerlijke ontspanning.  
Bij het mediteren maken we gebruik van verschillende 
technieken, zoals mantra`s, concentratie op de ademhaling of 
het langzaam beleven van stilte. We sluiten af met inspirerende 
muziek.  
Wekelijks op vrijdag van 20 tot 21 uur in de Maranathakerk. 
Toegang: per keer € 2 . 
Kom in loszittende warme kleding en neem pen en papier mee. 
Inloop vanaf 19.45 uur. 
Opgeven bij: Cécile de Munnik, (070) 360 14 67, na 19 uur. Mail: 
maranathameditatie@gmail.com. 
 

Cultureel programma: Rabbijn Awraham 
Soetendorp en concert Baroque Bicolore 
Dinsdag 19 september, 20 u. Lezing door rabbijn Awraham 
Soetendorp. In zijn memoires, Levenslessen van een rabbijn, 
blikt hij terug op zijn veelbewogen leven. Hij is getekend door de 
Tweede Wereldoorlog, maar verdriet en woede hebben nooit de 
overhand gekregen. Bij alles wat hij deed, dicht bij huis en in 
internationaal verband, is hij een optimistisch, hoopvol mens 
gebleven. Toegang € 5. 
Zondag 24 september, 17-18 u. Barok liedrecital door duo 
Baroque Bicolore. Sonja Gruys, zang en blokfluit, Laura 
Hölzenspies, piano. Toegang vrij, collecte. 
 

Dank voor ontvangst bij uitreiking lintje 
De hartelijke ontvangst ter gelegenheid van mijn Koninklijke 
onderscheiding op 26 april j.l. heeft mij zeer geraakt en bevestigt 
welk een waardevolle gemeenschap de Maranathakerk vormt. 
Grote dank daarvoor, Maarten van der Schaft 
 

 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraaat 156, 
2517 HB Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Koster, Centraal Informatiepunt en zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Bert van Stam, organist@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 24 79 50 14 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Marja Korving, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl. (070) 363 08 89 
Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 

 

 

Kerkdiensten september 2023 
Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.  
 

Zondag 27 augustus ds. Rob van Essen, Delft 
Zondag 3 september ds. Mark van der Laan, dienst in vieren 

Zondag 10 september ds. Bert Kuipers, Rotterdam 
Zondag 17 september ds. Mark van der Laan, gemeentelunch 
Zondag 24 september ds. Erika van Gemerden 
 


