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Bert van Stam publiceert 
zijn Maranatha-koralen 
Bert van Stam is behalve organist ook componist. Dit najaar kan 
een droom van hem in vervulling gaan, de publicatie van vier 
bundels met koraalbewerkingen die de afgelopen jaren in de 
Maranathakerk zijn ontstaan. Hij heeft ze daarom de Maranatha-
koralen genoemd. Een foto van het kerkinterieur, een 
reproductie van het fraaie schilderij van Tamara Giesberts dat in 
de hal hangt, siert de omslagen. De Maranatha-koralen worden 
uitgegeven bij muziekuitgeverij Boeijenga in Leeuwarden. 
De vier bundels hebben de volgende indeling. 1. Voorspelen en 
begeleidingen bij Geneefse melodieën; 2. Voorspelen en 
begeleidingen bij klassieke melodieën; 3. Voorspelen en 
begeleidingen bij twintigste-eeuwse melodieën; 4. Concertante 
liedbewerkingen. 
 

Jona – de profeet in de vis 

 
 
Marc Chagall, Jonah Against a Blue Background (1972) 
 

Op zondag 15 oktober en zondag 22 oktober lezen we in twee 
zondagen het Bijbelboek Jona met elkaar. Het is een tot de 
verbeelding sprekend verhaal over een profeet die zijn roeping 
om naar Nineve te gaan eerst probeert te ontlopen, die van een 
schip wordt gejonast en vervolgens drie dagen in de buik van 
een grote vis zit waar hij een psalmgebed bidt. Wanneer de vis 
hem weer op het droge uitspuwt, gaat hij alsnog naar Nineve. 
Daar aangekomen is deze heethoofdige profeet vervolgens 
verontwaardigd wanneer hij leert dat God genadiger is dan hij 
gedacht had. 
Het wonderlijke verhaal eindigt vervolgens als enige Bijbelboek 
met een vraag. Tegen die tijd ben je als lezer al door een 
rollercoaster van beelden en emoties gegaan. Die beelden 
moeten wel ontsleuteld worden, wil het verhaal tot spreken 
kunnen komen. Dat gaan we verspreid over deze twee 
zondagen doen. Op zondag 15 oktober lezen we Jona 1 en 2, 
op zondag 22 oktober sluiten we af met Jona 3 en 4. 
Waar we doorgaans op zondag fragmenten uit twee 
Bijbelboeken horen, lezen we nu in twee zondagen een heel 
Bijbelboek. Dat geeft de kans om ook eens een afgerond 
verhaal met elkaar te lezen en zicht te krijgen op de 
overkoepelende boodschap van een boek. Dit fenomeen wil ik 
jaarlijks terug laten komen, er zijn genoeg boeken en brieven in 
de Bijbel die relatief kort zijn en eenvoudig in twee diensten te 
lezen zijn.  

Wanneer we over het boek Jona in gesprek zijn, komen we al 
gauw over het Nieuwe Testament te spreken. Want het is Jezus 
zelf die bijvoorbeeld in Matteus 12: 38-42 Zijn weg spiegelt aan 
de weg die Jona ging. Wanneer Jezus naar een teken wordt 
gevraagd, antwoordt Hij: ‘Zoals Jona drie dagen en drie nachten 
in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie 
dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.’ 
Het verhaal van Jona werpt dus ook licht op het paasverhaal. 
Kortom: alle reden om dit boek eens volledig en nauwkeurig met 
elkaar te lezen.  

Meeleeskring  
Op dinsdagmiddag 10 oktober komen we weer samen voor de 
meeleeskring (aanvang 15 uur). In deze meeleeskring lezen we 
alvast het hele Bijbelboek Jona. Het duurt ruim tien minuten om 
het boek helemaal te lezen, dus dat is prima te doen. Door het 
verhaal helemaal te lezen, krijg je alvast zicht op de structuur 
van het boek. Dan zie je bijvoorbeeld dat het boek uit twee delen 
bestaat en ontdek je dat het antwoord op de afsluitende vraag al 
in het verhaal besloten ligt. Kortom: je legt een goede basis om 
het verhaal in de komende twee zondagen goed te kunnen 
ontsleutelen.  

Afwezigheid 
Van 16 tot en met 20 oktober ben ik wegens vakantie afwezig. 
Bij dringende zaken kan in die dagen contact opgenomen 
worden met ds. Jacob Korf, tel: 06 46 01 77 88, 
e-mail: jacobkorf@ziggo.nl.  
ds. Mark van der Laan 
 
 

Even voorstellen: Menno Horning 
 

’Een kerk waar je op adem kunt komen 
is een grote luxe’ 
 

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben 
voor de Maranathakerk. 

Menno 
Horning: ‘Ik 
heb werktuig- 
bouw en 
bedrijfskunde 
gestudeerd 
en heb 
gewerkt bij 
de Nationale 
Investerings 
Bank en het 
ministerie 
van 
Economische 
Zaken. 

Energiepolitiek, innovatie, dat soort zaken. Vier jaar heb ik voor 
het ministerie op de ambassade in Duitsland gewerkt, begin 
jaren negentig, net toen de Muur gevallen was. Ik heb in die tijd 
met eigen ogen gezien wat er gebeurt in een land zoals de DDR, 
waar repressie het leven had beheerst. De leiding hield iedereen 
in de gaten, alle creativiteit werd gesmoord. 
Voor iedere organisatie, groot of klein, geldt dat ze het beste 
functioneert als er maximale ontspanning is en iedereen om zijn 
of haar kwaliteiten wordt gewaardeerd. Dat geldt net zo goed 
voor een kerk. 
Na terugkomst in Den Haag zijn we in het Statenkwartier gaan 
wonen en lid geworden van de Zorgvlietkerk. Toen deze kerk 
werd gesloten, zijn we een tijdje zoekend geweest. Meegaan 
met de voorgestelde schaalvergroting, daar zagen we tegen op. 
Uiteindelijk zijn we lid geworden van de Maranathakerk. Beide 
kerken zijn vergelijkbaar, qua grootte en ook wat stijl betreft. 
Ik waardeer de Maranathakerk om de weldadige sfeer van een 
kleinere geloofsgemeenschap. Je kent elkaar. Alles werkt mee: 
een plezierig gebouw, een jonge predikant, verzorgde diensten 
met een goede verkondiging, uitstekende muziek en een 
stimulerende verbinding tussen het evangelie en de 
maatschappij. 
Veel mensen lopen dagelijks in een tredmolen. Een kerk als 
deze, met haar uitgesproken identiteit, biedt bezoekers de  



 

Kerkdiensten oktober 2023 
Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.  
 
Zondag 24 september ds. Erika van Gemerden 
Zondag 1 oktober  ds. Renske Oldenboom, met cantate 
Zondag 8 oktober  ds. Ad Alblas, Leiden. Schrift en Tafel. 
Zondag 15 oktober  ds. Mark van der Laan 
Zondag 22 oktober  ds. Mark van der Laan 
Zondag 29 oktober  ds. Robert Jan Bakker, Amsterdam 

 
 

ruimte om vrijheid van denken te ervaren. Een kerk als plaats 
van bezinning waar je op adem kunt komen, dat is toch een 
grote luxe.’ 
 

Musica Poëtica voert Bachcantate 
uit, ‘Widerstehe doch der Sünde’ 
In de dienst van 1 oktober voert het barokensemble Musica 
Poëtica onder leiding van Jörn Boysen een cantate uit van 
Johann Sebastian Bach, Widerstehe doch der Sünde, BWV 54. 
Het is een kort stuk, daterend uit 1715. De tekst van dichter 
Georg Christian Lehms gaat in barok vocabulair tekeer tegen de 
zonde en de verleidingen van Satan, het is een dreigende 
waarschuwing, die in schrille beelden en kleuren een 
intimiderend beeld van het kwaad schetst. Na twee aria’s en een 
recitatief volgt het slotkoraal, waarin de liefde tot Jezus 
bezongen wordt. 
Qua vorm is de tekst een specimen van de ‘moderne', naar 
Italiaanse operalibretti gemodelleerde ‘cantate' die, met haar 
recitatieven en aria's op vrij gedichte teksten, volgens de 
theoloog Erdmann Neumeister de ouderwets gevonden 
Kirchenmusik met haar bijbelteksten en kerkliederen (koralen) 
had moeten vervangen. 
Dirigent Jörn Boysen vertelt voor de dienst, vanaf 10 uur, in de 
gemeentezaal enkele wetenswaardigheden over het stuk. 
 

Koffieconcert: Franse chansons 
In de serie koffieconcerten op de eerste woensdag van de 
maand komt vanochtend chansonnier Frank Panhuyzen. Hij 
zingt bekende Franse chansons en romantische eigen 
composities. Hij begeleidt zichzelf op de gitaar. 
Woensdag 4 oktober, 10-12 uur. Toegang en koffie gratis. 
 

Lezing huisarts Dick Kruijthoff over 
onderzoek naar ‘gebedsgenezing’ 
Deze maand  is dr. Dick Kruijthoff uit Bleskensgraaf in de 
Maranathakerk te gast. Tot voor kort was hij er huisarts. Hij komt 
vertellen over zijn opzienbarende onderzoek naar ‘genezing 
naar gebed’, waarop hij dit voorjaar promoveerde aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. 
Gebedsgenezing is een woord dat gemakkelijk tot 
misverstanden kan leiden, aldus Kruijthoff. Van de elf 
ziektegevallen die hij heeft onderzocht (uit een grotere groep 
patiënten die zichzelf had aangemeld) was er in tien gevallen 
sprake van een ‘plotselinge genezing na gebed’. Het ging daarbij 
vooral om patiënten met een ernstige chronische ziekte. 
Kruijthoff: ‘De deelnemers aan mijn onderzoek werden meestal 
‘in het verborgene’ genezen. Anderen genazen tijdens een 
gebedsdienst. Het gevaar dat daar op de loer ligt is die van het 
‘geclaimd geloof’: als je niet geneest, geloof je niet genoeg. 
Maar zo werkt het naar mijn mening niet. Het doet wat met zieke 
mensen als ze niet, zoals gehoopt, gezond maar nog steeds 
ziek huiswaarts moeten keren. Toch is dat hoe het gaat in de 
meeste gevallen; er worden maar heel weinig mensen na gebed 
genezen. En de mensen achter de casussen die ik heb 
onderzocht voor mijn promotieonderzoek waren niet eens 
allemaal echt gelovig.’ 
Kruijthoff heeft naar aanleiding van zijn onderzoek een advies 
aan zijn collega-artsen. 
‘Als (huis)arts denk je meestal in wetenschappelijke termen. 
Termen van voorspelbaarheid en herhaalbaarheid. Als je 
bijvoorbeeld de diagnose ‘longontsteking’ stelt, dan weet je dat 
die in veel gevallen klopt en dat antibiotica tachtig procent kans 
op genezing biedt. Gebedsgenezing valt niet in die hokjes in te 
passen; het is niet voorspelbaar en niet herhaalbaar. Toch 

gebeurt het. Maar grillig. Soms wel en vaak niet. Zo zijn er wel 
meer dingen die wij als medici niet begrijpen maar die toch 
gebeuren. 
Het is ook mijn ervaring als huisarts dat je regelmatig een patiënt 
in je spreekkamer ziet die je iets vertelt wat je niet begrijpt of 
waarvan je denkt: ‘Wat moet ik ermee?’ Je hebt dan de neiging 
om het te negeren of te denken dat het om een zeldzaam geval 
gaat. Daarom vind ik de belangrijkste les uit mijn onderzoek de 
oproep aan (huis)artsen om een open attitude aan te nemen 
naar dat wat je niet begrijpt, wat niet voorspelbaar en niet 
herhaalbaar is.’ 
Dinsdag 24 oktober, 20 uur. Toegang € 5. 
 

Bazaar brengt recordbedrag 
op: netto € 14.645,82 
De bazaar van begin september heeft voorlopig een netto 
bedrag opgebracht van € 14.645,82. Dat is meer dan ooit. De 
laatste volledige bazaar, voor de coronapandemie, bracht in 
2019 duizend euro minder op. 
De opbrengsten van de verschillende afdelingen waren als volgt. 
Bar 1.184,82; boeken 2.310,75; brocante/curiosa 1.040.59; 
huishoudelijke artikelen 812,47; kleding 3.495,06; planten 380,--; 
rad van avontuur 924,64; rommelmarkt, electra 1.654, 26; saté 
506,94; schilderijen 996,86; schoenen 342, 70; speelgoed 
1.146,44; vis 421,84; giften 100,--;oude metalen 170,--. 
Bij elke bazaar blijven er goederen over. Daarvoor wordt een 
goede bestemming gezocht. De niet verkochte kleding is 
gedoneerd aan Pakkie Deftig, een winkel van tweedehands 
kleding van de Kesslerstichting. De overige goederen zijn 
terechtgekomen bij het werk- en leercentrum Maggerzijn van 
Middin, een instelling voor mensen met een beperking. Ten 
slotte is het oude papier opgehaald door Veolia Recycling, 
waarmee de Maranathakerk hartelijke relaties onderhoudt. 
 

Elise Dijkhuizen regelt autodienst 
Elise Dijkhuizen coördineert voortaan de autodienst voor 
mensen om naar de kerk te komen. Ze volgt Marja Korving op, 
die dit werk jarenlang heeft gedaan. Wie slecht ter been is kan 
op de autodienst een beroep doen. Elise Dijkhuizens 
telefoonnummer is 06 40 02 29 37. Alleen ’s avonds bellen. 
 

 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, 
2517 HB Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Koster, Centraal Informatiepunt en zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Bert van Stam, organist@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 24 79 50 14 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Elise Dijkhuizen, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl. 
Tel. 06 40 02 29 37 (´s avonds) 
Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 

 


