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Koffieconcerten met Frank Panhuyzen 
en gelauwerde concertpianist René Rakier 
Er zijn deze maanden weer koffieconcerten op 
woensdagochtend. Op 5 juli speelt chansonnier en 
liedjesschrijver Frank Panhuyzen de sterren van de hemel met 
zijn akoestische gitaar en gouden stem. Met zijn muziek neemt 
hij ons mee naar de Franse jaren zeventig. 
Op 2 augustus komt een eminente Haagse pianist, René Rakier, 
met een programma van klassieke muziek. René Alphons 
Rakier (88) is een Nederlandse organist, pianist, componist en 
muziekhistoricus. In zijn werkzame leven heeft hij opgetreden 
met vele bekende orkesten. 
De muzikale koffieochtenden zijn van 10 tot 12 uur. De toegang 
is vrij. 
 

In memoriam Chris de Zwart: zorgzaam 
en onverwoestbaar optimistisch  
Op 26 mei jl. is op 92-jarige leeftijd Christiaan de Zwart 
overleden, echtgenoot geweest van Tonny de Zwart-Roos. Chris 
woonde aan de Conradkade. Boven de rouwkaart staan de 
woorden uit Psalm 23: De Heer is mijn Herder. Boven de 
rouwkaart staat tevens: ‘Geleefd en gestorven in Gods 
Goedheid’. De dankdienst voor zijn leven vond plaats op vrijdag 
2 juni in de Maranathakerk, waarna Chris naar zijn laatste 
rustplaats op begraafplaats Oud Eik en Duinen werd gebracht. 
Chris was decennialang een vertrouwd gezicht in de 
Maranathakerk. 
Bij mij komen er enkele kenmerkende beelden boven als ik aan 
hem denk. Ik zie hem binnenlopen met twee blikken soep voor 
de voedselbank, die hij trouw zondag na zondag meenam. Ik zie 
hem binnenlopen bij de receptie die onlangs voor Maarten van 
der Schaft gehouden werd. Een receptie waar Chris aanwezig 
was, zoals hij eigenlijk altijd aanwezig was bij activiteiten in onze 
kerk. Ik zie Chris ook helpen bij het opruimen van de kopjes van 
het koffiedrinken na de dienst, enkele weken voor zijn overlijden 
nog voor het laatst. 
Tot het einde toe kenden wij Chris als iemand die altijd bereid 
was om te helpen en zo heeft hij ontzettend veel voor de 
Maranathakerk betekend. Voor zichzelf was Chris hard en 
veeleisend. Zijn hele leven heeft hij ontzettend hard gewerkt, 
letterlijk van jongs af aan. Het containerbedrijf gebroeders Chr. 
en A. de Zwart was zijn trots en zijn levenswerk, het bedrijf waar 
hij als oprichter en oud-directeur aan verbonden was. 
In de dankdienst lazen we 1 Korintiërs 13, het loflied op de liefde 
uit de Bijbel. Het zijn de bekende woorden over geloof, hoop en 
de liefde, maar de grootste daarvan is de liefde. Zonder de liefde 
is alles wat we doen tevergeefs. Want wat blijft, is de liefde. De 
liefde die gegeven en ontvangen is in het leven. Zo blijft ook de 
liefde die Chris aan zijn familie en de mensen om hem heen 
heeft gegeven. Die liefde heeft hen mede gevormd tot wie zij zijn 
en leeft in hen voort. Zijn familie is dankbaar voor zijn 
onverwoestbare optimisme en zijn zorgzaamheid. Zij zullen hem 
intens missen. Wij vertrouwen zijn dochters Mieke en Chris, zijn 
schoonzoon Wahid en de kleinkinderen toe aan de Herder van 
Psalm 23. Dat Hij hen draagt, nu zij zonder hun vader, 
schoonvader en opa verder moeten.  
ds. Mark van der Laan  
 

Meeleeskring op 8 augustus  
Op dinsdag 8 augustus is er om 15.00 uur weer een 
meeleeskring. We lezen die middag het verhaal over de storm 
op het meer uit het Matteüsevangelie (Matteüs 14: 22-33). Dit is 
de tekst die in de dienst van zondag 13 augustus centraal zal 

staan. Weet u van harte welkom met elkaar alvast deze tekst te 
lezen en te bespreken.  
ds. Mark van der Laan 
 
 

Even voorstellen: Jos Boel 

 

‘Ik vind hier rust en ruimte’ 
 

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben 
voor de Maranathakerk. 

Jos Boel: ‘Ik 
ben kapper, 
van vrouwen 
en mannen. 
Begin dit jaar 
ben ik 
gestopt. Dit 
werk brengt 
met zich mee 
dat je veel 
mooie en ook 
aangrijpende, 
persoonlijke 
verhalen 
hoort. Ik denk 

erover een aantal te publiceren. Als je niet goed kunt 
communiceren en alleen maar knipt, is het een saai beroep. 
Maar als je goed kunt luisteren, en dat probeer ik, dan is het 
prachtig werk. Ik heb me voor mijn uiteenlopende cliënten altijd 
een soort zielenherder gevoeld. 
Ik kan van mezelf zeggen dat ik religieus ben vanaf mijn 
geboorte. Ik herinner me een ervaring in familiekring, ik moet 
toen vijf geweest zijn, dat in de tuin van mijn grootouders een 
gevoel van vrede over me neerdaalde. Ja, dacht ik, er is meer 
tussen hemel en aarde. Mijn moeder heeft toen een besluit 
genomen dat ik achteraf wijs kan noemen. Ik duw je niet een 
bepaalde richting op, zei ze. Als je volwassen bent, zoek je zelf 
maar uit wat je wilt. Of je bij een kerk wil horen of niet. Heel 
verstandig van haar, want het woord ‘moeten’ heeft me nooit 
aangesproken. 
Ik heb mijn hele leven regelmatig een kerk bezocht, dat wil 
zeggen met hoogtijdagen. Ik leef vooral met de kerstgedachte, 
de weken van advent die daaraan vooraf gaan. Zo’n reis van 
voorbereiding maak ik van begin tot einde mee. 
Nog niet zo lang geleden hoorde ik midden in de week een 
innerlijke stem: ik ga zondag eens naar de kerk. Maar welke? 
Mijn buurvrouw Ans Fens heeft me toen geadviseerd naar de 
Maranathakerk te gaan. Die eerste keer heeft me goed gedaan. 
Ik vind hier rust en ruimte. Het is de open sfeer die een gevoel 
van verbondenheid met anderen geeft. Ik ervaar hier ook 
bemoediging. Ik ben blij dat ik hier ben terecht gekomen. Ik 
verwacht dat ik hier echt mijn plaats vind en me ook meer voor 
de kerk kan inzetten.’ 
 

Samenvatting beleidsdag: hoe willen we 
dat de Maranathakerk er in 2030 uit ziet? 
Op een zonnige zaterdag in april kwam de kerkenraad samen 
om na te denken over de koers van de Maranathakerk in de 
komende jaren. Op zondag 4 juni gaf ik na de dienst een korte 
presentatie over de uitkomsten van deze beleidsdag. Ik geef u 
graag een samenvatting van wat ik toen in vogelvlucht verteld 
heb.  
We hebben allereerst met elkaar nagedacht over wat de 
wijkgemeente van de Maranathakerk nu kenmerkt en wat we 
willen behouden of versterken voor de toekomst. We 
omschreven de Maranathakerk als een kerk met een gebouw 
dat mensen tot rust en verstilling kan brengen en met een 
gemeenschap waarin er alle ruimte is voor ontmoeting en 
verdieping. Het is een plaats van geloof, hoop en liefde, een 
plaats van vieren en rituelen, een plaats ook waar mensen 
gevoed worden tot dienst aan de samenleving. Vervolgens 
hebben we die middag een stip in 2030 gezet. Hoe zouden we 
willen dat de Maranathakerk in 2030 eruit ziet? In het gesprek  
hierover kwamen drie beelden / kernwoorden naar voren, die 
elkaar deels overlappen en aanvullen: 



 

• Een bijenkorf; een open kerk waar het doordeweeks 
een komen en gaan is van mensen voor allerlei activiteiten, met 
op zondag een kerk met bezoekers van verschillende 
generaties. 
• Een zichtbare kerk: een kerk die voor mensen in de 
stad zichtbaar en vindbaar is als inspirerende ruimte in de stad 
en als plek van inspiratie en bezinning. De Maranathakerk is 
voor velen nog een onontdekte parel, waar we graag meer 
mensen mee kennis laten maken. 
• Een financieel draagkrachtige kerk; een kerk met 
voldoende mensen en middelen, met een waaier aan activiteiten 
waarmee we mensen kunnen laten proeven van de rijkdom en 
inspiratie van de christelijke traditie.  
 

Naar aanleiding van deze oogst formuleerden wij vervolgens 
twee speerpunten, waaraan de kerkenraad enkele actiepunten 
heeft gekoppeld. 
1: Een zichtbare kerk; een kerk die letterlijk meer zichtbaar is in 
de stad, met als actiepunten: 
 Er is een voortuincommissie ingesteld: de 
Maranathakerk ligt wat verscholen in de wijk en straat. Door de 
hoge heg aan de voorkant en de bescheidenheid van het 
gebouw kunnen mensen de kerk ongemerkt voorbijlopen. We 
zoeken gemeenteleden die in de voortuincommissie willen 
meedenken over de vraag hoe we de kerk aan de straatkant met 
enkele eenvoudige ingrepen herkenbaarder en beter zichtbaar 
kunnen maken (zonder dat we het voorterrein volledig opnieuw 
herinrichten, het kinderdagverblijf maakt namelijk ook gebruik 
van de voortuin).  
 Er is een communicatiecommissie ingesteld: we 
zoeken ook gemeenteleden die willen meehelpen om de 
Maranathakerk zichtbaarder te maken in de (sociale) media en 
die willen meedenken over een overkoepelend 
communicatiebeleid van de Maranathakerk.  
 

2: Een aansprekende kerk; juist ook voor jongere generaties en 
gezinnen, met als actiepunten: 
 Het (her-)starten van diensten met de kinderen; 
diensten waarin de kinderen niet naar de kindernevendienst 
gaan, maar waarin de kleine en grote kinderen samen vieren. 
Hiermee willen we in 2024 starten met in eerste instantie vier 
diensten per jaar. De predikant bereidt deze diensten samen 
met de leiding van de kindernevendienst voor. 
 Gesprekken van de predikant met de jongere 
generaties binnen de Maranathakerk (20-50 jaar) over hun 
wensen op het gebied van de inhoud, de gebruikte taal en 
rituelen in de eredienst en hun wensen wat betreft mogelijke 
onderwerpen voor leerhuizen en kringen.  
 In 2024 starten met themadiensten over onderwerpen 
die voortkomen uit de gespreksronde met de jongere generaties. 
 Starten met een liturgische herbezinning; met als 
aandachtspunten onder meer de liederen en de taal, met een 
voorkeur voor hertalingen die aansluiten bij deze tijd. Dit zal 
geagendeerd worden in de liturgiecommissie.  
NB: in 2024 bestaat de Maranathakerk 75 jaar! Als kers op de 
taart is er dus ook een jubileumcommissie ingesteld. Mocht er 
een commissie zijn waarvoor u zich wilt inzetten (en heeft u ons 
dat nog niet laten weten), geeft u dat dan gerust aan mij of aan 
een lid van de kerkenraad door.  
ds. Mark van der Laan 

Bert van Stam speelt minder, Lieuwe de Jong 
en Jan Hoegee nemen diensten over 
Beste gemeenteleden,  
Per 1 augustus treed ik in dienst van de Oud-Katholieke 
parochie van Utrecht, om in een deel van het jaar in de 
zondagse vieringen in de St.-Gertrudiskathedraal te spelen. Ik 
zie daar naar uit, maar blijf ook graag verbonden aan de 
Maranathakerk. Daarom heb ik gevraagd mijn aanstelling in de 
Maranathakerk te verminderen tot de helft van het aantal 
diensten. Wij blijven elkaar dus ontmoeten! Het spelen van de 
overige diensten wordt opgevangen door Lieuwe de Jong en Jan 
Hoegee, die ook vorig jaar al een keer is ingevallen. Verder 
verandert er niets aan mijn betrekking in de Maranathakerk, ik 
blijf dus aanspreekpunt voor zaken rond muziek en het orgel. 
Vriendelijke groeten, 
Bert van Stam 
 

Reisje naar Den Bosch: ‘Opvallend hoe in 
de bus iedereen druk aan het praten was’ 
Het gemeentereisje naar Den Bosch op 10 juni zou een hete 
dag worden, maar in restaurant Cinq waar we een goed 
verzorgde lunch gebruikten was het aangenaam koel, zelfs zo 
fris dat sommigen een sjaal omknoopten. Die kon weer af toen 
we naar het Noordbrabants Museum wandelden, het hoofddoel 
van de reis. Bijgestaan door twee gidsen ontdekten we daar de 
vele schatten, onder andere schilderijen van Vincent van Gogh, 
aan wie toevallig enkele dagen later in de Maranathakerk een 
middag zou worden gewijd. 
Na het gemeenschappelijke programma was het in de stad nog 
een uur ‘vrij spelen’, voordat de bus weer vertrok. In die tijd was 
er alle gelegenheid om de kathedraal te bezoeken, een Bossche 
bol te verorberen of op een terras aan het bier te gaan. 
Als reiscommissie hopen we een aantrekkelijk programma te 
hebben gepresenteerd. De foto’s die Henk Wagenaar heeft 
gemaakt en die later in het jaar nog eens op een zondag worden 
vertoond, laten inderdaad opgetogen en blije mensen zien. Een 
deelnemer met ervaring in het organiseren van groepsreizen zei: 
‘Opvallend hoe in de bus iedereen druk met elkaar in gesprek 
was. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.’ 
Jan Goossensen 
 
 

Colofon 

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraaat 156, 
2517 HB Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Koster, Centraal Informatiepunt en zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Bert van Stam, organist@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 24 79 50 14 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Marja Korving, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl. (070) 363 08 89 
Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 

 

 

Kerkdiensten juli-augustus 2023 
Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.  
 

Zondag 25 juni  ds. Rob van Essen, Delft 
Zondag 2 juli  ds. Marjanke van der Horst, S&T 
Zondag 9 juli  dhr. Thomas Kraan, Utrecht 
Zondag 16 juli  ds. Mark van der Laan 
Zondag 23 juli  ds. Erika van Gemerden 
Zondag 30 juli  ds. IJjo Akkerman 
Zondag 6 augustus ds. Wilna Steenbergen, S&T 
Zondag 13 augustus ds. Mark van der Laan 
Zondag 20 augustus ds. IJjo Akkerman 
Zondag 27 augustus ds. Rob van Essen, Delft 
 


