
VERWELKOMING 

 

Allen staan 

v: Gemeente, draag Felix die gedoopt is in uw gebeden 

en ga met hem de weg van het Koninkrijk. 

a: WELKOM, KIND VAN GOD 

 WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS, 

 WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN. 
 

GEDICHT 
 

LIED ‘May God’s sheltering wings’ 
Tekst: 

May God’s sheltering wings, 

her gathering wings protect you. 

May God’s nurturing arms, 

her cradling arms sustain you, 

and hold you in her love, 

and hold you in her love.  
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 
 

MEDEDELINGEN  
 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK  

Improvisatie over het slotlied 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d. .... zo bidden wij: 

a. HEER, HOOR ONS GEBED 
 

ONZE VADER 
 

SLOTLIED 903: 1, 2, 6 (staande) 

‘Zou ik niet van harte zingen’ 
 

UITZENDING en ZEGEN 

a: AMEN 
 

SLOTMUZIEK  

Sortie 7, Allegro, uit  L’Organiste, César Franck 
 

UITGANGSCOLLECTE 
 

Bestemming collectes 

(U kunt desgewenst ook per bank een bedrag overmaken.) 
 

Eerste collecte, in de dienst: 

Voor Kerk in Actie, een project in Ghana. 

Toelichting. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het 

noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het 

belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die ook investeren in 

contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de 

Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en 

jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor 

een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 88 

(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Ghana’.  

 

Tweede collecte, bij de uitgang: 

Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de 

energietransitie van het gebouw. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 00 

(PGG Maranathakerk), o.v.v. ‘Energietransitie’. 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

13 augustus 2023, tiende zondag van de zomer 

voorganger: ds. Mark van der Laan 

organist: Lieuwe de Jong 

ouderling: Erika van Gemerden 

diaken: Cécile de Munnik 

koster: Henk Teutscher 

 

 

 

 
 

WELKOM en Calendarium 

 

AANVANGSMUZIEK 

1 Quasi allegro; 3 Quasi andante uit L’ Organiste, 

César Franck (1822-1890) 

 

DE VOORBEREIDING 

 

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui  
 

BEMOEDIGING  
 

o. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 

DREMPELGEBED 
 

LIED Psalm 42: 1, 4, 7 

‘Evenals een moede hinde naar het klare water smacht’ 
 

SMEEKGEBED, afgesloten met: 

voorganger: .......... zo bidden wij: 

v.  Heer ontferm U 

a.  HEER ONTFERM U 

v.  Christus ontferm U 

a.  CHRISTUS ONTFERM U 

v.  Heer ontferm U 

a.  HEER ONTFERM U 

v.  Ere zij God in de hoge 

a. EN VREDE OP AARDE 

 VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN 
 

LIED 657: 1, 3, 4 

‘Zolang wij ademhalen’ 
 

DE SCHRIFT 
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6:24-26) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Jona 2: 2-11 (NBV21) 
2De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie 

nachten zat Jona in de buik van de vis. 2Toen begon hij in de buik 

van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden: 

3‘In mijn nood riep ik de HEER aan 

en Hij antwoordde mij. 

Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp – 

U hoorde mijn stem! 

4U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. 

DIENST van SCHRIFT en DOOP 



Kolkend water heeft mij omgeven, 

zwaar sloegen uw golven over mij heen. 

5Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. 

Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen. 

6Het water sneed mij de adem af. 

Muren van water hebben mij omgeven, 

met wier is mijn hoofd omwonden. 

7Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen, 

naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot. 

Maar U trok mij levend uit de dood omhoog, 

o HEER, mijn God! 

8Toen mijn levensadem mij verliet, 

riep ik U aan, HEER, 

en mijn gebed kwam tot U in uw heilige tempel. 

9Zij die armzalige goden vereren, 

verlaten U, trouwe God, 

10maar ik zal mijn stem in dank verheffen 

en U offers brengen; 

mijn geloften los ik in. 

Het is de HEER die redt!’ 

11Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het droge. 

 

LIED 352: 1, 2, 4, 6, 7 

‘Jezus, meester aller dingen’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Matteüs 14: 22-33 (NBV21) 
22Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en 

alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat 

Hij de mensen had weggestuurd. 23Toen Hij hen weggestuurd had, 

ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en 

Hij was daar helemaal alleen. 24De boot was intussen al vele 

stadiën van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de 

tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de 

nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het water. 26Toen de 

leerlingen Hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze 

riepen: ‘Een geest!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen 

sprak Jezus hen aan: ‘Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!’ 

28Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over 

het water naar U toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte 

uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen hij 

voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en 

schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn 

hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je 

getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33De 

leerlingen wierpen zich voor Hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk 

Gods Zoon!’ 
 

LOFZANG 

    Muziek: Bert van Stam 

    
 

UITLEG EN VERKONDIGING 
 

LIED 939: 1, 3 

‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’ 

 

 

DE DOOP 
 

INLEIDING OP DE DOOP  
 

DOOPLIED (staande) 

This little light of mine, vers 1, 2, 3, 6 

 
 

2. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. 3x 

Let it shine, let it shine, let it shine! 

 

3. Even in my home, I'm gonna let it shine. 3x 

Let it shine, let it shine, let it shine! 

 

6. This little light of mine, I'm gonna let it shine. 3x 

Let it shine, let it shine, let it shine! 

 

PRESENTATIE 
 

DOOPGEBED  
 

DOOPBELIJDENIS LIED 340 b (staande) 

‘Ik geloof in God de Vader’ 
 

DOOPGELOFTEN  
Tot de gemeente: 

v: Gemeente, wilt u Felix Abraham Bastiaan van den Berg 

naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u 

hem helpen Christus na te volgen? 

a: JA DAT WILLEN WIJ 

De gemeente gaat zitten. 

 

Tot de doopouder: 

v: Annelies van den Berg, wil je dat Felix Abraham 

Bastiaan van den Berg gedoopt wordt als teken 

van Gods liefde en trouw? 

Wat is daarop jouw antwoord? 

Antwoord: JA DAT WIL IK 
 

v: Beloof je Felix, die aan jou is toevertrouwd, 

met liefde en zorg te omringen? 

Beloof je hem groot te brengen in de geest van het 

evangelie van Jezus Christus  

en hem in liefde trouw te blijven welke weg hij in de 

toekomst ook zal gaan? 

Beloof je zo je kind aan God op te dragen? 

Wat is daarop jouw antwoord? 

Antwoord: JA DAT BELOOF IK 
 

DOOPBEDIENING aan: 

Felix Abraham Bastiaan van den Berg 
 

OVERHANDIGING DOOPKAARS en DOOPBIJBEL  
 



DE AGENDA 
 

Na de dienst. Koffie/thee/limonade in de gemeentezaal. 
 

Na de dienst. In de Voorhof liggen stapeltjes flyers voor de 

bazaar, gebundeld per straat. Bezorgers gevraagd! Het zou 

fijn zijn als de flyers de komende weken huis aan huis 

worden bezorgd (ook in Nee/Ja-bussen). 
 

Woensdag 16 augustus, 10-12 uur. 

Koffieochtend in de tuinzaal. 
 

Zaterdagen 19 en 26 augustus, 10-12 uur. 

Goederen inleveren voor de bazaar. 
 

Kerkdiensten in de komende weken. Zondag 10.30 uur. 

20 augustus, ds. Marjanke van der Horst. 

27 augustus, ds. Rob van Essen, Delft. 

3 september, ds. Mark van der Laan, Schrift en Tafel. 

´Groene dienst´. 

10 september, ds. Bert Kuipers, Rotterdam. 
 

De bazaar is op vrijdagmiddag 1 en zaterdag 2 september. 

Gevraagd: mensen die willen meehelpen de bazaar op te 

bouwen, van maandag 28 tot en met donderdag 31 augustus. 

Ook wie een paar uur beschikbaar is, dagelijks tussen 9 en 18 

uur, is welkom. 

Ook gevraagd: mensen die taarten (zoet/hartig) willen bakken. 

Aanmelden bij Carolien Gijsbers, tel. 06 10 16 90 59. E-mail: 

cfm.gijsbers@planet.nl 
 

Voedselbank. De kist voor de voedselbank staat in de hal. 
 

Kindernevendienst. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is 

er op zondagochtend een eigen bijeenkomst. 

Het is nu zomervakantie. De kindernevendiensten worden 

hervat op 27 augustus. 
 

Op vrijdagavond meditatie workshop met yoga-elementen,  

19.45 uur. Info en aanmelding bij Cécile de Munnik, 

(070) 360 14 67 (na 19 u.) 

Het is nu zomervakantie. De workshops worden hervat 

op 8 september. 

 

Dinsdag 19 september, 20 uur. Avond met rabbijn 

Soetendorp. 

De Haagse rabbijn Awraham Soetendorp is uitgegroeid tot de 

stem van liberaal-joods Nederland. Onlangs verschenen zijn 

memoires, Levenslessen van een rabbijn. Daarin deelt hij zijn 

belangrijkste inzichten die hij opdeed in een rijk en bevlogen 

leven, dat getekend werd door de Tweede Wereldoorlog en de 

gevolgen daarvan. Toegang € 5. 
 

Wake voor Russische ambassade. Doorlopende demonstratie 

voor de Russische ambassade, Andries Bickerweg, tegen de 

oorlog in Oekraïne. Elke dag tot zonsondergang. 
 

Preken gehouden in de Maranathakerk vindt u op de 

website, onder Erediensten / Archief van preken. 
 

Pastoraal contact. Ds. Mark van der Laan, predikant 

Maranathakerk. Tel. 06 20 82 19 82. 

E-mail: predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
 

 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 

 


