
Berichten 

Maranathakerk Den Haag / April 2023 

50ste Jaargang nummer 4 
 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 
 
 

Lezing over Willem van Oranje, ‘de Zwijger’ 
In de aanloop naar Koningsdag is er in de Maranathakerk een 
lezing over Willem van Oranje, de ‘Vader des vaderlands’. 
Spreker is René van Stipriaan, die een veel geprezen biografie 
over hem heeft geschreven. Hij is literair-historicus. Vorig jaar 
ontving hij de Libris Geschiedenis Prijs voor De Zwijger, Het 
leven van Willem van Oranje. Een dag later viel hem de 
Biografieprijs ten deel. 
Omstreeks 1560 was Willem van Oranje de rijkste en meest 
veelbelovende edelman van de Nederlanden. Nog geen tien jaar 
later was hij zo goed als alles kwijt. Wat was er gebeurd? En wie 
wilde hem nog helpen? In De Zwijger ontrafelt René van 
Stipriaan de duizelingwekkende loopbaan van een van de meest 
onverzettelijke figuren uit de wereldgeschiedenis: zijn ambities, 
successen, manipulaties, nederlagen. En ook de spanningen in 
zijn familie, zijn bizarre huwelijksleven – en zijn neiging om, als 
het erop aankwam, in het verborgene te opereren. 
Woensdag 19 april, 20-22 uur. Toegang € 5. 
 

De groet van de liefde 
In Johannes 20 vertelt de evangelist over de opstanding van 
Jezus in een verstilde ontmoeting in de tuin bij het graf. Hij 
vertelt dat kruis en dood Maria niet hebben kunnen scheiden van 
de liefde van Christus. Over dood en graf heen roept Jezus 
Maria bij haar naam als een groet van de liefde. Deze 
ontmoeting vindt volgens het Evangelie plaats in alle vroegte op 
de eerste dag van de week. Zo kunnen ook wij elkaar op 
Paaszondag in alle vroegte om 6.00 uur ontmoeten bij de kerk. 
Ik verheug mij nu al op de fietstocht door Den Haag die ochtend, 
door de stille en nog donkere stad. 
Als predikant zal ik dit jaar voor het eerst samen met u de gang 
kunnen maken door de dagen en alle diensten van de Goede 
Week. We beginnen met Palmzondag, de dienst met wee 
gezichten: ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’ Deze dienst 
wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor onder leiding van 
Bert van Stam. Op Witte Donderdag gedenken we de maaltijd 
die Jezus vlak voor zijn dood met zijn leerlingen had. Dat doen 
we in een dienst van Schrift en Tafel waarin traditioneel de 
kinderen de hoofdrol hebben. Op Goede Vrijdag gedenken we 
dat Jezus’ weg voor ons tot het uiterste ging, door de diepte van 
duisternis en dood. In de Paaswake komen wij in navolging van 
de leerlingen in alle vroegte samen om te vieren en te belijden 
dat die duisternis niet het laatste woord heeft, maar dat het Licht 
de duisternis heeft overwonnen. Als symbool daarvan zal een 
nieuwe Paaskaars buiten de kerk aan een vuur ontstoken 
worden. Na het Paasontbijt volgt een feestelijke Paasdienst, met 
medewerking van Pieter Koster als trompettist.  
Ik kijk ernaar uit om deze gang door de diensten met elkaar te 
maken. In deze week gedenken en vieren we het getuigenis dat 
de kerk al eeuwen meedraagt en uitdraagt en waar alle 
Evangeliën op uitlopen; dat liefde sterker is dan de dood, dat de 
dood niet het laatste woord heeft, dat het licht sterker is dan de 
duisternis. Het is een wonder vol hoop en perspectief, maar wat 
moeilijk in woorden uit te drukken is. Gelukkig kunnen we er wel 
van zingen: 
 
Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 
 
Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 

Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood, 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
(lied 600 uit het Liedboek 2013) 

 
Meeleeskring op dinsdag 28 maart en 25 april 

Ter voorbereiding op de kerkdienst van 2 april (Palmpasen) is er 
op dinsdag 28 maart weer een meeleeskring. We lezen en 
bespreken dan alvast de tekst die in de dienst van Palmpasen 
centraal zal staan: Matteüs 21: 1-11 (de intocht van Jezus in 
Jeruzalem).  
Op dinsdag 25 april is er een meeleeskring ter voorbereiding op 
de kerkdienst van 30 april (zondag Jubilate). We lezen en 
bespreken de tekst Johannes 10: 1-10, een van de zeven ‘Ik 
ben’-uitspraken van Jezus in het Johannes-evangelie. In dit 
gedeelte zegt Jezus: ‘Ik ben de deur voor de schapen’.  
Beide meeleeskringen beginnen om 15.00 uur in de Tuinzaal. 
Weet u van harte welkom, neem voor vragen gerust contact met 
mij op via predikant@maranathakerkdenhaag.nl of 06 20 82 19 
82. 
ds. Mark van der Laan 
 

 

Even voorstellen: Tim de Gelder 
 

´Deze kerk is net een warm bad´ 
 
Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben 
voor de Maranathakerk. 

 
Tim de Gelder: 
‘Van huis uit 
ben ik 
banketbakker 
en kok. Op 
school leerde 
ik prachtige 
taarten en 
suikerwerken 
maken. 
Daarna heb ik 
bij de 
beroemde 
lunchroom 

Krul in de Hoogstraat gewerkt. In de keuken verdrongen we ons 
om een glimp op te vangen van koningin Juliana en de jonge 
Beatrix die er thee kwamen drinken. Omdat ik last kreeg van een 
vervelende beroepsziekte – eczeem aan mijn handen – moest ik 
al na een paar jaar iets anders gaan doen. Dat werd uiteindelijk 
de rijksoverheid. Bij Volkshuisvesting heb ik op de afdeling 
gewerkt die de huursubsidies regelde, en later kwam ik terecht 
op het bedrijfsbureau. Toen het ministerie van Vrom in 2010 
werd opgeheven, heb ik ongeveer als laatste er het licht 
uitgedaan.  
In mijn jeugd gingen we naar de Westduinkerk aan de 
Fahrenheitstraat; waar nu de Albert Heijn zit. Het was een grote 
gereformeerde kerk, met voorgangers die van wanten wisten. Ik 
herinner me een dienst toen er plotseling een geweldige 
onweersbui losbarstte. De dominee zei: ‘Als God spreekt, houd 
ik mijn mond’. En hij zweeg, wel vijf minuten lang. Daar zat je 
dan. Alleen de organist speelde door, ‘Ruwe stormen mogen 
woeden’. 
Twee eigenschappen heb ik in mijn leven altijd gekoesterd, mijn 
voorliefde voor antiek en mooie dingen, en een zekere 
handelsgeest. Als leerling op de koksschool verkocht ik al aan 
familie de puddinkjes en taarten die ik had gemaakt. En ik had 
geluk dat ik het huis moest uitruimen van een verre, sjieke tante 
van ons die in Brussel woonde. Sindsdien speur ik altijd naar 
handel. Nog steeds. In het weekeinde van 20 mei sta ik weer 
met een kraam op de antiekmarkt aan het Lange Voorhout. 
Dankzij Lex Kerkstra, die ik nog ken van de lagere school en die 
coördinator is van de PIGL, de groep Indische mensen die haar 
wekelijkse bijeenkomsten in de Maranathakerk houdt, ben ik hier 
terecht gekomen. Sinds een paar jaar woon ik in de 
kosterswoning. Op zondag help ik mee bij de diensten. Ik luid de  



 

Kerkdiensten april 2023 
Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.  
 

Zondag 26 maart  ds. Rob van Essen  
Zondag 2 april Palmpasen ds. Mark van der Laan 
Witte Donderdag 6 april 19.30 u ds. Mark van der Laan 
Goede Vrijdag 7 april 19.30 u  ds. Mark van der Laan 
Pasen 9 april 06.00 u Paaswake ds. Mark van der Laan 
Pasen 9 april 10.30 u   ds. Mark van der Laan 
Zondag 16 april   ds. IJjo Akkerman 
Zondag 23 april   ds. Bert Kuipers 
Zondag 30 april   ds. Mark van der Laan 
 

 

klok, collecteer en heet de bezoekers welkom. Als iemand klaagt 
over de kou, maak ik een grapje: ‘Het Woord houdt je wel warm’. 
De kerk is nog altijd belangrijk voor me, en ik ben van de 
Maranathakerk gaan houden. Allemaal aardige mensen. Net een 
warm bad. Dat klinkt overdreven, maar het is wel zo.’ 
 

Reisje Maranathakerk op 10 juni: 
Dat gaat naar Den Bosch toe! 
De Maranathakerk organiseert een uitstapje voor haar 
gemeenteleden en vrienden. De datum is zaterdag 10 juni, als 
afsluiting van het winterseizoen. Het reisdoel is 
´s Hertogenbosch. Dat is een prachtige stad waar veel te zien is. 
Het reisje kan alleen doorgaan als minimaal dertig liefhebbers 
zich hebben aangemeld (en vooraf hebben betaald). Maar de 
reiscommissie die het uitstapje voorbereidt, is vol vertrouwen dat 
dit aantal gehaald wordt. Het programma is nog in 
voorbereiding. In grote lijnen zal het er zó uitzien. 
We vertrekken ’s ochtends bijtijds (9.30 uur) per luxe tourincar 
(met ruimte voor enkele rolstoelen) naar het zuiden. 
Aangekomen in Den Bosch is er ruim tijd om koffie te drinken. 
Aansluitend wordt een gevarieerde lunch geserveerd. Tijdens 
deze lunch is er ook een kort inhoudelijk moment. Onze 
predikant Mark van der Laan, die vanaf het begin enthousiast 
was over het Maranathareisje toen hij van het plan hoorde, zal 
enkele gedachten met ons delen. Na de lunch bereiken we in 
een paar wandelminuten het Noordbrabants Museum, het 
hoofddoel van de reis. Het Brabants Museum is werkelijk een 
juweeltje. Het zit in het voormalige Gouvernementspaleis uit de 
achttiende eeuw en bevat onder andere prachtige schilderijen 
(Pieter Brueghel, Vincent van Gogh) en paleiskunst. Een andere 
afdeling heet ‘De wereld van Bosch’ en is gewijd aan de 
mysterieuze kunstenaar én Bosschenaar Jheronimus Bosch. 
Een deskundige gids zal ons door deze schatten leiden. 
Na de rondgang is het gemeenschappelijke programma ten 
einde. Hierna is er alle ruimte om zelf op ontdekkingstocht te 
gaan. Een greep: een bezoek aan de kathedraal van Sint Jan, 
een rondvaart over het riviertje de Dieze en door de 
stadsgrachten, wandelen door het park, winkelen, of bijpraten op 
een van de gezellige Brabantse terrassen. 
Om 15.30 uur vertrekt onze bus, zodat we weer omstreeks 17 
uur de Sweelinckstraat binnen rijden. 
Zo’n reis is niet gratis. Gelukkig heeft de stichting Steunfonds 
Maranathakerk zich bereid verklaard de buskosten voor haar 
rekening te nemen. De reiscommissie taxeert de ‘eigen bijdrage’ 
op € 35 per persoon. Dat zijn de kosten van de koffie met lunch 
en een drankje, de toegang tot het museum en de kosten van de 
gids. Extra drankjes bij de lunch zijn voor eigen rekening. 
We hopen dat veel mensen zich aanmelden. Dat moet vóór 10 
mei gebeuren. Aanmelden, met vermelding van uw mobiele 
telefoonnummer, kan bij Diana Alibux, e-mail 
diana.alibux@hotmail.com. Of via een lijst op het prikbord. Wie 
zich aanmeldt wordt verzocht ook direct het bedrag van € 35 per 
persoon over te maken naar de rekening van de stichting 
Steunfonds Maranathakerk, NL94 INGB 0009 6853 30. 
Vermelden: reisje Den Bosch. Mocht het uitstapje onverhoopt 
toch niet door kunnen gaan, dan wordt het bedrag uiteraard 
direct teruggestort. 
De reiscommissie hoopt dat het uitstapje van de kerk een 
gezellige dag oplevert. Dat gaat naar Den Bosch toe! 
De commissie, 
Diana Alibux, Tim de Gelder, Jan Goossensen 

Beelduitzendingen via Kerkomroep 
De kerkdiensten worden niet meer uitgezonden via YouTube, 
maar met behulp van nieuw geïnstalleerde camera's via 
Kerkomroep. De uitzendingen zijn te vinden via de website van 
de Maranathakerk, www.maranathakerkdenhaag.nl. U klikt op 
de home-pagina bij Agenda op de juiste zondag. Daar vindt u de 
link naar Kerkomroep.  
Cameraman Jan Kouwenberg wil graag weten wie op zondag 
luisteren of kijken naar Kerkomroep, om in beeld te krijgen ‘voor 
wie we het doen’. De apparatuur laat niet zien waar de 
luisteraars en kijkers vandaan komen. Bezoekers via internet 
komen uit de hele wereld. Uit gegevens van YouTube blijkt wel 
dat de kijkduur naar kerkdiensten via een scherm sterk varieert: 
van enkele seconden tot (meestal) zo’n twintig minuten. 
 

Koffieconcert op woensdag 
Jeroen Timmers & Eline Toebes vormen een muzikaal duo. 
Jeroen speelt gitaar, Eline cello. Ze brengen internationale 
luisterliedjes. 
Woensdag 5 april, 10-12 uur. Toegang vrij. 
 

Inleverdag bazaar 
Op zaterdag 15 april kunt u van 10 tot 12 uur goederen inleveren 
voor de grote najaarsbazaar op 1 en 2 september. De volgende 
inleverdagen zijn de zaterdagen 27 mei, 19 en 26 augustus. 
 

Concert Eduard Preda 
De Haagse concertpianist Eduard Preda, inmiddels een bekend 
gezicht in de Maranathakerk, geeft zondagmiddag 23 april een 
feestelijk concert, in de aanloop naar Koningsdag. Van 17-18 
uur. Toegang vrij, collecte bij de uitgang. 
 

Ochtend met bijbelvertaler Marijke de Lang 
Dr. Marijke de Lang werkt voor de United Bible Societies aan 
vertaalprojecten in het buitenland. Over haar boeiende werk – 
hoe vertaal je ‘ezel’ voor mensen die nog nooit een ezel hebben 
gezien? – komt ze vertellen voor PIGL, de groep mensen met 
Indische wortels die wekelijks in de Maranathakerk bijeen komt. 
Maar ook anderen zijn welkom. 
Dinsdag 25 april, 11-12 uur. Toegang vrij. 
 

 

Colofon 

 
Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraaat 156, 
2517 HB Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Koster, Centraal Informatiepunt en zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Bert van Stam, organist@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 24 79 50 14 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Marja Korving, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl. (070) 363 08 89 
Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 

 


